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ÖNE ÇIKAN 

Pinarello Nytro 

Cyclist Türkiye, Öne Çıkan Bisiklet bölümünde bu ay Pinarello'nun e-yol bisikleti var 
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2 ASLI BİSİKLET, 

O Seçilmiş Ürünler 

Aslı Bisiklet, Design&Innovation Award'ın verdiği ödülleri topladı. Kazanan ürünleri 


inceliyoruz 
32 ÖNE ÇIKAN 
Kadın Bisikletleri 
Cyclist Türkiye, yol bisikletinde kadınlara özgü geometri uygulamalarının peşine düşüyor 


GIANT ANTRENMAN ROTALARI 
46 Kışı Interval'e alın 
Kışın performansımızı korumak için nasıl bir antrenman yapmalıyız? 
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ÇINDEK 


İLER 
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HAFİF VÜCUT MU HAFİF 
BİSİKLET Mİ? 


SALCANO YERLİ TUR 


58 Akra Gran Fondo Rotası 


22-25 Şubat tarihlerinde yapılacak Tour of Antalya'nın sonunda bizi gran fondo bekliyor PERFORMANS 


176 Irfan Türetgen 


İrfan Türetgen, yokuşları dize getirmenin püf noktalarını bizimle paylaşıyor 
82 MOSSO MTB TURU 

Bursa 


Cyclist Türkiye, her ay dağ bisikleti parkurlarında çamura bulanmayı seviyor SEKTÖR 


94 Cycleurope 


Avrupa'nın önde gelen bisiklet firmalarından 


Cycleurope, Türkiye pazarına Peugeot, Gitane, 


Tetra, Tec ve Spectre markaları ile giriyor 


ÇARRARO TROYA ŞEHİR REHBERİM 
98 Istanbul'un Yedi Tepesi 
Aydan Çelik'in kaleminden katlanır bisikletle şehirleri fethetmeye var mısınız? 
BİSİKLETE YATIRIM 
118 Arzu Tekir 


Avrupa'da bisiklet 1'e 70 veriyor. Peki biz bu yatırımların neresindeyiz? 


1? 8 BİSİKLETÇİ OLMAK 
Ahmet Akdilek 
Torku Şekerspor'lu Ahmet Akdilek'ten 


Türkiye'de bisikletçi olmak isteyenleri neler beklediğine dair özel tecrübeler 


DECATHLON BULMACA 
130 Odüllü Bulmaca 
Bulmacayı doğru çözen 150 kişiye Decathlon'dan polar boyunluk hediye 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yclist Türkiye dergisi 3. yaşını kutluyor. 2015 Mart ayından beri aylık yayınlanmakta olan dergimiz, okuruyla 36. kez buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Evet, tam 36 aydır ülkemizde, İngiltere'de yayınlanmakta olan Cyelist dergisini, Türkçe olarak Türkiye'deki bisiklet severlerle buluşturuyoruz. Türkiye ekibi olarak Cyclist'in global gücünün ardına sığınmak bir yana her ay okurumuzla iletişim kurarak yerel içeriğimizi de siz okurlarımızın görüşleri doğrultusunda hazırlamaya devam ediyoruz. Bu içeriği hazırlarken bisiklet camiamızda kabul görmüş, bisikleti hayatının merkezine almış bir yazar kadrosu ile sizlere her ay en iyisini sunmaya çalışıyoruz. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, Cyclist dergisinin orijinal versiyonunda bulunmayan dağ bisikleti ve şehir bisikleti dosyaları ile içeriğimizi genişleterek, kendini bisikletle ifade edebilen herkesin ortak buluşma noktası olma çabamızı yaptığımız çalışmalarla lafta bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca bisikleti sadece bir spor aracı görmeden ulaşım amaçlı kullanımı artırmak ve farkındalık yaratmak için araştırmalar yapıyoruz. Elbette Cyclist'in varoluş amacına da sadık kalarak yol bisikleti sporu hakkında da hem antrenman rotaları hem sürüş rotaları hem de bisiklet inceleme gibi bölümlerin yanında sporcularla hem yurt içinde hem yurt dışında bir araya gelerek özel söyleşiler de hazırlıyoruz. 

Dergimizin en çok okunan bölümlerinden biri olan “Yerli Tur” bölümünde her ay 100km'nin üzerinde farklı rotalar çıkarıyoruz. Bu rotalardaki gözlemlerimizi, deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Biz Salcano yol bisikletlerimizi bu rotalarda hızlı sürmek zorundayız çünkü her ay beş farklı şehirde yaptığımız çalışmalarımızı baskıya yetiştirme uğraşısı içindeyiz. Ama siz dilerseniz bu rotaları tur bisikletlerinizle de gerçekleştirebilir hatta yakın bölgelerdeki parkurları birleştirerek uzun turlara da çıkabilirsiniz. 

2018'de ise okurlarımızı şaşırtacak yeni projelerin peşinde olacağız. Dünyanın en çok okunan bisiklet kitaplarını Türkçe'ye kazandırma gayesi ile kurduğumuz yeni yayınevimizin ilk kitabı olan Velodrom Sincapları'ndan sonra ikinci yayınımızla ilgili çalışmalara başladık. Yol bisikleti üzerine yazılmış dünyanın tartışmasız en çok okunan bisiklet kitabı Tim Krabbe'nin “De Renner”ı (The Rider- İng.) ile bu yaz sizlerin karşısına çıkacağız. Ayrıca bu yıl planlarımızda Cyclist Türkiye çatısı altında sizlerle beraber pedal çevirebileceğimiz sürpriz aktiviteler de bulunuyor. 

Cyclist Türkiye dergisi olarak hedefimizde bisiklet hakkında daha çok öğrenmek, öğrendiklerimizi paylaşmak ve ülkemizde bisikletin gelişimine katkıda bulunmak var. 
Dergimizi okuduktan sonra bu soğuk kış günlerine rağmen bisikletinize atlayıp kısa da olsa Sorumlu Yazı İşleri Müdürü bir sürüş yapmak aklınızdan geçiyorsa kendimizi başarılı sayıyoruz. Keyifli okumalar dileriz. 


İbrahim Yılmaz 
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Düzeltme ve özür: 
35. sayımızda "Aslı 
Bisiklet Seçilmiş 
Ürünler" 
bölümünde tanıttığımız 
"SuperB TB-FD20 
18 Fonk. Alyan 
Çakı” haberinde yer alan ifadeye göre SuperB markası hakkında verilen "Tüm ürünlerde ömür boyu garanti" 
ibaresinin yanlış olduğunu belirtir, bu hatalı 

bilgiden ötürü okurlarımızdan özür dileriz. 


Cyclist Türkiye ekibinden yepyeni bir atılım! 


Gerçek karakterlerle kurgulanmış bu çizgi romanda tarihin en önemli velodromlarından birinin öyküsünü okurken, budisiplin hakkında SY birçok teknik bilgiye de gt ulaşacaksınız. 


ZEBRASKA 


Bir bisiklet ve direniş öyküsü 
Yazan ve Çizen 


cyclistmag.com.ir 'den satın alabiliriz. 
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Uyarı: Bu dergide betimlenen hareketler profesyonel 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Organizasyon'a, dergide yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm hakları Cyclist Türkiye'ye, yayımlanan ilanların sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir.İzin alınmaksızın tümüyle ya da kısmen kullanılamaz. Cyclist Türkiye, basın meslekilkelerine uymayı taahhüt 

eder Ürünlere ait fiyatlar ŞUBAT 2018 itibarıile geçerli yaklaşık fiyatlardır. Farklı satış noktalarındaki ya da kur ve vergi değişimlerinden Cyclist Türkiye dergisi sorumlu tutulamaz. 
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motosiklet endüstrisi derneği 


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 


Öne cıkan 


Bisiklete binmeyi keyifli yapan her şey 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inarello, 1975'te Vueltaa 
Espana'dailk genel klasman zaferine ulaştığından bu yana ürettiği safkan yarış bisikletleriyle ün yaptı. Markanın son yol bisikleti F10, 2017'de Chris Froome ile Tour de France'ı kazandı, ve firma Kasım ayında yeni bir lansman düzenleyeceğini duyurduğunda, dünyanın en iyi profesyonellerini zafere götürmek için tasarlanmış başka bir yarış makinesinin tanıtılacağını tahmin ediyorduk. 
Tahminimizde yanıldık. 

Nytro, sürücüsüne yardım etmeye hazır elektrik motoru destekli bir e-yol bisikleti. Bu pazar gittikçe büyüse de henüz piyasadaki e-yol bisikletleri emekleme aşamasını geçememişlerdi. 
Pinarello gibi gelenesel bir markanın da e-yol bisikleti pazarına açılması piyasayı oldukçailginç hale getirecek gibi görünüyor. 

“Teknoloji sürüş deneyiminizde devasa bir rol oynayabilir” diyor markanın sahibi Fausto Pinarello. “Alp dağlarını fethettiğinizde hissedeceğiniz hazzı düşünün. Bu duyguyu daha fazla insan için ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz, bu da sürücüye teknoloji aracılığıyla bir yardım eli uzatmak anlamına geliyor.” 

13kgile Nytro, bir e — yol bisikleti için alışılmadık şekilde hafif ve görünüş 


olarak firmanın bir diğer ürünü Dogma'ya son derece benzer. Gerçekte, elektronik aktarma uzmanı Fauza'dan (Focus 
Project — Y'de kullanılanın aynısı) tedarik edilen yenilikçi motor ve bataryayla Pinarello, büyük oranda yarış bisikletleri için kullandığı kadro geometrisini korumayı başardı. 

“Pinarello'nun en bilinen ayırt edici kullanım özelliğini ve sürüş hissini korumamız bizim için önemliydi. Nytro hala performans sürüşüne yakın bir yerde" diyor Pinarello. 

el oranında teker açıklığı ve 10 daha uzun alın borusu dışında, Nytro'nun geometrisi Dogma F10 ile aynı. Kadro ağırlıklı olarak Toray T700 karbon fiberden üretildi. Pinarello'nun üstmodel kadrolarından daha düşük bir fiber olsa da marka kullanılan fiberin, motor gücüne karşı oluşan gerilme mukavemeti ve darbeye karşı dayanıklılık için gerekli dengeyi sağladığı görüşünde. 


Evation yeniliği 
Fauza'nın Evation sistemi, Nytro'nun nispeten hafif ağırlığında ve şık görünümünde kilitrole sahip. Küçük, hafif ve zarif olan Fauza, en ekonomik modda kullanılan tam şarjlı bir pil ile sürücüye 5O0km'ye kadar sürüş imkanı sağlıyor. 
“Bizim için tercih etmesi son derece 


Pinarello Nytro, 
£5,999-30,741TL pinarello.com 


kolaydı” diyor Pinarello. “Fauza'nın sistemi 4.7kg ile oldukça hafif ve çıkarması son derece kolay, bu sayede dilerseniz Nytro'yu normal bir yol bisikleti gibi de kullanabilirsiniz.” 

Fauza'nın Evation sistemi gidondan kontrol edilebilir dört farklı mekanik düzey sunuyor, ancak yalnızca bilinçsiz bir kas yığını gibi çalışmıyor. Vites kutusunun içine gizlenmiş, tork ve kadans değerlerini ölçen sensör sayesinde, sürücünün eforu düştüğünde motorun da katkısı artıyor. 

“Motorda çok küçük bir gecikme var, bu sayede göstermiş olduğunuz efor ile kısa sürede eşleşebiliyor, bu da daha doğal ve alışılmıştan çok daha kolay bir sürüş hissi veriyor” diyor Pinarello. 

Yarışçı kimliğine karşın Nytro, esas itibariyle yalnızca 25km/h yardımda bulunabilen AB yasalarına uygun bir pedelec bisiklet. Nytro esas yardımını ise hızın düşük olduğu uzun tırmanışlarda gösteriyor. 

Enüstayarda motor 400 watt'tan fazla ekstra güç yardımı sağlayabilir — herhangi bir hafta sonu sürüşünde kendinizi Nairo Ouintana gibi hissetmeniz için yeterli. Yalnızca tırmanışın zirvesine gelmeden önce bataryanın bitmeyeceğinden emin olun yeter. ## 


velisi Türkiye'den 
Her Ay Ödüllü Bulmaca! 
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Şubat Ödülü: 
KIŞLIK BOYUNLUK - B'TWIN 


Soğuk havalarda ara sıra bisiklet sürmeye çıkan (1saatlik) bisikletçiler için tasarlandı. 
Hem boyunluk hem bere olarak kullanılabilir. 


ISI YALITIMI 

Bir ürünün soğuktan koruma kapasitesi, bileşenin Isı direncine ve hava geçirgenliği özelliğine bağlıdır. Isı direnci 

ne kadar artarsa, bisiklet sürerken ürettiğiniz ısıyı o kadar koruyabilirsiniz. 


B'TWIN Kışlık Boyunluk, 
200g/m?polar oranıile iyi bir ağırlık-hacim-sıcaklık 

oranı sunar. 


EŞİN 


< DESIGN &INNOVATION AWARD 2018 


DT Swiss ERC 110 DICUT 


DT Swiss ERC 110 Dicut, karbon teker seti, aero optimizasyonu ve yol tutuşunda standartları yeniden belirliyor. 47mm derinliğe sahip çemberin ideal kavramayı yakalaması için DT Swiss, aero uzmanı Swiss Side ile birlikte çalışmış. Çember, aerodinamiklik ve sürtünme arasında mükemmel bir denge sağlıyor. İlk bakışta teker setinin muadillerinden farkını anlamayabilirsiniz fakat kullanım sırasında fark belirgin şekilde açığa çıkıyor. ERC 110 Dicut, kullanıcıya keskin bir yol tutuşu sunarken sürüş sırasında sürpriz yaşatmıyor. 19mm iç genişlik, 25mm ve 28mm lastikleriniz için ideal ölçüye sahip. Teker setinin tamamlayıcı unsurları ise yeni geliştirilen süper-slim Dicut Aero göbekler ve aero jant telleri. İsviçre markası böylece bir bütün olarak sunduğu 1500g ağırlığa sahip teker setinde yüzde yüz performansa odaklandığının altını çiziyor. 


DT Swiss PR 1400 Dicut Oxic 


DT Swiss PR 1400 Dicut Oxic, klasik konsept, inovatif teknoloji ve modern tarzın bileşimi. Desing & Innovation Awards ekibi, oksitleme ile alüminyum çemberlerin seramik kaplama işleminden oldukça etkilendiğini belirtiyor. Fren pedlerinin doğru konumlandırılması ile mükemmel frenleme performansına ulaşırken jant freninde duymaya alışık olduğumuz gıcırtılara elveda diyoruz. 
Görsel açıdan siyah kaplama, onu modern karbon tekerlerden daha kalitesiz yapmıyor aksine özellikle uzun inişlerde onlara göre daha güvenli sürüş vadediyor. Süper sert ve sağlam DT Swiss PR 1400 Dicut Oxic, jant freninden vazgeçemeyenler için oldukça çekici bir seçenek olarak görünüyor. 
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Evoc Explorer Pro 


O, geniş bir sırt çantasının hacmine rağmen yeterli havalandırma ve rahatlık sunabileceğini kanıtlıyor. Evoc Explorer Pro, sabit bel kemeri ve iyi düşünülmüş kayış sistemi ile sırtınıza tam otururken 30 litre hacmiyle en 

zorlu parkurlarda dahi güvenli bir yol arkadaşı konumunda. 
Evoc'un tecrübesinin bir sonucu olarak yüksek sıcaklıklarda dahi arkada bulunan havalandırma sistemi ısı birikimi riskini ortadan kaldırıyor. Detaylara baktığımızda ise bel ceplerine kadar uzanan yağmurluk örtüsü ve ekstra cepler konforu artıran diğer özellikler. Evoc Explorer Pro, epik bir Transalp maceranızda hatasız tasarımı ile size eşlik edecek bir ekipman olmanın ötesine geçiyor. 


Merida Reacto Disc 8000-E 


Sürüş performansı söz konusuysa Merida Reacto Disc 8000-E benzerlerinin ötesinde bir bisiklet diyebiliriz. Keskin ve yumuşak yol hakimiyeti size inişlerde güven verirken sert kadrosu hızla ivmelenmenize olanak sağlıyor. Derin aero jantlarına rağmen, 7.67g ağırlığındaki diskli aero bisiklet mükemmel tırmanıyor. Fren pedlerinde kullanılan soğutucu kanallar, sade sele kelepçesi ve entegre FSA gidon tercihleri, Merida'nın mühendislerinin modern yarış bisikletinin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını gösteriyor. Ayrıca uzun sürüşlerde Merida Reacto Disc 8000E sizi hayrete düşüren bir konfora sahip. Eğer bu bisiklet sizin için yeterince “Pro” değilse, Reacto'nun Bahrain Merida takımı tarafından kullanılan versiyonuna da bir göz atabilirsiniz. 


DESİGN & 
INNOVATION 
AWARD2018 


Ödülleri topladık. 


Merida, Sram, Evoc, Dt Swiss, Selleltalia ve Zipp 
Markalarımızın ürünleri Design&lnnovation Award 2018 
Ödülünü aldı. 


ASLI 
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DESIGN & INNOVATION AWARD2018 


RockShox Pike RCT3 


O, benzerleri içinde en hafifi (29inç ölçüde 1,910g) üstelik inanılmaz bir performansa sahip. Yeni DebonAir haznesi ve geliştirilmiş Charger2 süspansiyon ile RockShox Pike RCT3, müthiş bir konfor ve çekiş becerisini saklı tutarak şimdiye kadar en iyi tepki veren maşa olmayı başarıyor. Onun sadeliğini ve kullanışlılığına hayran kalacak yeni başlayanlar kadar geniş geri tepme ve sıkıştırma ayarlarına ihtiyaç duyan, ağır ve hafif süspansiyon becerisi kovalayan 
profesyonelleri de tatmin edecek bir model becerisini sahip. RCT3 Charger 2 
aynı zamanda akıcı patikalara özel pedal moduna da sahip. RockShox, Pike RCT3 ile aklınızda “acaba” sorusu bırakmayan bir süspansiyon üretmeyi başarmış. 


Zipp 454 NSW Carbon Clincher Disc Brake 


Kontrolsüz hız bir anlam ifade etmez hele ki aero tekerler kullanıyorsanız. 

Bu, Amerikalı marka Zipp'in yanal rüzgar direncine ve türbülansa karşı neden mümkün olan en dirençli teker setini üretme hedefinde olduğunu da açıklıyor. 
Onların bu çabasının sonucunda ortaya çıkan model ise inovatif yüzeye ve 53/58mm derinlik ölçüsüne sahip Zipp 454 NSW Carbon Clincher teker seti olmuş. Bu dalgalı çember profili aerodinamikliği ve yuvarlanma yumuşaklığını geliştiren özellikte. Kısaca bahsetmek gerekirse yüksek türbülansın yumuşak yuvarlanma üzerinde büyük negatif etkileri olduğunu belirtmek gerekir. Zipp'in benzersiz yüzeyinin ise negatif hava akımına maruz kaldığınızda türbülansa direnç gösteren bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Dalgalı tasarım yan rüzgarlarda kontrolü elden bırakmıyor, yüksek profil tekerlerin en büyük handikaplarından biri böylece bertaraf edilmiş oluyor. Bu kesintisiz aerodinamiklik demek. Yani teker seti bisikletin yol tutuşunu artırırken size dengeli bir sürüş vadediyor. Ayrıca jantın içinde bulunduğu hava akımı, bisikletin üzerinde size şimdiye kadar alışık olmadığınız güzellikte bir sesin kulaklarınıza süzülmesini sağlıyor. 


00 CYCUST 


Sram Red eTap HRD 


Sram, Red eTap HRD ile hem yeni başlayanlar hem de her 

gün kendi limitlerinde sürüş yapan profesyoneller için piyasadaki en iyi vites sistemini geliştirmiş durumda. İster Paris-Roubaix'nin tozlu yollarında isterseniz en soğuk havalar için tasarlanmış eldivenlerinizi kuşanmış ve yüksek dağ geçitlerine tırmanışta olun o, en zorlu yol ve hava şartlarında güvenli ve keskin vites geçişleri ile yola kolayca adapte olmanızı sağlıyor. 2,488g ağırlığındaki vites seti kelimenin tam anlamıyla hızlı ve keskin. Fren/vites kollarının ergonomik tasarımı sunduğu mükemmel frenleme becerisiyle test ekibini mest etmiş durumda. Soğuma ise Sram'ın Bleeding Edge teknolojisine emanet. Basit ve kolay frenleme mekanizması yüzde yüz güvenilir. Ya şarjınız biterse ne olacak? Sram, sizi yolda bırakmamak için Red eTAP HRD'de iki bağımsız ve değiştirilebilir pil kullanmış. Böylece Sram bu teknoloji için güvenilirlik ve dayanıklılıkta da üst düzey perfomansa ulaşmış görünüyor. 


Selle Italia SP-01 Tekno 
Superflow 


İtalyan sele uzmanı Selle Italia, SP-01Tekno Superflow ile konfor, ergonomi ve tarz dinamiklerini yeniden tanımlamayı amaçlayan bir teknoloji sunuyor. Bu yeni teknolojinin 

tepe noktası ise Suspension Link Movement adı verilen süspansiyon sistemi. U şeklindeki benzersiz karbon 

iskeleti ile birbirinden bağımsız iki kanadı vasıtasıyla, pedal çevirirken ihtiyaç duyduğunuz stabil pozisyonu korumanızı sağlarken, size pelvis hareketini desteklemek için gereksinim duyduğunuz yeterli boşluğu da sunuyor. Bu his başlangıçta size farklı gelse de sürüşten birkaç metre sonra ona alışıyor ve sistemin faydasını görmeye başlıyorsunuz. (Selle Italia idMatch sistemine bakarak hangi selenin sizin için doğru seçim olduğuna göz atmanızda yarar var.) Bu inovatif sele, sürekli sallanma hissi yaratmadan armoni içinde amacına hizmet ederken kullanıcıya şimdiye kadar görülmemiş bir konfor sunuyor, bisikletinize yeni ve modern bir görünüm sağlıyor. 
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Biologic iPhone 
6/7 serisi kılıf 


krononline.com 


İster navigasyon amaçlı olsun, ister antrenmanınızı takip etmek için, iPhone'unuzu tüm hava koşulları altında gönülrahatlığıyla bisiklet üzerinde kullanabilirsiniz. Su geçirmez, ince ve cebe kolaylıkla sığabilen tasarımıyla Biologic kılıf, telefonunuzun dokunmatik ekranına ve kamerasına rahatlıkla ulaşmanızı ve dilediğiniz işlemi gerçekleştirmenizi sağlıyor. 


00 CYcusT 


Topeak Ninja Pouch* 


yol matara tutacağı 
21,19USD:95,42TL, deltabisiklet.com 


Team Sky ile bisiklet dünyasına giriş yapan 'marjinal kazanımlar' deyimi, günümüzde bisiklet dünyasının 


tam merkezinde yer alıyor. Bisiklet üzerindeki ihtiyaçlarınıza pratik çözümler bulmak anlamında da kullanılan 'marjinal kazanımlar”, kendini artık bisiklet ekipmanlarında da gösteriyor. Bunun bir örneği de Topeak Ninja Pouch*t matara tutacağı. 
Özellikle yol bisikletleri için tasarlanmış tutacağın alt kısmında içlastiğinizi yahut belli başlı özel eşyalarınızı taşıyabileceğiniz bir çanta bulunuyor. Su geçirmez ve dayanıklı olan matara tutacağı plastik bir yapıya sahip. 700 x 25 c'ye kadarki kadro borularına entegre edilebilen Ninja 
Pouch* matara tutacağı, standart mataralarla da uyumlu. 


Garmin Vector 
3 Power Metre 


pedallar 


£849.99-4.497TL, madison.co.uk 


Tıpkı Death Star gibi pedala monte power metrelerin evrene hakim olma gibi bir iddiasi var ama her zaman bazı problemlerle de karşı karşıya kalmaktalar. Mesala Garmin'in ilk Vector pedalları donanım sorunu ile karşılaşmıştı. Vector 
2 pedalları iyi bir doğruluk ve hafiflik sunuyordu, 
ama kullanımı güçtü ve çok çabuk kırılıyordu. 
Şimdi ise Vector 3 uzun zamandır beklediğimiz power metre pedal olabilir. 

Pedallar ustaca bir görüntüye sahip, burada aslan payı bir önceki modelde gelen harici ANT* sensör podunun, Vector 3 ile pedalın gövdesine gizlenmiş olmasında İngiliz anahtarına ve 34NM tork için iri yarı yarı omuzlara gereksinim duyulurdu. Ancak bu sorun yeni model ile çözülmüş. Vector 3'ü herhangi bir pedalı taktığınız gibi takabilirsiniz. Her bir Vector 3 pedal, yalnızca 
162 gram ağrılığında ki bu Vector 3'ü power metre 
piyasasında en üstlere konumlandırıyor. Ayrıca ürün 120 saat pil ömrüne sahip. 


PRO Falcon 
Carbon sele 


shimano-turkey.com 


Yol, MTB, Triatlon... Kullandığınız bisiklete göre en uygun sele seçimi performansınız kadar sağlınız için de önemli. Doğru sele seçimi kompleks ölçüm ve ayarlar gerektirse de ürettiği sele ve aksesuarlarla tanıdığımız PRO markası bu süreci daha kolay ve hızlı bir hale getiriyor. pro-bikegear.com adresinden “Find Your Best Riding Saddle” başlığı altındaki seçeneklere cevap vererek size en uygun Pro seleyi bulabilirsiniz. Bizim için bu sele Pro'nun Falcon Carbon modeli. Düz sele şekli esnek vücut geometrisine sahip biniciler için son derece uygun. Ancak selenin düz yapısı alametifarikasını yüksek hızlı inişlerde sunduğu dengenin yanında manevra kabiliyeti gerektiğinde selenin üzerinde rahatlıkla hareket etmenizi sağlar. 


Cratoni C- Pro kask 


shop.accellbisiklet.com.tr 


Cratoni, yeni kaskı C-Pro'yu MTB ve yol bisikleti branşlarında kullanılmak üzere tasarlamış. Buna karşın şehir yaşamında da rahatlıkla kullanabileceğiniz C-Pro 

kask, sağlam yapısı, rahatlığı 

ve rüzgar tünelinde test 

edilerek kanıtlanmış aerodinamik tasarımı 

ile dikkat çekiyor. Sıcak I3 havalarda hava akışını sağlayan 

hava kanalı teknolojisine göre 

üretilmiş kaskın ön yüzünde yedi, arka yüzünde ise sekiz adet hava menfezi bulunuyor. Aero kasklara göre son derece dayanıklı bir koruma sağlayan C-Pro, bunu kaska ekstra ağırlık eklemeden yapıyor. 210 gram ağırlığındaki C-Pro'nun hafif bir kask olduğunu söyleyebiliriz. Görünürlüğü artırmak için kullanılan yansıtıcı renkler ve Cratoni'nin kolay kullanım için oluşturduğu tek elle çıkarılabilen 

kask kayışı, markanın detaylara verdiği önemin bir ispatı. Aynı zamanda kask içeriğinde, kullanım ve aşınmaya karşı yedek bir pet ile birlikte geliyor. 


PowerTap PowerCal 
Bluetooth Smart güç/ nabız ölçer 


116,95€x644,89TIL, alatin.com.tr 


Dünyanın ilk nabız değerlerinden güç ölçen nabız bandını üreten PowerCal, ilk üretiminden bugüne kadar iki önemli antrenman değerini yaratıcı fikirlerle kombinleyen bir ürün olmaya devam ediyor. ANT ve Bluetooth destekli nabız bandı piyasadaki çoğu bisiklet bilgisayarına ek olarak akıllı telefonlar, iPhone 4s ve üstü, iPad ve iPod Touch ile de uyumlu olarak çalışıyor. Bu özellik ise ürünün akıllı telefonlarla kullanılan tüm fitness uygulamaları ile kullanılmasına olanak tanıyor. 400 saat (Bluetooth) ve 600 saat (ANT*) pil ömrüne sahip PowerTab Bluetooth Smart nabız bandı güç antrenmanlarına başlamanın en iyi yolu. 


MM 


€ 
Liv, kadın bisikletçilere adanmış; kadınlar tarafından, 


kadınlar için Giant'a bir kızkardeş olarak yaratılmış ilk bisiklet markasıdır. 


Tümü Kadın; Takım üyeleri, Takım Yarışçıları, Tasarımcılar, Marka Elçileri, CEO, Şampiyonlar, İlk Kez Bisiklete Binenler, Yılların Usta Bisikletçileri... Liv Kadınlar Tarafından Yaratılmış Ve Tamamen Kadınlara Adanmış İlk Bisiklet Markasıdır. 


m. 
ENER, 


Energi Bisiklet San. ve Tic.AŞ iniodenergibisiklel.com 


- 


dili 
Liv Bisikletler, Giant Türkiye Bayilerinde. 
Size En Yakın Bayiyi Bulmak Için; https://www.giant-bicycles.com/tr-tr/dealers/ 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Scott Road RC 
SL ayakkabı 


krononline.com 


Bufiyat baremindeki bir ayakkabıdan bekleyeceğiniz üzere RC SL, Scott'ın bugüne kadar hazırladığı en gelişmiş yol bisikleti ayakkabısı. 
Mitchelton — Scott'ın profesyonel sürücülerinin test ettiği ve geri bildirimleriyle geliştirilen ayakkabı, Scott'ın süper sert ve hafif üst segment yol ve dağ bisikletleri kadrosunda kullandığı AMX tek yönlü karbon fiber taban üzerine inşa edilmiş. 
Ayakkabının minimalist görünüme sahip üst yapısı Scott'ın söylemine göre baskı altında dahi ayağı saran ve maksimum desteği sağlayan yüksek gerilme gücüne sahip Carbitex adı verilen karbon fiber bir kumaştan üretilmiş. En yeni IP -1Boa dialler tam ve kusursuz bir ayarlama sunuyor. 
Scott'ın kendi ifadesiyle, RC SL ayakkabı, 'en hafif, en sert ve en egzotik'. Ancak bizim bildiğimiz kadarıyla, çoraplarınızla uyum göstermedikçe "en" ayakkabınızın ne kadar iyi olduğu önemsiz. 


Mavic Crossmax SL Pro kışlık ayakkabı Ulac ST Cruise 


shop.accellbisiklet.com.tr krononline.com 

Mevsim kışa döndüğünde dağ bisikleti kullanımı da artıyor. Fakat kış koşullarında Bisikletlerimizin en zayıf GT ayaklarınızı soğuktan korumak için kullandığınız ayakkabı kılıfları, zorlu arazi şartlarına olduğu nokta güvenliktir. Her . 
dayanmıyor ve birkaç sürüşün ardından parçalanarak, kullanılmaz hale geliyor. Bu an yanımızda tutmanın oldukça i nedenle, dağ bisikleti kullanıcıları kış aylarında daha rahat koşullarda antrenman yapması güç olduğu bisikletler, maalesef Yu ve yarışması için kışlık ayakkabıya ihtiyaç duyar. Mavic Crossmax SL Pro da tam da bu göz açıp kapanıncaya kadar Vi 


noktada dağ bisikletçilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün olarak çıkıyor. 
Gore-Tex yapısı ve neopren ayak bileği ile hem suya hem de soğuğa karşı koruma sağlayan ürün, ayrıca suya dayanıklı bir fermuara sahip. 
Ergo Fit 3D Ortholite tabanı kışlık ayakkabıların en büyük sorunu olan konforsuzluğa karşı bir çözüm yaratırken, Energy Grip Terra* 
taban tüm arazi şartlarında güvenli bir tutuş sağlıyor. 


çalınabilir. Bu sorunu çözmek için üretilen Ulac ST Cruiser, sağlam çelik halatı ile taşıma kolaylığı sağlarken, tabi tutulduğu testler sonucu güvenlik notundan 5/7 alarak kısa süreli molalarda güzünüzü arkanızda kalmamasını sağlayacak. Son olarak şifreli 

kilit sistemi ile anahtar taşıma 

ve kaybetme derdine son veren ürün, bu sayede kullanım kolaylığı sağlıyor. 
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PRO Stealth Carbon sele 


shimano-turkey.com 


Shimano'nun alt kuruluşu olan PRO markası geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Stealth Carbon seleyi, Team Sunweb bisikletçilerinden aldığı geri bildirim ile agresif sürüş isteyen yol bisikletçileri için tasarladı. Selenin enine geniş burnu, derin ve geniş kanalı sürücüsünün uzun süre daha agresif bir sürüş pozisyonunda durabilmesini sağlıyor. 
Mayonuzla sürtünmeyi minimuma indirmek için özel PU malzemeden üretilen Stealth Carbon, yol bisikletini kış aylarında yahut günlük yaşamda kullanan bisiklet severlerin kamera ve çamurluk gibi aksesuarlarını kolaylıkla entegre edebileceği bir sele. 
Yine de şunu belirtelim; Pro markasının Formula 1 aracı olarak adlandırılan ürün hafifliği, gücü ve tasarımıyla yarış kazanmak için yaratılmış. 


Giro Vanguish kask 


krononline.com 


Giro'nun yeni Vanguish aero yol bisikleti kaskı öncülü olan Air Attackt'tan çok daha zarif ve mükemmeliyetçi bir görünüme sahip. Dolayısıyla tasarım ekibinin işe ancak kaskın gelişiminin 580'itamamlandığında dahil olması kulağa şaşırtıcı geliyor. 

Üretici firmanın demesine göre; estetikten önce kaskın belirli aerodinamik standartları sağlaması önceliğe almış. Ve bu öncelik firmanın Californian R&D tesislerindeki testlerde önceki modellerle eşleşmeyecek miktarda zaman tasarrufu sağladığı saptanmış. 

Vanguish'in en dikkat çeken özelliği “Transform Air” olarak adlandırılan kaskın dış yüzey tasarımı. Giro'ya göre sonuçlar 40 kilometrenin üstünde Vanguish diğer rakiplerinden yaklaşık 10 saniye civarında daha hızlı. Vanguish, aynı zamanda takılı “Vivid” lenslerle geliyor. Firmaya göre lensler daha iyi bir görüntü sunmasının yanında, aerodinamik verimliliğe de katkıda bulunuyor. Bu RoboCop gibi görünmeyi dert etmeyeceğiniz temiz ve zarif bir eklenti. 


rak ettiğin yerlere 


daha yakından bak! 
- orbea.com.itr 


HERKES İÇİN SPOR - SPOR İÇİN HER ŞEY 


4) -KARBON MAŞA VE 6061 ALÜMİNYUM KADRO Mİ , 


TRIBAN500 
YOL BİSİKLETİ 


1.999: 


- -ÖN VE ARKA KISIMLARA PORT-BAGAJ VE ÇAMURLUK MONTE EDİLEBİLİR. 


Gürol Çaydaş 


Gürol Çaydaş, 1990 yılında sporcu olarak başladığı kariyerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulu Başkanlığı'ndan, bugün UCI Uluslararası Komiserliğine kadar uzanan hikayesinde birçok tecrübe barındırıyor 


Hazırlayan İBRAHİM YILMAZ Fotoğraf SAMED KUNAÇ 


Cyclist: Bisiklet sporuna 1990 yılında başladınız. 2000'lerin başında Adana'da dağ bisikleti takımı kurmuştunuz. O yılları kısaca bugünle kıyasladığınızda büyük değişimler ne oldu? 

Gürol Çaydaş: 1997'ye kadar değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü 1997'de sadece bir tane uluslararası yarış vardı. Organizasyon açısından bugünü değerlendirdiğimizde bugün 

en az 15 uluslararası yarış organize ediliyor Türkiye'de. Spor adına sporcular açısından değerlendirdiğimizde evet 2000'lerin başında Adana'da bir bisiklet takımı kurmuştuk. Sponsor bulmuş, yarışlara gitmiştik. O takımdan Bilal Akgül olimpiyata kadar gitti. O günlerde bir elin parmakları kadar olan takım sayısı şimdi sayamayacağımız kadar çoğaldı. 


Cyc: Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda Dağ Bisikleti Teknik Komitesi Başkanlığı da yaptınız. 2007 yılında görevden ayrılmıştınız. Federasyonda o yıllarda hedefleriniz nelerdi ve sizce dağ bisikleti bugün o hedeflerin neresinde? 
GÇ:2004'te teknik kurul görevine başlamıştım. O sene Kapadokya ve 
Alanya yarışlarının yarış direktörlüğünü de yapmıştım. 2007'de kişisel hedeflerimin farklılaşmasından dolayı 


ayrıldım. Ama daha sona tekrar döndüm. 


Geçtiğimiz seneye kadar da teknik kurulda görev yaptım. İlk başta insan heyecanlı oluyor. Büyük hedeflerle başlıyor ama bu hedeflerin çoğu gerçekleşemedi. Çünkü bütün camia sizin duyduğunuz hızla ilerlemiyor. 
Hedefim özellikle uluslararası 


Gürol Çaydaş, sporculuk yıllarından sonra Türkiye'nin önde gelen bisiklet üreticisi ve ithalatçılarında 


görev aldı. Halen Accell 


Bisiklet'in bünyesinde çalışıyor. 2000'li yıllarda Türkiye Dağ 
Bisikleti Teknik 
Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Bugün 
Merkez Hakem 
Komitesi Başkanı ve 
UCI Dağ Bisikleti 
Komiseri. Aynı zamanda gitar çalıyor ve amatör olarak bilgisayar programcılığı yapıyor. 
Ona tüm bunları nasıl yaptığını sormaya çalıştık 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alanda hızlı ilermekti. Ayrıldığım dönemde verdiğim aradan dolayı bu gerçekleşmedi. Bugün o hedeflerin halen gerisindeyiz. Çünkü 2008'de olimpiyata bir sporcu gönderebilmiştik. 
(2005-2008 arasında çok sağlam bir teknik kurul vardı) Ayrıca puan alan elit sporcuların sayısının fazla olmasından kaynaklanan bir başarı vardı. Ama 
2012 ve 2016'da olimpiyata sporcu 
gönderemedik. 


Cyc: Türkiye'de dağ bisikleti son yıllarda ivmesini kaybetti şeklinde bir algı var. Bu görüşe katılıyor musunuz? 

GÇ: Evet katılıyorum. Kaybetti. 
2004,2005'i kıyaslarsak, 2004'te 2,2015'te 15 yarış düzenlenmişti. 

Öyle bir ivmelenmenin bugün yarış © 
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Size 


O başına 1000 sporcu ile başlamasını beklersiniz. Fakat yine aynı sayıda hatta daha az sporcu sayısı var. Bisiklet camiası biraz değişken, tercihleri 

yol bisikletine kaydı. Daha eğlenceli yarışlar yapmak gerekiyor. Evinde oturup bir şey yapmayan insanları dağ bisikletine çekmek lazım. Bu ancak organizasyonların kalitesi ile olacak bir 


şey. 


Cyc: Ahmet Örken'in bu yıl dağ bisikleti koşacak olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahmet'in geri 


dönüşü kendisi için küçük ( genelde böyle 


yorumlandı )dağ bisikleti için büyük bir adım mı? 

GÇ: Bir iyi bir kötü etkisi var. Ahmet Örken'in dağ bisikletine gelmesi dağ bisikleti açısından iyi bir şey ama Ahmet Örken'in yol bisikletinden ayrılması Türkiye açısından kötü bir şey oldu. Haklı sebepleri var Ahmet'in ama ilk görüştüğü takımla devam etse Giro'da yarışacaktı bu sene ve bu bizim için tarihi bir adım olacaktı. Böyle bir fırsatı kaçırmış olduk. 
Dağ bisikleti açısından ise iyi bir gelişme oldu çünkü uluslararası yarışlarda puan alabilen sporcu sayısı giderek azalıyordu. 
Ahmet Örken ve Mustafa Sayar ile bu oran artabilir. Mustafa Sayar'ın nasıl 

bir dağ bisikletçisi olduğunu iyi bilirim Ahmet Örken ise bir sürpriz yumurta. 
Ahmet, pistten geldiği ve sonrasında yol bisikletine geçtiği için hep yol bisikletçisi olduğu düşünülüyor. Dağ bisikletinin hem teknik hem de yarış disiplininin farklı olmasından dolayı genel kanı Ahmet'in bir başarı elde edemeyeceği yönünde. 
Ancak omnium yarışı seyredenler fark etmiştir ki gerek zamana karşı gerek puan yarışlarındaki ara sprintler artık iyice kısalmış durumda. Ahmet'in bu kararı verirken boşa adım atmadığını düşünüyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Bu başarı hemen gelmese de zamanla dağ bisikleti tekniğini 
geliştireceğine güveniyorum. 2020 

için sadece Kadir Kelleci'nin topladığı puanlardan ziyade Ahmet Örken ve 
Mustafa Sayar ile olimpiyatlara sporcu göndereceğimize inanıyorum. 


Cyc: Türkiye'de farklı distribütör ve üreticilerle çalıştınız. Her biri için içinde bulunmaktan en keyif aldığınız projenizden bahseder misiniz? 

GÇ;: En sıcağı Aydan Çelik'le yaptığımız 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Ahmet'in dağ bisikletine geçmesi dağ bisikleti açısından iyi, yol bisikleti açısından kötü bir karar oldu. 
Ben kendisi için doğru olanı seçtiğine inanıyorum 


Troya bisikletleri. Bu sene ayrıca Troya yılı olması benim için bu projeyi oldukça önemli kılıyor. Ondan önce çalıştığım her projeden çok keyif aldım. Bu projeler pastanın kreması gibi. 


Cyc: Bir dönem yurt dışında da görev aldınız? Sonrasında tekrar Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiniz. Bu tecrübeniz sonrası ülkemizde bisiklet adına neyi eksik görüyorsununz? 

GÇ: İtalya'da bir sene kadar çalıştım. 
Sonrasında ülkemize geri döndüm. 

Spor adına gerideyiz ama daha önemlisi spora destek adına da gerideyiz. 
Türkiye'de sadece bisiklet firmalarının desteği bekleniyor ama her alanda faaliyet gösteren büyük firmalar da 

bu sporu destekleyebilmeli. Yurt 

dışında büyük takımlara baktığınızda takım isimleri içinde çimento üreticisi, banka, televizyon kanalı gibi markaları görürsünüz. Sponsorluk adına gerideyiz. 
Büyük firmalara bisikleti anlatabilmeliyz. 
Üretim adına bir fark yok. Belki de Avrupa'daki üretim tesislerinin daha 


iyilerine sahibiz. Uzakdoğu ile arada üretim farkımız var. Bazı şeyleri biz üretemiyoruz ama bu Avrupa'da da böyle. 
Pazar olarak düşündüğümüzde, Güney Avrupa'da spor, Kuzey Avrupa'da ulaşım amaçlı kullanım çok yaygın. Biz de ise hep otomobile yatırım var. Bu pazarımızın çok küçük olmasına neden oluyor. Kullanıcı seviyesi, gelir seviyesi gibi etkenler de pazarın genişlemesini belirleyen faktörler. 


Cyc: Bugün Accell Bisiklet'teki göreviniz yanında aynı zamanda UCI Uluslararası Dağ Bisikleti Komiser sınavını geçtiniz 

ve 2019 yılında yeni bir görev daha üstleneceksiniz. Bu süreç nasıl başladı? 
GÇ: UCI süreci 2003 yılında başladı. 

O yıl Adana'da bir seminer vardı. Bir 

UCI komiseri o seminere hoca olarak gelmişti. Bizim komiserlerimize dağ bisikleti kurallarını anlatacaktı. Ben de çevirmen olarak katılmıştım o seminere. 
Aynı zamanda yarış organizatörüydüm. 
Kural kitapçığı İngilizceydi ve yabancı dilimin iyi olmasından ötürü hızlıca içeriğe erişmiş oldum. Daha sonra 2005 yılında © 


© Türkiye'de bu kursu açtık. Ben de yerel sistemimizde hakem oldum.2006 sonunda Polonya'da Hakem Eğitmeni eğitimi aldım. Ulusal yarışlarda zaten deneyimim vardı. Biraz ara verdim. 
2015 yılında UC!"'ın yeni sisteminde Elit 
Ulusal Hakem olmak üzere bir kursa gittim. Sınavı geçtim. Geçtiğimiz yıl ise Uluslararası UCI komiseri olmak üzere başka bir kursa gittim ve yine sınavı geçtim. Önümüzdeki sene bir görevim olacak ve belki Türkiye'deki uluslararası yarışlarda da görev alacağım. 


Cyc: Türkiye Bisiklet Federasyonu içinde yeni görevler alacak mısınız? 

GÇ: Açıkçası evet. Bana da yeni tebliğ edildi. Türkiye Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak atandım. 5 kişilik bir komite. Hakem görevlendirmelerini yapacağız. Eğitimler gerçekleştireceğiz. 


Cyc: Accell Bisiklet Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri. Accell Bisiklet'in içinden bir olarak 2018 yılında hangi alanlarda daha rekabetçi olmak istiyorsunuz? 

GÇ: Accell Bisiklet'in en önemli özelliği sağlam ve kaliteli bisikletler üretiyor olması. Dolayısıyla bu özelliğimizi koruyacağız ve bu noktada iddialıyız. 
Ürün gamı ile ilgili de iddialı olacağız. 
Özellikle katlanır bisiklet kullanımının artmasıyla bu kategoride özel ürünümüz Troya ile model sayımızı artırmış 

olduk. Ayrıca Brompton markasını ithal ediyoruz. Dünyanın en kaliteli katlanır bisiklet markalarından biri. Brompton katlandığında en küçük yer kaplayan bisiketlerden bir tanesi. Bunun yanında yol bisiketinde çocuklara yönelik bir ürünümüz olacak. Özellikle yol ve triatlon yarışlarında gençlere özel bir bisiklet yaptık. 


“20 ekithalat vergisi önümüzdeki dönemde bisikleti daha pahalıya alacağımız anlamına geliyor. Biz bisiklette KDV indirimi bekliyorduk. 
Çünkü devlet politikası bisikletli yaşamı özendirmekse vergileri artırmak bir yana düşürmesini beklersiniz 


Cyc: Eskiden sektöre daha çok üreticiler ve ithalatçılar yön verirdi. Bugün piyasaya yön veren, bisiklet kullanıcısının talepleri olmaya başladı. Piyasayı analiz ettiğinizde siz ne görüyorsunuz? Accell Bisiklet olarak hangi ürün ve modellere yoğunlaşıyorsunuz? 

GÇ: Eskiden ne sunulursa piyasada 

o satılırdı. 30 yıl önce iletişimden bahsedemezdik. Özellikle 1995'ten sonra internetin de yaygınlaşmasıyla kullanıcılar birbiriyle iletişime geçerek bilgiye kolay ulaşmaya başladılar. 
Üreticiler ve ithalatçıları bilgi de zorlamaya hatta onların önüne geçmeye başladılar. Bu durum bisiklet üretici 

ve ithalatçılarında çalışan bisiket kökenli insanların sayısını artırmaya başladı. Son kullanıcı ile anlaşmamızı kolaylaştırmaya başladı. Son kullanıcılar piyasayı ileri doğru iteklemeye başladılar. Artık kendi ihtiyaçlarına kendileri karar verir pozisyondalar. 
Katlanır bisilkletin ve yol bisikletinin pazar payının artması tüketicilerin iletişiminin artmasının sonucu. 


Cyc: Accell olarak geçtiğimiz yıldan itibaren Veloturk'le işbirliğine 

gittiniz. Aynı zamanda bünyenizde sponsorluğuna devam ettiğiniz sporcular var. Accell Bisiklet olarak 

bu yatırımlarınızı artırmayı düşünüyor musunuz? 

GÇ: Evet düşünüyoruz. Sponsorluk çok önemli ve bizi temsil edebilecek atletlere ihtiyacımız var. Bunun dışında Veloturk'le birlikteyiz. Hem organizasyonlarında hem de hediye ettikleri bisikletlerde birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda engelli sporcularla da çalışmalarımız var. 
Abulkadir Özoğul bizim için iyi bir örnek. 
Triatlonda da sponsorluklarımız var. 
Miniklerde Uzay Tenli, gençlerde Bilge Ece Seyhan, elitlerde de İpek Öztosun gibi sporcularımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. 


 Cyc:Bisiklet sporunu amatör olarak 


yapanların sayısı artıyor. Öte yandan bisikleti ulaşım aracı olarak kullanımı için devletin de bazı projeleri oldu. 


— Amaistenen başarı sağlananamış gibi. 


Sizce bisiklet ülkemizde nerede patinaj yapıyor? 

GÇ: Bence kültürde takılıyor. İstediğiniz kadar bisiklet yolu yapın ve bisiklet hediye edin bizim insanlarımız genel 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olarak bisiklete binmeyi istemiyorlar. 
Bu ancak kültürümüze bisikleti enjekte etmekle olur ve buna çocukken başlanması gerekiyor. Bu sene Anıl Şakrak beyin söylediği bir söz var. Olay kadınları bisiklete bindirebilmekte. 
Kadınları bisiklete bindirebilirsek, onlar çocuklarına, çocuklar da ileride kendi çocuklarına bisikleti öğretecek. Bir iki jenerasyon sonrasında bu iş çözülecek. 
Bu görüşü destekleyen başka bir uluslararası seminerde söylenen bir söz daha var; “Kadına öğretirsen bir jenerasyona öğretirsin.” 


Cyc: Bisiklet ve ekipmanlar ithalatında “20 ek vergi uygulaması Accell 
Bisikleti nasıl etkiledi? Bu kararı nasıl yorumluyorsunuz ve hangi önlemleri aldınız? 

GÇ: Belki devleti döndüren çark vergi. 
Ama bisiklet gibi temiz ve sağlıklı bir araca bu verginin uygulanması hoş değil. Öte yandan bir gerçeği de görmek gerekiyor. Bu ithalat vergisi. Dolayısıyla yurtiçinde üretim yapıyorsanız bu vergiden muafsınız. Öte yandan 

bisiklet üretmekte kullanılan parçaların büyük kısmı ülkemizde üretilmiyor ve ithal ediliyor. Sonuç olarak bisikleti 

artık daha pahalı alacağımız da işin realitesi. Bu pazarda bir güvensizlik yaratıyor. Çünkü bisikletlerde yurt 

dışı fiyatları çok zor yakalayabilirken artık aynı fiyatları yakalamak mümkün olmayacak. Yurt dışında bağlantısı olanlar bisikletini artık Türkiye'den almayacak. Bisiklet sektörü bu golü, kdv indirimi beklerken yedi. Devlet politikası bisikletli yaşamı özendirmekse vergileri artırmak bir yana bu mevcut vergilerin düşürülmesini beklersiniz. Bu pazar açısından kötü bir karar oldu. 


Cyc: Hayatınızdan bisikleti çıkardığınızda geriye ne kalıyor? 

GÇ: Ailem,bilgisayar ve gitar. Bisiklet hayatıma yön veriyor. Onun dışında amatör olarak gitar çalıyorum ve bilgisayar programlama üzerine çalışıyorum. Ama elbette ailem en başta. Evliyim ve iki çocuğum var. 


Cyc: İleriye baktığınızda en uzak hedefinizde ne var? 

GÇ: Bisikletle Güney Amerika Turu. 
Herhalde emekli olmuş olurum o zamana kadar. ## 
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Kadınların özgün kadro geometrisine ihtiyacı var mi? 


Kadınlar için özel geometri gerçekten gerekli mi yoksa bu bir pazarlama hilesi mi? Cyclist araştırıyor 


Yazı ANNA CIPULLO Fotoğraf TAPESTRY 


adınlar erkeklerden farklıdır. 

Bu sadece kromozomlarla 

alakalı bir konu değil. 

Kadınların vücut yapısı erkeklerinkinden farklıdır. Sorumuz ise şu; vücutlarının farklı yapıda olması kadınların bisiklette özel bir kadro geometrisine ihtiyaç duymalarına sebep midir? 

Bu bazı büyük bisiklet üreticilerinin son yıllarda kadınlara özel geometriye üretim yapmaya başlamalarıyla aslında sormak için geç bile kaldığımız bir soru. 

Sadece birkaç yıl önce Canyon kadınlara özel bir bisiklet modeli sunmuyordu (standart kadroya kadınlara özel komponentler kullanıyordu) ama bugün bu Alman markası tüm yol bisikleti modellerinde kadınlar için standart bisikletlerde kullandıklarından farklı 


Canyon, erkeklerle aynı boya sahip kadınların genelde daha hafif kiloda, daha kısa kol uzunluğuna ve daha dar omuzlara sahip oldukları sonucuna 


ardı. Bu özel bir geometri ihtiyacı doğurmu 


kadrolar ürettiğini söylüyor. 

Diğer taraftan, kadınlar için özel geometriye sahip kadroları ilk üreten Trek artık bunu yapmıyor. Artık kadınlar için tasarladıkları tüm modeller, standart geometri ile aynı. Sadece kadro üzerinde kadınlar için farklı renk ve komponent tercihine gidiliyor. 

Specialized ortada bir yerlerde. Kadın kadro geometrisi ile şampiyonluğa ulaşan marka, kadınlara özel bisiklet tasarımından geri adım atmış görünüyor, Amiral modeli artık unisex Tarmac diyebiliriz. 

Kadın kadro geometrisi diye bir şeye ihtiyaç var mı? Kim doğruyu söylüyor? 


Aynı mı farklı mı? 

2018 özelinde konuşursak Canyon tüm 
yol bisikleti modellerinde kadınlara özgü geometrili kadrolar üretti. Bu değişimin ardında “Mükemmel Duruş Pozisyonu” 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sistemi iddiası var. Bu sistem, dünya çapında 60.000'den fazla gerçek kullanıcının Canyon'un web sitesinde kendilerine en uygun bisikleti bulmak için girdikleri veriler üzerinden geliştirildi. 

Canyon bu veriler doğrultusunda erkeklerle aynı boya sahip kadınların daha az ağırlığa sahip olduklarına, kol uzunluklarının daha kısa, omuzlarının daha dar olduğuna ve bisiklet üzerinde daha dar bir alanda oturdukları sonuçlarına vardılar. Bu onlar için kadınlara özgü geometriye geçmenin sebebini oluşturmuştu. 

Canyon'un kadın ürünleri müdürü 
Katrin Neumann: “Bu farklılıklar sebebiyle ve özellikle omuz genişliği ve kol uzunluğunu göz önünde bulundurarak, kadın kullanıcının doğal olarak standart bir bisiklette erkek 


Trek kadınlara 

özgü geometriden vazgeçerken, Canyon her modelde kadınlara özgü geometriye geçiş yaptı 


kullanıcıya göre daha gergin bir duruşa sahip olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bu farklılıklara cevap verebilmek için gidon-sele mesafesi daha kısa bir kadro ile kadınlara standart bir kadroda kendileri ile aynı boydaki erkeklerin sahip olduğu rahatlığı sunmak istedik” diyor. 

Canyon'un müşteri profilindeki kadınların satın aldığı kadro boylarının ortalama ölçüsü de erkeklerden farklıymış. Erkekler “medium” kadınlar ise “extra-small” ölçüdeki kadro boylarını tercih ediyorlarmış. Bu sebeple 2XS ve 3XS kadro ölçülerinde üretime de geçilmiş. 

İlginç olan buki yeni ölçü tamamlayıcı olarak 650b tekersetleri ile üretiliyor ama belirtelim ki bu cinsiyetten bağımsız olarak kadro ölçüsüne uygun bir seçim. 

Trek'inise bu konuda tam tersi bir yola gittiğini söylemiştik. 2018 yılında Domane'nin eş değeri olan kadınlara özgü Silgue modelinden vazgeçerek 
Trek hem erkeklere hem de kadınlara aynı standart kadroda bisikletler piyasaya sürdü. Kadınlara yönelik gittiği © 
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Ee -Trek'in iddiasına göre kadınlara özgü geometriye ihtiya komponent seçimi ile sınırlı kaldı. Trek'in — 5 — EE Doğru kadro boyu ve doğru kullanım alanına göre farklı e (geometri seçeneklerini sunmak yeterli 


daha dar gidon ve kadın kullanıcıya özel sele seçimi var. Trek İngiltere pazarlama müdürü ve üreticiler için bike-fit servislerine danışmanlık yapan Jez Loftus bu stratejilerini şöyle açıklıyor: “ Global olarak tüm Trek mağazalarında yapılan bike-fit sonuçları ve yedi yıllık araştırmalarımızın sonucu olarak kadınlara özel geometridense bu sorunun sadece doğru bir bike-fit ile çözülebileceğini gördük. Ben mağazalarımızın müşteriye uygun doğru kadro boyunu tespit etmelerini ve onun kullanımına en uygun bisikleti önermelerini tavsiye ediyorum.” 

Loftus, yıllardır edindikleri tecrübelerde bazı erkekler için ürettikleri kadın geometrisinin daha uygun olduğunu gördüklerini ve bunun tam tersi şekilde bazı kadınların da standart geometriye daha uygun olduklarını tespit ettiklerini söylüyor, “Kadınlara özgü geometriye ihtiyacımız yok. Kullanıcıya ve kullanım tipine göre doğru kadro ölçüsüne ihtiyacımız var" diyor. Trek bu yıl HT, H2 ve H3 geometrileri ile düşük- yarış profilinden yüksek ve rahat geometriye kadar farklı tasarımlar geliştirdi. 

Yani Canyon kadınlar için özel geometri gerekir derken Trek, geniş bir geometri ve kadro ölçü seçeneklerine 


sahip olmanın yeterli olduğunu belirterek Canyon'un görüşünün aksini savunuyor. 
Peki kadınlara özel geometri sunan Specialized'ın görüşleri nedir? Yeni kataloglarında cinsiyet meselesinde biraz kafaları karışmış gibi. 

Specialized Tarmac modelinin her iki cinsiyetten kullanıcı için uygun olduğu görüşünü savunarak aynı modelin kadınlara özel geometri ile sundukları Amira'dan vazgeçmiş görünüyor. Ama erkeklerde Roubaix modelini kadınlara özel geometri ile sundukları Ruby'i bu yıl da piyasaya sürdüler. 

Specialized'ın Retülteknik danışmanı David Alexander: “DAW ( Kadınlar için Tasarım) portföyünü oluşturduğumuzdan beri bazı düşüncelerimiz değişti. Retül fitting sistemimizden aldığımız geri bildirimlere göre iki cinsiyetin tecrübelerinde aynı sonucu aldığını gördüğümüz modellerde standart geometriyi kullandık, ama kullanıcının aynı tecrübeleri edinmediği modellerde kadınlara özel geometri kullanmaya devam ettik. Bu farklılığı vurgulamak için de bu modeli standart kadroya göre farklı isimle adlandırıyoruz” diyor. 

Bu şu demek oluyor; Retül sistemine göre yarış bisikletlerinde kadınlar erkeklerin kullandığı standart ölçüyü 


Canyon/Sram pro takımında yer alan sporculardan bazıları kadın kadro geometrisine sahip modellerdense standart geometrili bisikletleri tercih etti 


tercih ediyor ve şikayet yaşamıyorlar böylece artık Amira'yı üretmeye gerek kalmamış ama endurans bisiklet olan Roubaix'de Specialized kadınların daha farklı bir bisiklet istediklerini fark etmiş. 

“Ruby aslında orijinaline sadık bir bisiklet. Aslına bakarsanız burada değişimi isteyen erkek kullanıcılardı. 
Çünkü erkekler daha agresif bir bisiklet istediklerini söylerken kadınlar bunu istemedi" diyor Alexander. 


Profesyoneller ne diyor? 

Aslına bakarsanız profesyonellere ne verirseniz onu sürerler ama Canyon/ 
Sram 2018 yarış sezonu için profesyonel kadınlara bir seçim sundu. 

“Alena Amialiusik, Ultimate WMN CF SLX'iilk sürdüğünde kendini evinde gibi hissettiğini söyledi” diyor Neumann. Ama takımın çoğu üyesi standart Aeroad'u tercih etmiş hem de Aeroad WMN seçeneği önlerinde dururken. 

Neumann'a göre diğer markaların kadınlara özel geometriden vazgeçmesi bunun üretim maliyetlerini artırması: “ Birçok kadın kullanıcı pelotona katılmaya başladığı sırada neden birçok markanın kadınlara özel geometri yaklaşımından vazgeçtiğini ve önceki araştırmalarını ve üretimlerini yok saymaya başladıklarını anlamıyorum. Belli ki kadın pelotonunda her iki geometriyi de görmeye devam edeceğiz” diyor. 

Belli ki büyük markalar çok küçük ayrıntıları göz önünde bulundurarak kendilerine uygun farklı metotlar seçiyorlar. Pazarı araştırmak için zaman ve para harcayarak farklı kullanıcıların farklı bisikletlere ihtiyacı olduklarını sonucuna ulaşmışlar ama neyin farklı olduğu konusunda hepsinin kendi bakış açısı var. Anlaşılan kadınlar erkeklerden farklı ve bazı kadınlar da diğer kadınlardan farklı. Tıpkı erkekler de olduğu gibi. Bize göre “Kadınların kadınlara özgün geometriye ihtiyacı var mı?” sualindense soru şu olmalı: “Siz bisiklette kadınlara özgü geometriye ihtiyaç duyuyor musunuz?” 

Belki bu özel geometriye ihtiyacınız var belki de yok. Cinsiyet fark etmez, belki de kişiye özel bir bisiklete ihtiyacınız var. &# 
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Carbon — Ti 


X-Ring AL/Ca 


aynakol 


Çünkü her şey karbon fiber ile daha güzel 


Yazı SAM CHALLIS Fotoğraf TAPESTRY 


isiklet teknolojisi dendiğinde kral, karbon fiberdir. Diğer tüm ekipmanlarınızı karbona yükselttiğinizde geriye sadece elinizdeki aynakol kalır. Ama şimdi İtalyan markası Carbon-Ti, o kara yaprağı üretmeyi başardı. 
“Başlangıçta Carbon-Ti, ebeveyni 
LLS Titanium firmasının, karbon fiber ve endüstriyel titanyum üzerine olan 
27 yıllık bilgi birikiminden faydalandı,” 
diyor ürün müdürü Marco Monticone. “Bu bilgi birikimini bisiklet komponentlerine uyguladık, çünkü piyasada sunulandan daha hafif ve sağlam ürünler üretebilirdik.” 
Carbon-Ti'nin X-Ring modeli karbon çerçeveye bağlanmış, metal dişleri olan bir yaprak. Metalin titanyum değil alüminyum olması ise biraz şaşırtıcı. 
“Başlangıçta yaprak dişlileri titanyumdu, ancak imalat aşamasındaki zorunluluklar nedeniyle kafbona 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Carbon-Ti X-Ring al/Ca 
52 dişli yaprak, 950 TL, 
36 dişli yaprak ise 810 TL. 
thecycleclinic.co.uk 


bağlanması gereken yüzey çok küçüktü. 
Bu nedenle üretimi oldukça zordu,” 
diyor Monticone. “Ama alüminyum üzerine yaptığımız araştırmalar ve geliştirme çalışmaları, çok geçmeden titanyumun yerine özel bir alüminyum olan AL7075'in kullanıma uygun olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik bu şekilde dişliler daha hafif ve ucuza imal edilirken, sağlam ve yaprağa yapışması da oldukça kolay. Ürün düzenli olarak bir gelişime uğruyor ama genel olarak tasarımı aynı kaldı, çünkü dizaynından çok memnunuz.” 


Farklı materyallerin karışımı 

Yaprak, havacılık sanayinde kullanılan kalitede AL7075 alüminyum tabaka ve 3K-Dokuma karbon fiber paneller ile yaşama gözlerini açmış. 

“Karbon, yaprağın kalitesinde kilit bir madde, ama iç katmanların yönü ve türü son derece özel, öyle ki bizim için bu bir sır,” diyor Monticone. 

Hem alüminyum dişler hem de karbon fiber çekirdekler başlangıçta bir sujeti -60.000Opsi su akışı ve ince kum taneleri- ile kesilir. Sonrasında iki parçanın birleşmesiyle yarı bitmiş hali CNC makinasına gönderilir. “Malzemenin birbirine mükemmel şekilde bağlanmasını sağlamak için dişi ve erkek olarak adlandırdığımız parçalar mevcut,” 


diyor Monticone. CNC makinası aynı zamanda dişlerin şeklini ve zincirin vites yükseltmesine yardımcı olan rampaları biçimlendiriyor. Tüm bu işlemler bittikten sonra geriye kalan tüm aşamalar ise yetenekli ustaların ellerinin maharetine kalıyor. 

“Ustalar karbon çemberi özel bir yapıştırıcı ile alüminyum dişlere yapıştırıyor, sonrasında karbon yaprak sekiz küçük titanyum çemberi ile bağlanıyor. Tabii ki titanyum bu işlemin bir yerinde kullanılmalıydı. Mekanik olarak daha güçlü yapışmayı sağlıyor ve vites değişimini kolaylaştırıyor,” diyor Monticone. 

Tüm yapraklar birkaç saati alan ve ürünün fiyatının kabartan bu süreçten geçiyor. Yaprağın tamamlanmış hali tartışmasız pahalı. Yine de bin TLlik Shimano Dura-Ace 9100 54t kadar çılgınca bir fiyata sahip değil. 

“Üretim çalışmaları çok kısıtlı ve üretim süreci diğer üreticilere oranla çok daha karmaşık. Carbon-Ti ürünlerinin piyasadaki diğer rakipleriyle ne fiyat ne de performans olarak adil bir şekilde rekabet edebileceğini sanmıyorum,” diyor Monticone. 

Monticone haklı, 52 dişli bir Carbon- 
Ti yaprak, ağırlık olarak 92g'nin altında. 
Yani neredeyse Dura-Ace'den 520 
daha hafif. 


TOYOTA H VBRID TEKNOLOJİSİYLE 
TANIŞMA SIRASI SİZDE! 
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İlanda yer verilen modelin CO, salımı birleşik 86 -144 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 3.8 - 6.3 1t/100 km değerlerindedir. 


Toyota Plaza Borovalı 


Çanakkale Cad. No: 76 Pınarbaşı-İZMİR Tel: (0232) 479 19 52 Faks: (0232) 4791441 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Worldtour takımları 2018 sezonunu Avustralya'da koşulan Tour Down l 
Under (TDU) yarışı ile açtılar 


Hazırlayan İBRAHİM YILMAZ a », 
Fotoğraf TDU/COHNVAG : 
7 


1” 


Ibette onu 21 günlük büyük turlarla t 

kıyaslamak mümkün değil. Öncelik G 

sırasında Bahar Klasikleri'nin gerisinde 

olduğu da başka bir gerçek. Üstüne üstlük 
mevsim itibarıyla yarış takvimindeki yeri Ocak f 4 
ayına isabet etmesi TDU için bir başka handikap. > MI TCHE' ON Ama bütün bunlara rağmen organizasyon açısından B 77. 
baktığımızda TDU'nun her yıl büyük bir özveriyle ve profesyonelce düzenlendiğini görüyoruz. Bence TDU WorldTour kategorisinde düzenlenen yarışlar içinde kalite standardı en yüksek yarışlardan biri. w Bu özelliği ile aynı kategoride yer alan diğer küçük yarışlara da iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. 


Darısı Türkiye Turu'nun başına. e 

Evet, TDU'yu kısmen önemsizleştiren en 4 > 
büyük unsur Ocak ayında gerçekleşmesi. Çünkü 3 
yarış, sezon açılışına denk gelmesi nedeniyle ğ 4 
takımların henüz en üst performans seviyelerine 9 2 


ulaşmadığı, büyük turlara ve klasiklere hazırlanan © 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"Tour Down Under, sezonun ilk orldtour yarışı. Bu yıl 20.si 


düzenlenen organizasyon içerd aktiviteler ile Türkiye Turu gibi 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ye 


iği 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takım liderlerinin yarışmayı tercih etmediği bir organizasyon olmaya mahkum kalıyor. Dünya şampiyonu mayosuyla son iki yıldır TDU'da start alan Peter Sagan, 2014 yılından sonra tekrar TDU'ya geri dönen Andre Greipel ve son dönemlerde adından daha çok söz ettiren Caleb Ewan ve Richie Prote gibi liderleri Avustralya'da görsek de yarış WorldTour kategorisinde ancak sezon açılışı olmasıyla kendinden söz ettiriyor. Zira favori yarışçılar da daha çok yarışı kazanmak için değil, büyük yarışlarda kendine yer bulamayan diğer takım arkadaşlarını desteklemek ve yarışın adını basında duyurmak için Avustralya'da pedal basıyorlar. 

Öte yandan Tour Down Under yarışının 
2009 yılında UCI'ın WorldTour kategorisini 
oluşturmasıyla o kadar da önemsiz bir yarış olmadığını görmüştük. Puanlamaya baktığımızda UCI, kazanana 1000 puan verdiği Fransa Turu, 
850 şer puan verdiği Giro ve Vuelta'dan sonra 500 
puan verdiği 6 worldtour yarışından biri Tour Down Under. Burada Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3.kategoriden yarışlar içinde olduğunu ve kazananın 300 puan aldığını hatırlatalım. 

Tabii Ocak ayı olması yarışçıların katılımı ve performansları açısından ne kadar handikap oluştursa da Avustralya, Tour Down Under yarışını oldukça önemsiyor. Çünkü kuzey yarım kürede kış ayları yaşanırken sıcak tatil yapmak isteyenler için Avustralya 1999 yılından beri bisiklete yatırım yapmaya devam ediyor. 2017 yılında resmi rakamlara göre 840.000 kişinin yol kenarında yarışı takip ettiğini, yurtdışından 43.000 kişinin yarışı izlemeye geldiğini ve yarışın ülkeye 53.5 
milyon dolar ekonomik katkı sağlandığı söyleniyor. 
İnsan ister istemez bu rakamları Türkiye Turu ile kıyaslıyor ve yol kenarında ellerinde Türk bayrakları tutuşturulan ilkokul öğrencileri ile Sultanahmet meydanında gerçekleştirilen ödül törenini takip eden birkaç yüz kişi aklıma geldiğinde TDU'ya imrenmemek elde değil. 

TDU hakkında konuşurken altını çizmek istediğim birkaç ayrıntı daha var. Tour Down Under'ı benim için önemli kılan ve organizasyonu başarılı bulmamdaki asıl neden, onun sadece iyi planlanan 6 etaplı bir yarış olması değil. TDU aslında 9 günlük bir bisiklet festivali olarak tasarlanmış. Yarış her gün Adelaide'nin farklı bir noktasında başlıyor. Böylece hiçbir etabı kaçırmadan takip edebiliyorsunuz. Ama seyirciler için daha güzel olanı yarış öncesi düzenlenen yetişkin, çocuk ve aile sürüşleri gibi düzenlenen bisiklet turları. Ayrıca amatör yarışçıların yarış parkurunda profesyonellerden önce koştukları 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UCI WorldTour Puanlama 


Yarış Birinci (| İkinci Üçüncü Diğer G.Klasman | 1000p | 800p 675p | (4-60)10p Tour de France 
Etap 120p 50p 25p (4-5) 5p 
Giro d'ltalia G.Klasman | 850p 680p 575p (4-60) 8p Vuelta a Espafa Etap 1000p | 800p 675p | (4-600)4p Tour Down Under 
Paris-Nice G. Klasman | 500p 400p 325p (4-60) 3p Tirreno—Adriatico 
Tour de Romandie 
Criterium du Dauphine Etap 60p 25p 10p > Tour de Suisse 
Volta a Catalunya 
G.Klasman | 400p 320p 260p | (4-60)2p Tour of the Basgue C. 
Tour de Pologne 
Etap 50p 20p 8p - 
Eneco Tour 
Abu Dhabi Tour 
G.Klasman | 300p 250p 215p (4-60) Tp Türkiye Turu 
Tour of California 
Etap 40p 15p 3p (4-60) 10p 
Tour of GuangXxi 
Milan-San Remo 
Gent-Wevelgem 
Tour of Flanders 
Paris-Roubaix 
Amstel GoldR Me 
MASUM İz günlük 500p | 400p 325p | (4-60)3p Liğge-Bastogne-Liğge yarışlar 
G. Prix Cycliste de Ou&bec 
G. Prix Cycliste de Montr&al 
Giro di Lombardia 
E3 Harelbekelal 
La H&che Wallonne Tek d 
Clâsica de San Sebastiân | günlük (| 400p | 320p 260p | (4-60)2p yarışlar 
EuroEyes Cyclassics 
GP Ouest-France 
Great Ocean Road Race 
Omloop Het Nieuwsblad 
Strade Bianche Tek günlük 300p | 250p 215p (4-60) 1p 
Dwars door Vlaanderen yarışlar 


Rund um den Finanzplatz 


London-Surrey Classic 
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© Bupa Challenge Tour adı verilen bisiklet yarışları da düzenleniyor. Aynı zamanda etapların geçtiği rotalarda bulunan bina ve yapıları en iyi süsleyenler için bir yarışma düzenlenerek yerel halkın ilgisini en üst düzeye çekmek istiyorlar. Bu yarışma, en iyi süslenen ilçe, en iyi süslenen ticari işletme, en iyi süslenen okul gibi kategorileri içeriyor dediğimde ne yapmak istediklerini daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ve yarışı benim açımdan oldukça önemli kılan bir diğer husus ise organizasyonun erkeklerden önce profesyonel kadın takımlarının koştuğu WTDU ile başlaması. Böylece Tour Down Under'da neler olup bittiğine biz de WTDU yarışını anlatarak başlayalım. 17 takımın katıldığı kadınlar kategorisinde toplam 166 kadın sporcu yarıştı. 

4 etaplı WTDU'da genel klasmanda Mitchelton 
Scott takımından Avustralyalı Amanda Spratt zafer kazanırken aynı zamanda Dağların Kraliçesi olarak benekli mayonun da sahibi oldu. Yeşil mayoda UniSa-Avustralia takımından yine Avustralyalı bir bisikletçi olan Katrin Garfoot en iyi sprinter ödülünü aldı. İlginç olan kadın pelotonunda Hollandalı, İtalyan ve Avustralyalı yarışçıların yanında Japon yarışçılar da izledik. Bir gün Türk kadınlarını da Avustralya'da izlemeyi umarız. Keza Avrupa'da bisiklet sporunun gündeminde kadın yarışçı sayısının artırılması var. 
Böylece kadın pelotonda rekabetin artması ve yarışların daha heyecanlı geçmesi hedefleniyor. 
WTDU'da da heyecanlı sprint finişler izledik. © 


Etaplar çekişmeli finişlere sahne olurken genel 2 . 
klasmanda Amanda Spratt dört etabın sonunda en | Y | l ( İ yakın rakibine 41saniye fark atmayı başardı. i 

Gelelim erkek pelotona. 6 Etaplı TDU'dan önce organizasyon bu kategoride People's Choice Classic kısa kriteryum yarışı ile açıldı. 


People's Choice Classic 

22turluk kısa kriteryum yarışında küçük bir kaçış grubu kameraları üzerine çekti. Üç kişilik bu kaçış grubuna daha sonra dört yarışçı daha eklendi. Bora Hansgrohe'nin başını çektiği peloton aranın fazla açılmasına müsaade etmiyordu. 18. Tur atılırken sprinterler kaçış grubu ile aradaki farkı kapatmaya başladılar. Onlar için artık yapılması gereken doğru zamanda doğru yerde olmak için pozisyon kovalamaktı. 20. Turda Bora-Hansgorhe'den Jay McCarthy öne çıkarken son metrelerde yaşanan kaza grubun dengesini biraz olsun bozdu. Finişe beraber giren Caleb Ewan, Andre Greipel ve Peter Sagan arasında kazanan dünya şampiyonu mayosu giyen Peter Sagan oldu. 


145km'lik parkurda peloton finişe yaklaşırken, Ouick-Step Floors'un Elia Viviani'yi öne çektiğini izledik. Son viraj dönüldüğünde Viviani'nin 

yanında iki takım arkadaşı ve grubun içinde Bora Hansgrohe'den Sam Bennett görüldü. Türkiye Turu'nda da şanssız bir şekilde son virajda düşerek oana kadar taşıdığı sprint mayosunu kaybeden 


handcrafted by 
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Sam Bennett, zincir problemi yaşayarak son metrelerde atağını yapamadı. Sam Bennett'ın arkasında ise mücadele başlamıştı. Finişi ilk geçen Andre Greipel olurken, Peter Sagan'ın Gorilla'nın ardında pozisyon bulamadığını gördük. Greipel galibiyeti sonrası kariyerini annesine adadığını belirten duygusal bir konuşma yaptı. Bu Greipel'ın TDU'da kazandığı 17. Etap galibiyeti olurken bu alanda rekoru da elinde tutuyor. 


İkinci etap, Tour Down Under'da alışık olduğumuz gibi yine heyecanlı bir sprint finişine sahne oldu. 
Son metrelerde Peter Sagan'ı önde görünce etabı aldı dediğimiz anlarda onun hemen ardından atağa kalkan Avustralyalı sporcu Caleb Ewan, finişi önde geçerek genel klasman liderliğine uzandı. Onu zafere taşıyan takım arkadaşı Darly Impey ise ikinci olurken etap sonunda önündeki yarışçıyı Peter Sagan sanarak finişi bırakmadığını belirtiyordu. 
Bora-Hansgrohe'den Avustralyalı Jay McCarthy ise üçüncü olarak genel klasman liderliğini ne kadar arzuladığının sinyallerini vermeye başlamıştı. 


3. Etap 

Ouick Step Floors ilk etapta yapmak istediğini üçüncü etapta başardı. Aşırı sıcak hava nedeniyle 26km kısaltılan etap sonunda kariyerinin ilk etap galibiyetini Türkiye Turu'nda alan İtalyan sporcu Viviani, Ouick Step Floors forması altındaki ilk etap zaferine de Tour Down Under'da ulaşmış oldu. Son düzlüğe girildiğinde Caleb Ewan'ıfinişe taşımaya çalışan Avustralya Yol Şampiyonu Alex Edmondson arkalarında Bora Hansgrohe'den Sam Bennett'le öndeki üçlüyü oluşturuyordu. Ancak Sam Bennet'ın son atağa gücünün yetmediğini gördük. Viviani'nin hemen adında finişi geçenler ise sırasıyla Team Sunweb'ten Phil Bauhaus ve Mitchelton-Scott'tan Caleb Ewan oldular. 


5 eğimli 5.8km'lik 1. Kategoriden tırmanışın 
inişinde Peter Sagan'ı en önde görmek yarışın sonucunu tahmin etmek için yeterliydi. Yine de finişe henüz birkaç kilometre vardı ve BMC Racing Team'den Richie Porte, Astana Pro Team'den Luis 


20 yıldır TDU'da 2 zafer 
kazanan Avustralyalı ormayı Güney Afrikalı 
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Sanchez ve UAE Team Emirates'ten Diego Ulissi öne geçseler de Peter Sagan sadece öldürücü atağı için kendine en uygun pozisyonu arıyordu. Öndeki grup son virajı alırken tehlikeli şekilde birbirine yakınlaşan yarışçıların hemen ardında Peter Sagan oldukça rahat görünüyordu. Etap sonunda Sagan liderlik mayosunu devralsa da buraya Avustralyalı takım arkadaşı Jay McCarthy için geldiğini vurguladı. 


TDU'nun kraliçe etabında Willunga tepesini peloton iki defa aşacak, ikincide finişi ilk gören sporcu etap zaferini ilan edecekti. Yarışın başında Movistar takımından Portekizli atlet Nino Bico'nun sert bir düşüş yaşamasına rağmen yarışa devam ettiğini gördük. İki dirseği ve sol kalçasından yaralanmasına rağmen bir kez daha bisiklet yarışçısının kolay pes etmediğine şahit olduk. 

İlk pansumanı da yine belki de sadece bisiklet sporunda görülecek bir yöntemle gerçekleştirildi. 
Sürüş sırasında takım aracından gelen tedavi 

ile Nino Bico'nun dirseklerine sargı yapıldı. Etap başkailginç görüntülere de sahne oldu. Thomas De Gendit, ilk wolrdtour yarışını koşan Nicholas Dlamini ile tırmanış kapısına giderken, benekli mayoda iddiasını sürdüren Dimension Data'lı sporcuya eliyle yol verdi. Sonrasında ise atağa kalkıp Nicholas Dlamini'yi geçmesi ise benekli mayonun sahibini değiştirmeyecekti. Dimension Data'dan Dlamini tırmanış kapısından ikinci olarak geçse de aldığı puan onu benekli mayoya götürdü. 
Willunga tepesine ikinci yani final tırmanışında ise Richie Porte'nin atağına Bora Hansgrohe'den Jay McCarthy cevap verdi. İkili tırmanışın son kilometresine girdiğinde Richie Porte tekrar hızlanmaya başladı ve Jay McCarthy'i oyundan düşürmeyi başardı. Böylece son dört yıldır olduğu gibi Willunga Tepesi'nde zafer Richie Porte'nin olurken, liderlik mayosu ise salise farkıyla bir kez daha el değiştirerek Mitchelton Scott'tan Daryl Impey'e geçti. 


Bu yıl20.si düzenlenen TDU'nun son etabında Adelaide'de atılan 20 turun sonunda toplu sprint finişi gerçekleşti. İtalyan sporcu Elia Viviani'nin son metrelerde ilk atağa kalkan isim olduğunu gördük. 
Ardında ise Caleb Ewan, Andre Greipel ve Peter Sagan gibi bu yıl TDU'daki diğer etap galipleri de ataklarına kısa süre sonra başladılar. Finişi ilk geçen ise TDU tarihinde en çok etap galibiyetini elinde tutan ve bu yıl TDU'yu yine etap galibiyeti ile açan Andre Greipel oldu. Yarışın sonunda sprint mayosu Peter Sagan'a giderken, genel klasmanda Daryl Impey, TDU'yu kazanan ilk Güney Afrikalı sporcu olmayı başardı. Daryl Impey'i Türkiye'deki bisiklet severler ise 2009 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Turu'nda Barloworld-Bianchi takımıyla kazandığı zaferden de hatırlayacaktır. 


2018 UCI WorldTour Takvimi 


OCAK 

16-21Ocak: 

Santos Tour Down Under 

28 Ocak: 

Cadel Evans G. O. Road Race 
21-25 Ocak: 

Abu Dhabi Tour 

24 Ocak: 

Omloop Het Nieuwsblad 


MART 

3Mart: 

Strade Bianche 

4-11 Mart: 

Paris-Nice 

7-13 Mart: 
Tirreno-Adriatico 

17 Mart: 

Milan-San Remo 

19-25 Mart: 

Volta Ciclista a Catalunya 
23 Mart: 

Record Bank E3 Harelbeke 
25 Mart: 


Gent-Wevelgem 


28 Mart: 


Dwars Door Vlaanderen 


NİSAN 


INisan: 

Ronde van Vlaanderen 
2-7 Nisanl: 

Vuelta al Pais Vasco 

8 Nisan: 
Paris-Roubaix 

15 Nisan: 

Amstel Gold Race 

18 Nisan: 

La Fl&che Wallonne 

22 Nisan: 
Liöge-Bastogne-Liğge 
24-29 Nisan: 


Tour de Romandie 


MAYIS 


1 Mayıs: 


Rund um den Finanzplatz 


5-27 Mayıs: 
Giro d'ltalia 
13-19 Mayıs: 


Amgen Tour of California 


HAZİRAN 

3-10 Haziran: 
Criterium du Dauphin& 
9-17 Haziran: 


Tour de Suisse 


TEMMUZ 


29 Temmuz: 


P. Ride London-Surrey Classic 


AĞUSTOS 


4 Ağustos: 
Clâsica Ciclista San Sebastian 
4-10 Ağustos: 


Tour de Pologne 


- ye 


13-19 Ağustos: 
BinckBank Tour 

19 Ağustos: 
Cyclassics Hamburg 
25 Ağustos-16 Eylül: 
Vuelta a Espafia 

26 Ağustos: 


Bretagne Classic — Ouest-France 


EYLÜL 

7 Eylül: 

Grand Prix Cycliste de Ou&bec 
9 Eylül: 


Grand Prix Cycliste de Montrâal 


EKİM 

9-14 Ekim: 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu 

13 Ekim: 

IlLombardia 

16-21Ekim: 


Tour of Guangxi 
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Hafif vücut mu, hafif bisiklet mi? 


Eğer bisiklet üzerinde daha hızlı gitmek istiyorsanız, pastayı mı hayatınızdan çıkarmalısınız. 
yoksa karbon bir suluk kafesi mi satın almalısınız? Cyelist kilo bilimini denetliyor Yazı MICHAEL DONLEVY İlüstrasyon ROB MILTON 


isiklet dünyası ağırlık konusu ile takıntılıdır, çünkü hafif olmak sıklıkla daha hızlı gitmek anlamına gelir; özellikle de tırmanışlarda. Ancak diyet yapmak bazen zor olabilir ve ultra hafif formalar da oldukça pahalı. Dolayısıyla bisikletinizin gramajına mı yoksa vücudunuzun ağırlığına mı odaklanmak gerektiğini bilmek faydalı olabilir. 

En basit cevap, basit bir cevap olmadığıdır. 
“Fiziki perspektiften, her ikisi de eşit derecede faydalıdır” diyor Cervelo'nun baş teknoloji uzmanı Damon Rinard. “Seçim yanlış bir ikilemdir: Sonuçta her ikisini de yapabilirsin. Bu mümkün. Ancak benim için kilo aynı kalsa da hafif bir bisiklet her zaman daha avantajlıdır.” 

Elbette kilo kaybetmenin seni yavaşlatacağı bir nokta var. “Bu durum başıma yarışçı olduğum zamanlarda geldi” diyor ABCC baş antrenörü lan Goodhew. “65kg civarı benim performansımın düşmeye başladığı limit. 
Ancak burakam elbette herkese göre farklılık içerecektir. Chris Froome'u ele alalım - çılgınca 


miktarda kilo verebilip, yine de zamana karşılarda iyi bir iş çıkartabiliyor.” 

Vücut ağırlığı ve performans üzerine burada değinemeyeceğimiz kadar karmaşık bir formül var, ama Liverpool John Moores Üniversitesi'nde uygulamalı spor ve egzersiz bilimleri antrenörü Greg Whyte, Goodhew'ın “kişiye göre değişim” savına katılıyor. Whyte, “Güç yalnızca kas kütlesi azaldığında kaybolur. 
Eğer kilo kaybı doğrudan vücuttaki yağ oranının azalmasıyla ilgiliyse, o halde güçte bir değişim 


söz konusu olmaz. Kilit ölçüm güç - ağırlık oranıdır. Eğer güç kilo kaybına karşın korunursa güç - ağırlık oranı artacaktır. Ana hedef güç - ağırlık dengesini sabitlemektir, özellikle de yer çekimine karşı hareket ettiğimiz tırmanışlarda. 
Güç - ağrılık dengesi aşağıya inerse, kilo kaybı performansı negatif etkiler.” 

Dolayısıyla belki de basit bir yaklaşımla, kilo kaybının neden olabileceği bir performans kaybını riske etmeden, bisikletinizden kilo kaybetmek daha makuldür... 


Tüy gibi bir dokunuş 

Hafif bir bisiklet cevap olabilir, ama bu durum muhtemelen tuzlu bir etikete sahip. 

“Bisikletten kilo vermek sürücü * bisikletin ortalama ağırlığını azaltabilir ama güç — ağırlık © 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'Bu günlerde bir tartışma ald 


başını gidiyor. Insanlar 


mekanik vites setlerini daha ağır olan elektronik modellerle 


değiştiriyorlar. Ama burada 


Öoranınızı artıracaktır” diyor Whyte. “Fakat sertlik ve sağlamlık karbon fiber ile daha düşük ağırlıkta muhafaza edilebilinirken, bunun yüksek de bir finansal karşılığı oluyor. Buna ek olarak hafif malzemeler genellikle daha az dayanıklıdır. 

“Güç aktarımının kesilmesi ile sonuçlanan her şey performansı olumsuz etkileyecektir,” diye ekliyor Whyte. “Ve sertlik güç kaybının engellenmesi için kilittir. Ağırlığı kaybederken, güç aktarımını optimize etmek için her zaman kadro ve jantlarda rijitlik kaybını azaltmayı arıyoruz.” 

Her şeye rağmen Rinard, sağlanan faydanın umulduğu kadar büyük olmadığı görüşünde. 
“Ağırlık konusundakitakıntı yaptığımız jantlar aslında sistemin toplam ağırlığının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur — bisiklet artı sürücü - ve hız değişim oranlarını etkilediği miktar İne kadar çabuk hızlanabilir ya da yavaşlayabiliriz| oldukça düşüktür. Dolayısıyla hafif fren velastiklerin etkisi pratikte ölçülemeyecek kadar küçüktür.” 
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agırlık tasarrufu söz konusu' 


Göz önünde bulundurulması gereken bir başka faktör daha var: Aerodinamik. “Aero neredeyse hafif kiloyu yenebilir,” diyor Rinard. 
“Tipik ağırlık tasarrufu ve aerodinamik geliştirmelerini varsayarsak, bisiklet meraklıları için tırmanışlarda aero olmak “ 5'e kadar hız demektir, burakam profesyonellerin hızı için aero'nun tırmanışlardaki etkisini e 8'e kadar çıkartıyor." 

Dolayısıyla paranızı süper hafif karbon fiber komponentlere harcamaktansa rüzgar tüneline harcamak daha fazla kazanç sağlayabilir, ancak bu araştırdığımız noktadan biraz uzaklaşmamıza sebep oluyor ve ayrıca bisikletin ağırlığını yönetmenin daha ucuz yolları da mevcut. 

“500m1 bidon, bir kilonun yarısıdır,” diyor Goodhew. “Pek çok bisiskletçi bunlardan iki tane taşıyor, ve bazılarının su matarası 75O0ml'den bile daha büyük bir hazneye sahip. 
Uzun sürüşlerde ekstra bir kilo taşımak performansınıza zarar verecektir.” 

“Sizi yavaşlatan yalnızca sıvı değil,” diyor 


Goodhew. “İnsanlar mekanik vites sistemlerinden genellikle daha ağır olan elektroniğe geçiyor.” 

Ve içi alyan setleriyle dolu bir sele altı çantasına gerçekten ihtiyacınız var mı? Kısa TT yarışlarında bir arıza ya da tekerlek patlağıyla karşılaştığınızda yarış aslında sizin için zaten bittiğinden, bir tamir seti taşımanın çok az bir değeri vardır” diyor Whyte. “Uzun yarışlarda ise tamir seti taşımanın bir anlamı vardır, ama ben hafif kitler ve pompa yerine gaz kullanarak taşıyacağım setin ağırlığını minimize etmeye çalışırım.” 

Goodhew ekliyor, “Eğer yarışlarda bisikletini geliştirmek için harcayacağın £1,000'ın varsa, bunu ihtiyacın olduğunda sana su verecek bir suvanyör tutarak değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Bu sayede başka şekilde tasarruf edemeyeceğin bir yarım kiloyu tasarruf etmiş olacaksın.” 


Tüm bu bilgiler ışığında 
İdeal kilonuzu bulmak için psikolojik bir unsur© 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"Bana göre iki haftalık 


G var, diyor Goodhew. “Aynakoluna daha hafif olacaklarını ve bu sayede daha hızlı gideceklerini düşündükleri için titanyum cıvatalar takan tanıdıklarım var. Ve bu onları daha hızlı yapıyor, çünkü buna inanıyorlar. Bu karmaşık bir mesele, bilimsel ve duygusal olarak neticede bizler insanız.” 

Whyte paranızı başka bir yöne harcamanız konusunda hem fikir: “Benim tavsiyem her zaman, bisiklete başvurmadan önce, insan motorunu optimize etme konusundaki herhangi bir finansal yatırıma odaklamaktır. 
İki haftalık antrenman kampı her zaman 


birkaç gram tasarruf sağlayan karbon fiber bir aletten performans için daha iyi bir yatırımdır." 

Elbette saf bir şekilde rakamları ele alacak olursak kendinizden kilo kaybetmek daha iyi olacaktır. 
“Bisikletimin ağırlığı7.5kg,” diyor Goodhew. “Ben ise 75 kilo civarındayım, dolayısıyla bisiklet sadece toplam ağırlığımın “o 10'undan azını oluşturuyor.” 

Sonuçta, sürücünün ağırlığı ile bisiklet arasındaki optimum denge sizin amaçlarınıza göre değişebilir, diyor Whyte. “Düz etaplardaki zamana karşı yarışları yüksek güç çıkış optimizasyonunu gerektirir, ağırlık ise daha az önemlidir. Bir diğer taraftan Etap'lı yarışlarda çoklu tırmanışa sahip bisikletçi güç - ağırlık optimizasyona ihtiyaç duyar, bu nedenle güç korunurken ağırlık tasarrufu başarının anahtarıdır.” 

Son olarak uzman spor bilimcilerinin desteğiyle güç - ağırlık oranlarının düzenli olarak değerlendirilmesi başarı ile başarısızlık arasındaki fark olabilir. "4 
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Türkiye Distribütörü 4 


5 GIANT 
Antrenman rotaları 


Ç4 


Kışı intervale alın! 


Cyclist Türkiye, yeni antrenman rotalarının peşinde pedal çevirmeye devam ediyor. 

Peki sezona ve parkura göre antrenman yoğunluğunuz ne olmalı? Kış aylarına girdiğimiz kısa gündüzlerde kuru havaları en etkili nasıl değerlendirebilirsiniz? Cyclist Türkiye'nin size performansınızı koruyup bahara hazır girmeniz için bazı önerileri var 


Yazı SİNAN ÇAKMAK Fotoğraf TARIK GÜL 


zeğimli ve çok uzun rotalar, klasik bir sezon hazırlığı antrenman takviminin kış aylarını birbirine bağlar. Kötü havanın tümünü yaşamanızı, kısa günün her saniyesini evinize varma özlemiyle geçirmenizi sağlar. Üstesinden gelebiliyorsanız sezonun kalanını iyi geçirmeniz kesindir zaten. Bacaklarınızdan çok psikolojiniz kuvvetlidir! 

Ama takvimi tersine çevirip intervalleri öne almak da profesyonel çevrede fısıldanmaya başlanan bir alternatif. 
Belirsizliği fırsat bilip kış mevsimi için farklı bir rota önereceğim. İnterval içinde intervaller yaptıracak, üşümenize, sıkılmanıza -ve dinlenmenize- fırsat vermeyecek, ne olduğunu anlamadan altınızdan geçecek bir rota! 

Yeşilvadi'den Kalealtı yönünde alacağınız 3-4km yolu ısınmak için kullanmanız gerekiyor, çünkü Ulupelit tabelasından sapmanızla başlayan tırmanış sizi erkenden test edecek. Sonunu bilmediğiniz yokuşta sakin bir tempo tutturmak isteyebilirsiniz ama virajlarda dikleşen eğim, en küçük viteste dahi ayağa kalkmanıza ve yükselen nabzınızın interval hanesine yazılmasına sebep olacaktır! Bu sırada manzaranın güzelliğini ne kadar teselli edici bulduğunuz ise psikoloji verileriniz arasına kaydedilecektir! 

Ulupelit Darlık arasında yol, dikleşmese de devamlı inecek, çıkacak, kıvrılacak ve sık ormanlığın içinde sonu 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Giant Contend SL 2 KN e Şile 
3.990TL, giant-bisiklet.com , i 


En büyük bisiklet üreticilerinden biri olan Giant, giriş seviyesinde ekipmanla makul fiyata sunduğu Defy modelinin yerine yenisini koydu, Contend SL 
2. Daha düşük bütçe ile yol bisikleti dünyasına girmek isteyenler için ideal bir seçim olacağına şüphe yok. Contend SL modelinin geometrisi ç neredeyse Defy ile aynı, tek farkı Contend SL 2'nin çeki borusu daha 1cm daha kısa. Alüminyum gövdeye sahip bisiklette çamurluk montajı için uygun yerlere bağlantı noktaları konmuş. Bu sayede işe gidiş geliş için de kış boyunca kullanılacak çok amaçlı bir bisiklet olarak düşünülmüş. Alüminyum jant seti, gidon, boyun, 


> 


örün 


: Ge 


: seleborusuGiant'ın kendi tasarımı olan alt Bisiklet: goo.gl/mfJbVt Rota: goo.gl/EEE13g 


markasınca üretilmiş. 25mm clincher lastikler artık (m) muz yollarımız için standart oldu. 10kg civarında bir (mi CI 

ağırlığı olan bisiklette Shimano Tiagra grup set 

kullanılmış. 10'lu rubledeki 11-32 kaset dişlilerini 

önde 50/34 ayna dişlileri karşılıyor. D-Fuse sele borusunun enine kesiti D harfi şeklinde, vibrasyonu azaltarak daha konforlu bir sürüş elde edilmesi DI sağlanmış. 


"İkişer üçer kilometre aralıklarla gelen her kısa yokuşta kalkıp yapılacak 
30-60sn'lik ataklar, bilimsel bir interval antrenmanına yaklaştığımız anlar olacaktır" 


gözükmeyecek. İkişer üçer kilometre aralıklarla gelen her kısa yokuşta kalkıp yapılacak 30-6Osn'lik ataklar, bilimsel — yani ölçülebilir- bir interval antrenmanına yaklaştığımız anlar olacaktır. 

Sürekli değişen eğimin avantajı tırmanışları fazla terlemeye başlamadan tamamlayarak inişe geçmemiz; üşümeye fırsat bulmadan da tekrar tırmanıyor olmamız. 
Tepelerin ve ormanın arasında olmamız ise bizi rüzgardan koruyor. 

Teke yönünde, inişlerin sıklaştığı, sonunda ise etrafını dolaşmakta olduğumuz Darlık Barajı'nın vadisine heyecan verici virajlarla indirdiği yolda hızla devam ediyoruz. 

Türkiye standartlarının epey üzerinde olan asfalt kalitesinin cazibesine kapılıp virajlara fazla hızlı girmek işten bile değil. 
Kuytularda saklı çiy bisikletçileri bekliyor! 

Teke'ye kadar kısa -ama yer yer 10“0'luk- eğimleri aşarak varıyoruz. Önce Şile sonra da Ahmetli köyüne saptığımızda karşımızda göreceğimiz manzara moralimizi bozmak için bire bir! Yapacağımız inişin ardında bekleyen yokuş bir duvar gibi önümüzde dikiliyor. Oysa şimdiye kadar tırmandıklarımızın yanında çok da zor sayılmaz. Hatta sonuncusu olduğunu bilerek pilimizi burada bitirmeyi seçebiliriz! 

Bundan sonrası coğrafyanın sunduğundan ziyade bilimin önerdiği interval programını tercih edenlere hitap ediyor. 
Çünkü belirsiz aralıklarla değişen eğimin —ve nabzın- yerini Ahmetli'den Yeşilvadi'ye kadar sürecek çok hafif ama sürekli yukarı eğimli 13 km'lik yol alıyor. İnterval yoğunluğunu önceden programlayanlar kadar bilimin dinlenmeye verdiği önemi dikkate alanlar için de güzel geçecek bir son düzlükle başladığımız yere dönüyoruz. 
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HAYAL 


Yeni teknoloji fantastik bir geleceğe dair heyecan verici bir bakış sunuyor — ancak konsept bisikletler tasarımcılarının hayallerini gerçekleştirmekten daha pratik bir amaca sahip 


Yazı STUBOWERS İllüstrasyon ROB MILTON 


oogle'a “konsept bisiklet” yazıp aratın, karşınıza bir kısmı güçlükle bisiklete benzeyen pek çok abartılı tasarım çıkacak. 
Yaratıcılık ve fütüristik materyallerin sonucu ortaya çıkan tasarımlar, benzersiz hız seviyesi, konfor ve çok yönlülük vadediyor. Fakat gerçekte bu projelerin az bir kısmı prototip aşamasından daha ileri gidebiliyor. Kısaca bisiklet fuarlarında gördüğünüz bu süslü örnek modeller çalışır vaziyette değiller. Haliyle buradaki esas amacın ne olduğunu merak ediyorsunuz? Peki sizce de şirketler hiç kimsenin binmeyeceği ve satın almayı düşünmeyeceği konsept bisikletler üretmekle çok fazla zaman ve para harcamıyorlar mı? 

Son 12 yılda çok sayıda yenilikçi örnek geliştiren Canyon, konsept bisikletlerin değerine kuvvetle inanan bir marka. 
“Normal şartlar altında mühendislerimiz bir defada altı projeye kadar tam kapasite çalışabiliyorlar, ve bu durum mühendislerimize alışılmışın dışında düşünmek için çok az yahut hiç zaman bırakmıyor" diyor Canyon'nun yol bisikletleri gelişim direktörü Sebastian Jadczak. “Spesifik olarak konsept bisikletler yapmak, özellikle yeni fikirler üzerinde çalışmak için zaman ve kaynak yaratıyor." 

Cannondale'in baş mühendisi Chris Dodman, bu görüşe katılıyor: “Günlük işlerimiz halihazırda alışılmışın dışında düşünmeyi gerektirse de konsept bisikletler gibi uzun 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vadeli projelerde çalışmak, sizi hayal gücünüzü daha da geliştirmeye ve birçok önyargıdan vazgeçmeye iter." 

Son olarak Dodman, tırmanma veya iniş durumunuza göre yolculuğunuz sırasında geometrisini değiştirebilen bir konsept bisiklet olan Cannondale CERV üzerinde çalışıyordu. 
Ancak Dodman böyle bir yeniliğin gerçek üretimden belki de 10 yıl uzakta olduğu görüşünde. 

“Bu tür bir proje çoğu zaman diğer üretimlere de sirayet eden yeni fikirleri teşvik ediyor” diyor Dodman. “Belki direkt bir bağlantı kurmayacaksınız ama beş ya da on yıl sonra konsept olarak sunulacak teknolojiyle şimdiden çalışmak iyi bir şans. Elbette konsept bisiklet konusunda dünyanın geri kalanını teşvik edecek ve aslında yürütülebilir olması ve bunun yanında çarpıcı gözükmesi gereken konsept bisiklet düşüncesini yerleştirmek disiplin gerektirir.” 

Trickle - down etkisi konsept bisiklet projeleri için büyük bir gerekçedir. Konuştuğumuz tüm mühendis ve tasarımcılar, geleceğe dair bir şeyler görmek isteyenler için konsept bisikletlerin bir numaralı ipucu olduğu görüşüne tümüyle katılıyorlar. © 
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BMCIMPEC 
Baştan sona BMC'nin İsviçre laboratuvarında geliştirilen Impec'in gidon, stern ve selesi çoğunlukla tek taraflı karbon yapısına entegre edilmiş Ki bu, bisikleti inanılmaz derecede hafif ve sert yapmaya yetiyor (eğer gerçekten sürülebilir olsaydı). Elektronik tamamlama l tasarımın anahtar boyutu. Gidonda bulunan 

i zi — akıllı telefon kenetleme yuvası, tüm gezinti boyunca verilerinizi takip etmek için hazır ve nazır durumda. 


CANNONDALE CERV 

Cannondale'in Continously Ergonomic 
Race Vehicle (CERV) ön ve arka tekerleri tutan tek taraflı kollara ve tamamen kapalı mil şanzımana sahip. Geometrisini değiştirme kapasitesine sahip bisikletin düşük ve ileriye uzayabilen gidonu biniciye özellikle inişlerde daha agresif ve aero bir pozisyon veriyor. Ayrıca gidon tırmanışlarda sürücüye daha güçlü bir çekiş gücü sunmak için geriye çekilebiliyor ve yükselebiliyor. 
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Kosepit bisiklet üretim aşamasına girmeyebilir, ancak bazı fikirler hayat bulmayı başarıyor. 
“Bunun bir örneği disk 


frenlerin entegrasyonu," 


diyor BMC'den Thomas 
McDaniel. 


© Geleceğin rotası 

“2014”deki Projekt MRSC Connected Concept yol bisikleti için, akıllı telefon bağlantıları ve entegre elektronik kontrollü süspansiyon çözümü üzerine çalışan bir Alman telekomünikasyon şirketi ile iş birliği yaptık” diyor Canyon'dan Jadczak. “Şu anda sektörde böyle şeyler görmüyoruz, ancak bu tip çalışmalar bisiklet camiasına önümüzdeki beş ya da altı yıl içinde bisiklet teknolojisinde neler olabileceğine dair yararlı fikirler veriyor." 

Eğer bir kanıta ihtiyaç duyuyorsanız, Canyon'ın tam süspansiyonlu konsept yol bisikletinin 2006'da Eurobike'ta gördüğü ilgiye bakın. Takip eden yıl, 2007'de ise Canyon'un Speedmax aero konsept bisikleti tam anlamıyla sansasyon yarattı. Jadczak, bu iki konsept modelinde gördüğümüz özelliklerin birçoğunun artık üretilen bisikletlerde kullanıldığını hatırlatıyor. 

2014 yılında açıklanan BMC'nin Impec konsept 
bisikleti dünyaya, elektronik bileşenlerin entegrasyonu 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üzerine, yol bisikletinde disk fren ve kapalı vites sistemi gibi ileri görüşlü çözümlerin ön izlemesini verdi. Impec konsept bisikleti, geleceğin hangi yöne doğru kaydığını göstermek istediğimiz bir işti” diyor BMC ürün müdürü Thomas McDaniel. “Şekli yerine fonksiyonlarıyla daha az ilgilenildiğinde, tasarımcılar fikirlerini ortaya koymak konusunda daha fazla özgürlük sahibi oluyorlar. Shimano fren pabucu veya aktarma organları standartlarını karşılamak için endişelenmemiz gerekmediği durumlarda, yaratıcılık kendine özgürlük alanı buluyor. Tüm kuralları bir kenara atıp, mühendislere ve tasarımcılara ne yapabileceklerine dair özgürlük tanımak heyecan verici bir şey. Budurum şüphesiz harika bir amaca hizmet ediyor, keza bu durum bugünlerde alışık olduğumuz bisiklet profilinde bazı yeniliklere yol açabilir. Peki bu denli endüstrinin sınırlarını zorlamak gerçekten iyi bir şey mi? 
İlk olarak insanlar konsept bisikletlerin yalnızca yaşama geçirmekle ilgili olmadığını ya da binilebilir olup olmakla alakalı olmadığını bilmeli. 

“Impec konsept bisiklet hayal gücünü artırmak için yapıldı, ancak iki - üç yıl içinde böyle bir bisiklet görmememiz için de hiçbir neden yok' diye ekliyor Thomas McDaniel. “Eğer ki kağıt üzerinde fikirlerle oynamaktan, onları üç boyutlu olarak şekillendirmeye geçerseniz, bu gerçekten ilerlemeye yardımcı olur. Konsept bisikletlerin bize yaptığı tam olarak işte budur. Bugün baktığınızda konsept bisikletler gerçekten fütüristtik görünür ve hissettirirler. Eğer her konsept bisikletin kendine has karakteristik özelliklerine bakarsanız önümüzdeki birkaç yılda bu ürünlerin bir kısmını üretim olarak görebilirsiniz. 
Disk frenlerinin aero entegrasyonunun sağlanması bu © 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© durumun son örneği. Uzun vadede konsept bisiklet kesinlikle verilen emeklerin karşılığını öder.” 

Robert Egger, Specialized'ın resmi yaratıcı müdürü olarak görev yapıyor, ancak kartvizitinde sadece 'Baş Belası' unvanı var. Bu onun aşırı muhafazakar olduğunu düşündüğü bisiklet endüstrisinin normlarını yıkmak isteyen kararlılığının bir göstergesi. Bu durum onun neden Specialized'ın konsept bisikletine fUCI ismini verdiği hakkında ip ucu verebilir. 

“Bu UCLPyle biraz eğlenmek için bir fırsattı” diyor Cyelist'e Egger. 'Kötü niyetli bir şekilde değil - eğlence amaçlı - ama ocağın altına ateş atmak istedim ve onlara “Hey, eğer bisikletler bu şekilde gözükseydi ne yapardınız?” 
diye söylemek istedim. UCI fazlasıyla tutucu. Profesyonel yarışları takip etmeyen ve UCİ'nin bisiklet yapımı üzerine oluşturduğu kural kitapçığını bilmeyen ancak bisiklet sürmek isteyen binlerce insan var. Ve biz o kişilere harika bir bisikletin nasıl olabileceğini göstermek istiyoruz. 

Bu konuda çok ilgi gördük çünkü insanlar konsept bisikletlerin farklı olduğuna inanıyor.” 


Egger, aynı zamanda, bu tür bir projenin geleceğin bisikletlerinin gelişimi için de önem arz ettiğine vurgu yapıyor, “Şu sıralar fikirlerimin çoğunu bir araya getirdiğim bir bisiklet projesi üzerinde çalışıyorum. Şüphesiz fUCI kadar radikal bir bisiklet olmayacak, ama fUCI'den pek çok gen aldı ve gerçekten heyecan verici bir şey sunuyor. 
Dolayısıyla, konsept bisiklet olarak üretimdeki gün ışığını asla göremeyebilir, ama bu bisikletteki kadro geometrisi, rengi yahut tasarımı üretilen bisikletlerin gelişimi için bir element olacaktır.” 

Canyon'dan Jadczak'ın dediği gibi, Egger da cep telefonlarıyla bisikletin entegrasyonunu gidilecek olası yeni bir yön olarak ima ediyor: “Konsept bisiklette gördüğünüz şeylerin bir kısmı ileride amacına ulaşacak. Şu anda gördüğüm en büyük entegrasyon bisikletin cep telefonuyla, uygulamalar ve akıllı teknolojilerle entegrasyonu. 
Muhtemelen bisikletçilerin yoğun bir yolda arabalarla daha iyiiletişim kurabileceği ve bu sayede yollarda daha güvende olmasını sağlamanın bir yolunu buluruz.” 


Çizgi çizmek 
Mevcut kısıtlamalar kaldırıldığında, mühendisler gerçekten 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sıra dışı tasarımlarla vahşileşebilirler, ancak yine de 

bu projelerin geçerliliği için bazı kısıtlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Cannondale'den Dodman'a fikirlerinin aşırı çılgın olması halinde sektörden nasıl bir tepki alacağını soruyoruz, Dodman oldukça açık: “Nihai olarak yapacaklarımız, müşterilerimizin taleplerine karşılık vermeli ve gerçek yararlar sağlamalıdır.” 

McDaniel, BMC Impec'in jantlarını ve vites geçiş organlarını kadronun yalnızca tek bir tarafına ekleyerek yapma planlarının pratikte bir yarar sağlamadığını görerek rafa kaldırdıklarından bahsediyor. “Bu sadece çok fazla hayal gücüydü” diyor McDaniel. “Erken denemelerde fazlasıyla radikal davrandık ama gereksiz bir çılgınlık istemezsiniz. İnsanların “Evet bu ilginç bir yaklaşım” demesini istersiniz, reddetmesini değil.” 

Specialized'tan Egger devam ediyor, “Eğer bir konsepti ortaya koyduysam insanların ona inanmasını isterim. 
İnsanların görünce “Wow, bu gerçekten de olabilir mi?” 
demesini. Eğer insanların gerçek olabileceğine inanmadığı bir şey yaparsam, insanların sindirmesi Zor olacaktır. 
Elbette imkansız görünen bir şey ile inandırıcı bir şey arasında ince bir çizgi vardır.” 

“Tamamen ışıklandırılmış bir bisikletin yapımı üzerine çalışıyordum” diye ekliyor Egger. “İnsanlar gün içinde ışıkla bisiklete binmenin kendilerini daha görünür kıldığını düşünüyordu, ben detüm kadroyu ışıklandırmayı düşündüm. Ama fUCI bisiklette bunu yapacak zamanım yoktu. Her şey çok hızlı değişiyor.” 


Kulübe katılın 

Eğer konsept bisikletlerin belirgin faydaları varsa, neden onlardan çok daha fazla yok? Dodman açıklıyor: “Önemli kaynaklara ve özünde kendini yeniliğe adamış bir şirkete ihtiyaç duyuyorlar. " 

Jadczak konsept bisikletlerin daha fazla erkek işi olduğu kanısında, “Konsept araba, motor endüstrisinde son derece yaygındır çünkü bu firmaların devasa mühendislik vereklam departmanları vardır. Ama bisiklet sanayi için aynı durum söz konusu değil. Büyük çoğunlukla bisiklet firmaları tanıtım alanında yalnızca bir kişi çalıştırabiliyor ve bir avuç kadar mühendise sahipler. Ama gelecekte daha fazla konsept bisiklet göreceğimiz kanısındayım, özellikle de büyük markalardan.” 

“Bu yapması kolay bir şey değil” diye ekliyor Egger. 
“Pek çok bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle şirketinizde bu tip düşüncelere açık bir lidere sahip olmalısınız, ama aynı zamanda bu tip bir üretimi sağlayacak tesislere sahip olmalısınız. Ve herkesin alımına izin verilmeyen çeşitli materyalleri alabilecek güce ve en önemlisi elbette bu işi yapmak isteyen bir mühendise sahip olmalısınız. Zihninizdeki fikrin hayata geçirilebilir olması için de biraz şansa ihtiyacınız var. Bazen konsept bisiklet çalışır, bazen de işe yaramaz.” 

İşe yarayacak fikirler beş yıldır garajınızda yatmakta olan bisikletiniz üzerinde hayat bulabilir. Eğer fikirleriniz işe yaramazsa mı? Şey, en azından konsept bisikletler hala bisiklet şovlarında muhteşem görünüyorlar. ## 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SPECLALIZED FUCI 

Görsel olarak Specialized fUCI'nin tasarımı kesinlikle bariz bir amaç için oluşturulmuş: Hız ve aerodinamik verimlilik. Motosiklet stili kaplama ve bir gizli motorun eklenmesi (bir e-bike olarak tasarlandı) tasarımcı Robert Egger'ın iki tekere olan tutkusuna yöneliyor. Geleneksel tekerlek boyutları, fUCI'de 84.5cm arka lastikle terkedilmiş. Ve Egger'in belirttiğine göre fUCI motordan alacağı küçük bir yardım ile 160 kilometrelik yolu yalnızca üç saat içinde alabiliyor. 
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CANYON ECOSPEED 

Canyon'un EcoSpeed'i adından da anlaşılacağı üzere en düşük efor ile maksimum hızı sunuyor. Bisiklet projenin kalbini oluşturan ekstrem derecede bir aero verimliliğe sahip. Görünen tek bir parça var ve bu bisiklet yapısının neredeyse tek bir parça olarak yaratılmış olduğu izlenimini veriyor. EcoSpeed görünüşte o kadar şık duruyor ki ön ve arkada bulunan süspansiyon — 

ile bisikletin alt bölümünde konumlandırılan i 

hidrojen yakıt hücresiyle desteklenen os elektronik motoru fark etmek neredeyse | 

güç. Motorun pedal çevirmenize yaklaşık 500W'lk bir yardım sunduğunu belirtelim. 


www.bisikletforum.com 


UCI12.2 yarışı Tour of Antalya ve Akra Gran Fondoile bisiklet heyecanına ortak olun 


Yazı ERMAN ÖNER Fotoğraf TARIK GÜL 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ürk bisikletçisinin en muzdarip olduğu konulardan biri, sezon içinde yeterli sayıda yarış koşamama sorunudur. 2018 takvimine eklenen yeni yurt içi yarışla bu yıl bu sorun bir nebze de olsa giderilmişe benziyor. Tabii yarış sayısı kadar yarış kalitesinin de bisikletçinin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu unutmamak gerekir. 22-25 Şubat tarihlerinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Tour of Antalya, bugün bize ihtiyacımız olanı sunuyor ve yarın gelecek kuşaklara miras kalacak büyük bir potansiyele sahip. Tour of Antalya'nın önemli sac ayaklarından biri olan For Fun ve Pablito'nun işletmecisi Hakan Bayraktar da aynı görüşü ifade ediyor: “Tour of Antalya belki de şehrin kaderini değiştirecek bir karar. Kim bilir, üç yıl sonra bizler detay kalacağız ama yarış herkes tarafından bilinecek ve sahiplenilecek.” 
Organizasyonu bisiklet yarışları konusunda tecrübeli bir ekibe ve bilgi birikimine sahip Argeus Travel üstleniyor. Yarış, AKRA Group dahil olmak üzere çeşitli devlet kanalları tarafından da destek görmüş. Tour of Antalya fikrinin ilk kıvılcımıysa daha önce Türkiye Turu'nun organizasyonunda Argeus Travel ile birlikte mesai harcamış Yedi İletişim'den Haluk Özsevim'in bir hayaliyle çakılmış. Hakan Bayraktar anlatıyor: “Malum uçak krizinden sonra Antalya'da turizm sektörü ağır darbe yedi. İşletmeciler olarak bizler de alternatif bir şeyler üretmeyi düşünüyorduk o dönem. Öte yandan kişisel olarak ben de bisiklet sayesinde 38 kilo vermiş biri olarak projeye dahil oldum, bisiklet hayatımı çok değiştirmişti. 
Buna bir de yakın dostumuz olan Haluk Bey'in Türkiye 


B ilki 
, Tour of Turu yıllarından kalan Antalya'da bir aktivite yapma Antalya'ya ikisi Pro - fikri eklendi. Tüm bu gelişmeler ışığında Barut Otelleri 


Continental olmak Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ile bir istişare 


üzere 20 ülked an e e : 
e a Dila gerçekleştirdik. Kendisine bisikleti anlattık ve Argeus'tan 


katılacak Aydın (Ayhan Güney) Bey ile tanıştırdık. Haydar Bey 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ANTALYA 
25 ŞUBAT/FEBRUARY 2018 


129,5 km | ZN tar 
7/4 km |(Söğcömse 
Başlangıç Start: Lara Caddesi 

Bitiş Finish: (o Özgürlük Parkı 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akragranfondoantalya.org 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büyük bir heyecanla bisiklet sporunu görmek istedi. 
Kendisiyle Ürgüp'teki Gran Fondo yarışına gittik. Haydar Bey burada heyecana ve tutkuya ortak oldu. O andan itibaren neler yapabiliriz diye hep beraber düşünmeye başladık. Ancak Haydar Bey'e “saman alevi gibi olmayacak değil mi?” diye de sorduk. Haydar Bey de açık yüreklilikle bize şu cevabı verdi, “Ben yaşadığım sürece bu yarış devam edecek. Benden sonra da iki tane evladım var, evlatlarım da yüzümü kara çıkartmayacaklardır.” 
İşte Barut Otelleri'nin gücünü arkamıza alarak bu işe başladık.” 

Haydar Barut'un Antalya'ya caz, yiyecek kültürü ve son olarak bisiklet ile üç kültürel ve sportif miras bırakma hayalini dile getiren Hakan Bayraktar, Barut Ailesi'nin Tour of Antalya ile attıkları radikal adımla şehrin geleceği ile ilgili çok önemli bir karar aldıklarından bahsediyor. “Eğer ki bu projenin arkasında Barut Otelleri gibi bir güç olmasaydı, belki üç beş tane sponsor bulunacak ama yarış her daim onların iki dudağının arasına bakılacaktı. Keza sponsorların ilgisi bittiğinde yarış da rafa kalkacaktı. Haydar Bey'in hayat ve iş felsefesi işini en iyi yapanlarla beraber yürütmektir. 
Kendilerinin bu yarışın en iyi şekilde düzenlenmesi için ne gerekiyorsa yapın söyleminin yanında, işin ekonomik boyutunda da küçük sponsorluklarla uğraşmayın demesi bizlerin elini güçlendirdi. Bu gücü arkanıza aldığınızda profesyonellerle sağlıklı bir şekilde işbirliği yapabiliyorsunuz. Bizim için bu büyük bir avantaj.” 

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI)'nin yarış takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve dört etaptan oluşan “Tour of 


Antalya powered by AKRA”, 22 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da “Tour of Heaven (Cennet Turu) mottosuyla düzenlenecek. Toplamda 430 kilometrenin pedallanacağı yarışta Kemer, Korkuteli, Feslikan (zamana karşı) ve Side - Lara etapları geçilecek. Antalya'nın simge bölgelerinin ziyaret edileceği turda Türk takımları; Torku Şekerspor, Brisaspor, Salcano Kapadokya ve Salcano Sakarya Büyükşehir takımlarının yanı sıra İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Polonya gibi bisikletin kök saldığı ülkelerin ekipleri de start alacak. 
Toplamda 19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun pedal basacağı Tour of Antalya 2.2 kategori yarışlar içerisinde sahip olduğu katılımcı listesiyle adeta göz kamaştırıyor. 
Öyle ki turda boy gösterecek ekipler arasında İtalya Bisiklet Turu gibi büyük turlarda yarışmış iki de Pro — Continental takım mevcut. Bu takımlar; turuncu mayo ve bisikletleriyle pro pelotonun simgesi haline gelmiş Polonya'dan CCC Sprandi Polkowice ve kadrosunda Türkiye Turu'nda etap zaferi yaşamış genç sprinter Jakub Mareczko, ünlü İtalyan bisikletçi Filippo Pozzato, yıllarca World Tour takımlarında görev yapmış Marco Coledan ile Ilia Koshevoy gibi isimleri bulunduran Wilier Triestine — Selle Italia. 

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan da aşina olduğumuz bu iki ekibin katılımı şüphesiz yarışın kalitesini artıracak unsurların başında geliyor. Tour of Antalya'yı Türkiye'de düzenlenen diğer 2.2 yarışlardan ayıran bir diğer güçlü özelliği ise köklü bisiklet geleneğine sahip Avrupa kıta takımlarının sezonun 


Antalya 


UCI12.2 kategorisinde düzenlenecek Tour of 
Antalya'da yer alacak 
Türk takımları; Torku 
Şekerspor, Brisaspor, 
Salcano Kapadokya ve 
Salcano Sakarya 
Büyükşehir 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henüz başında tercihlerini zengin tarihi dokusu, denizi, doğası ve iklimi ile kültür ve turizm kenti olan Antalya'dan yana kullanmış olmaları. 

İşte bu takımlardan biri de İspanya'nın üç kıta takımından biri olan Polartec - Kometa. Ünlü İspanyol bisikletçi Alberto Contador'un kurduğu ve bu sezon itibariyle World Tour ekibi Trek - Segafredo'nun besleme takımı olarak faaliyet gösteren ekip, özellikle çıkardığı genç ve yetenekli tırmanışçılarla ünlü. Takımdan çıkan son cevherin Belçika ekibi Ouick-Step Floors'la ikinci sezonuna giren 95 doğumlu İspanyol Enric Mas olduğunu hatırlatalım. Bu yazı yazıldığı tarihte henüz takım kadroları açıklanmamış olsa da Tour of Antalya kadrosunda yer alması halinde 21 yaşındaki tırmanışçı Miguel Angel Ballesteros ve son U23 İspanya şampiyonu Isaac Canton, Polatec - Kometa'da dikkatle izlenilmesi gereken isimler olarak ön plana çıkıyor. İspanyol takımı Polartec - Kometa'ya ek olarak Tour of Antalya'ya katılımı sürpriz yaratan bir diğer ekip ise Kuzey Fransa takımı Roubaix Lille Metropole. Genç ve tecrübeli bisikletçilerin sentezinden oluşan takım, bisiklet severlerin özellikle Fransa'nın önemli yerel yarışlarından aşina olduğu bir ekibe sahip. Alman kıta takımı Bike - Aid ise kadrosundaki Afrikalı (Eritre, Kenya ve Ruanda) bisikletçilerle dikkat çekiyor. Ancak takımın sprint (Lucas Carstensen) ve genel klasman (Nikodemus Haller) liderleri Alman bisikletçilerden oluşuyor. Tour of Antalya'da izleme şansı bulacağımız dikkat çeken diğer ekipler ise kadrosunda UCT'nin alt kategori yarışlarında iddialı bir sprinter Marco Zanotti'yi bulunduran Hollanda ekibi Monkey Town Continental Team, Avusturya'nın iki güzide Continental takımı Tirol Cyeling Team ile kadrosunda geçmişte Trek — Segafredo'dan tanıdığımız Riccardo Zoidl'ın olduğu Team Felbermayr Simplon Wels ve İsviçre'nin Team Roth Akros takımları. 

Yüksek bir rekabet seviyesine sahne olması beklenen 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turda yer alacak diğer ekipler ise şu şekilde: Eski Katusha — Alpecin sporcusu Eduard Vorganov ve Belarus zamana karşı şampiyonu Stanislav Bazhkou'nun olduğu Minsk Cycling Team (Belarus), World - Tour takımı Astana'nın gelişim takımı olan Astana City, olimpiyat şampiyonu Kazak bisikletçi Alexandre Vinokourov'un kurucusu olduğu Vino - Astana Motors (Kazakistan), en önemli bisikletçisi Azerbaycan ulusal şampiyonu Kiril Pozdnyakov ile Synergy Baku Cyeling Project (Azerbaycan), gençlerden kurulu Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Belçikalı bisikletçilerin ağırlıkta olduğu Tarteletto — Isorex (Belçika), Team Sapura Cyeling (Malezya), Marathon - Tula (Rusya), Danimarka, Eritre, Ukrayna ve Estonya ulusal bisiklet takımları. 


Dört etaptan oluşan 
Tour of Antalya'da bisiklet sporunun merkezi sayılan Fransa, 
Belçika, İspanya ve 
İtalya gibi ülkelerin takımları sahne alacak 


cYcuısT 66 


Adana doğumlu Yunus 
Emre Yılmaz bisiklet sporuna Üsküdar'da 
Atilla Bisiklet Takımı ile başladı. Yılmaz bugün hem Brisaspor'un hem de milli takımın önemli isimlerinden biri 


'Bisikletçinin bisikleti 


Salcano XRS001 RED 16.700TL, salcano.com 


Cyclist Türkiye, ülkemizde bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar ve sponsorluklar ile adından sıkça söz ettiren Salcano markası ile yaklaşık iki yıldır Türkiye'de düzenlenen amatör yarış parkurlarını inceliyor. Yarışlar haricinde yine ülkemizin dört bir yanında farklı parkurları keşfe çıkarak, ülkemizin zenginliklerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Amatör ve profesyonel düzeyde birçok sporcuyu konuk ettiğimiz Salcano Yerli Tur bölümünde bize yol arkadaşlığı yapan XRSOOT' yakından inceleyelim. 


Kadro ve Genel Özellikler 

XRS001karbon fiber kadrosuyla Türkiye'nin tek kıta takımı olan Torku Şekerspor'un da tercihi olduğunu hatırlatalım. Kadro geometrisine yakından baktığımızda özellikle gran fondo müdavimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek özellikleri bir arada taşıdığını söyleyebiliriz. Hafif, sağlam ve sert kadro yokuşlarda dans ederken size güven veriyor. Sprint finişlerinizde ise sizi ileri iten bir karakteri var. Bisikletin yol hakimiyeti güçlü ve duruş pozisyonu çok rahat. Düz yolda kapanıp pedallara yüklendiğinizde ve uzun sürüşlerde sizi yormuyor. Ahmet Örken'in tecrübelerini dinlemek isterim ama amatör bir bisikletçi olarak beklentinin çok üstünde bir bisiklet olduğunu söyleyebilirim. 
O nereye çeksen gelen vefalı bir yol arkadaşı. Fiyat performans bazında muadillerinin çok ötesinde. Öyle ki kadro üzerindeki ekipman seçimi XRSOOT' bir numaralı tercihiniz yapmaya çok yaklaştırıyor. 


Teker Seti 

Zipp 60 teker seti yüksek profilli bir jant çemberine sahip. Aero jantlar hızlı ivmelenmenizi sağlarken yol altınızdan adeta kayıp gidiyor. XRSOOT'i sürmeye ilk başladığınız anlardan itibaren hızlı bir sürüş çıkartacağınızı hissediyorsunuz. 
Peki frenleme? Zipp 60'ı bana göre kullanışlı kılan en büyük özelliklerinden biri frenleme yüzeyinin alüminyum olması. Bu karbon tekersetini ağırlaştıran bir unsur gibi görülse de dezavantaj olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 

altınızda yüksek profilli aero jantlar varsa iyi bir fren performansına da sahip 


olmalısınız. Ayrıca bu fren pedi seçiminizde de daha geniş seçeneğiniz olması demek. Bunun yanında yüksek profilli çemberler özellikle yanal rüzgarlarda türbülansa girebiliyor. Neticede aero jantlar onu hızlandıran unsurlardan ama beklenmedik rüzgarlarda dikkatli olmak da fayda var. 


Grupset 

Sram Red 22 grupseti sadece 1741g ağrılığında. Sram Red 22 arka aktarıcı sessiz ve keskin vites geçişlerine sahip. 34-50 aynakol dişli oranları ve 11'li ruble benim gibi tırmanışı seven profile sahip bisikletçiler için ideal. Sram'ın double tap teknolojisi ilk başlarda aklımı kurcalasa da alışmam çok kolay oldu. Shimano ile iki ayrı koldan idare ettiğiniz vites geçişlerini Sram'da 

tek kolla yapabiliyorsunuz. Kullanım alışkanlığı kazandıktan sonra Sram oldukça pratik geliyor. Grupset, yüksek frenleme performansı sunan Sram kaliperlerle tamamlanmış. 


Sele ve Gidon 

Salcano'nun XRS00T'de Ritchey'nin WCS (World Championship Series) Streem Carbon V2 selesi kullanılmış. İstanbul'da yaptığımız antrenmanlarda kullandığım endurans bisikletimle kıyasladığımda Ritchey karbon sele bana şimdiye kadar az rastladığım bir konfor sundu. Ricthey bu seriyi isimlendirirken birçok dünya şampiyonunun tercihi olmasını göz önüne almış. Onlar kadar hızlı olmadığım doğru ama kendimi onlar kadar rahat hissetmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Salcano da böyle düşünmüş olmalı. Sele borusu, gidon ve gidon boğazında da Salcano Ritchey markasının karbon fiber modellerini tercih etmiş. 

Özetlemek gerekirse bütçenize uygun, verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir bisiklet arayışı içindeyseniz, performansınızı artıracak ve gücünüzü maksimum harekete dönüştürecek, sizi katılmak istediğiniz yarışlarda öne itecek hızlı bir makine arıyorsanız, onunla tanışmanızda fayda var. 
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az 
Bu sezon Onur Balkan, Onur Turgut ve Halil İbrahim Doğan gibi isimlerin takımdan ayrılmasıyla Brisaspor kan kaybetmiş görünüyor olabilir ama takım hala başarı geleneğini devam ettirebilecek bisikletçilere sahip. Bu isimlerin başında da şüphesiz çok yönlülüğü, bisiklet hakimiyeti ve tırmanış yetenekleriyle öne çıkan Yunus Emre Yılmaz geliyor. 22 Şubat 1996 yılında Adana'da 
dünyaya gelen Yılmaz'ın bisiklete başlaması ise 2010 
yılında İstanbul'da olmuş. Atilla Bisiklet Takımı'nda eski milli bisikletçi Atilla Atay ve ekibi eşliğinde bisiklet sporuna başlayan Emre Yılmaz'a ilk yol bisikleti deneyiminde ise ekip arkadaşımız Tarık Gül eşlik etmiş. 

Atilla Bisiklet Takımı'nda bisiklet mekaniğine dair bilgi ve becerisini geliştiren Yılmaz, bir yandan kendi bisikletini kendi tamir edebilecek konuma gelirken, bir yandan da performansını yükseltmiş. Bisikletinin vites ayarını bisiklet üzerinde yapabildiğini söyleyen Emre için bu becerisi başta dağ bisikleti yarışları olmak üzere şüphesiz özellikle yarışlarda büyük bir avantaj yaratıyor. 
Yılmaz'ın bisiklet üzerindeki artılarını bir basamak daha yukarı taşıması ise 2013'ün sonunda transfer olduğu Brisaspor ile olmuş. Yeni takımında gençler kategorisinde mücadele eden Yılmaz, ilk yılında Türkiye gençler şampiyonası 2'ncisi, bir sonraki yıl ise gençler şampiyonu olur. Brisaspor'un kendisine kattıklarını Yunus Emre Yılmaz'dan dinliyoruz; “Brisaspor öncelikle bana ciddiyet ve istikrarı öğretti. Aynı zamanda Brisa'da şöyle bir mantalite vardır, “kim çalışırsa kendine iyilik yapar, başkasına değil Bana da bu mantaliteyi kazandırdılar. 
Nadir (Yavuz) hoca olsun, Mert (Mutlu) hoca olsun bana çok şey öğrettiler. Yarışın nasıl koşulduğunu Brisaspor'da öğrendim. Elbette insanın içinde özveri ve çalışma duygusu da olmalı.” 

Dağ bisikletinden dolayı yokuşları çok sevdiğini söyleyen Yılmaz, bisikletçi olarak profilini Avrupa'daki deyişle “Puncher” yani atak bisikletçi olarak tanımlıyor. 
“Tırmanışları gerçekten seviyorum ama etrafımdaki kişiler sprintte de fena olmadığımı söylüyor. Dünya çapında bunun bir ismi var: Puncher bisikletçi. Ben de kendimi öyle görüyorum. Avrupa'da güzel yarışlar da koştum ama sadece biraz tecrübe eksiğim var.” 

Cyclist Türkiye olarak Yunus Emre Yılmaz'a yaklaşmakta olan yeni sezonda başarılar dileriz. 
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Sayılarla 


Neler gördük? 


120.5 


(km) Akra Gran Fondo uzun parkur 


e 


zamana karşının koşulacağı etap 


z 


Tour of Antalya'da yarışacak Pro-Continental takım sayısı 


25 


Tour of Antalya'ya katılacak takım sayısı 


A 


Tour of Antalya'da yer alacak 
Türk takımı sayısı 


300 


(m) Akra Gran Fondo uzun parkurda çıkılacak irtifa 


lr e İİ İ 3 .. 
1. ETAP - KEMER 117km. (33. km - sprint primi, 
62. km - yokuş primi) 
2. ETAP - KORKUTELİ 158km (88. km sprint primi, 59. 
ve 121. km yokuş primi) 
3. ETAP - FESLİKAN 14km (Zamana karşı - 14. km yokuş primi) 
4. ETAP - SİDE - LARA 123km. (73. km sprint primi, 118. 
km. yokuş primi) 


Gran Fondo sezonu başlıyor 

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında sona eren Gran Fondo takvimi, yeni yılın ikinci ayında ilkler ve sürprizlerle başlıyor. Kelime anlamı itibariyle en genel manada, amatör bisikletçilere açık uzun yol bisikleti yarışları olarak adlandırabileceğimiz “Gran Fondo”, İtalyanca bir kelime. Tabir İtalyancadan İngilizceye ise “Big Ride” yani “Büyük Sürüş' olarak çevrilmiş. 1970 yılında 12 bin bisiklet severin katılımıyla —- 80, 120 ve 200 kilometrelik üç farklı parkur seçeneğiyle - İtalya topraklarındaki Nove Colli, Cesenatico'da düzenlenen tarihin ilk Gran Fondo yarışı, zaman içinde kıtalara yayılmış olsa da ülkemiz için henüz 


taze bir konsept. 

Öyle ki Türkiye'de bisiklet sporunun mihenk taşlarından biri olarak kabul gören ilk Gran Fondo, 
2015 yılında Veloturk ekibi ve Argeus Travel iş birliği 
sonucunda Gran Fondo Kapadokya adıyla gerçekleştirildi. 
O dönem 400 amatör ve orta seviye bisiklet severin katılım sağladığı Gran Fondo yarışlarına ilgi günümüzde artarak devam ediyor. 

Öyle ki geçtiğimiz yarış sezonunda amatör bisikletçiler için organize edilen toplam dört adet Gran Fondo yarışı düzenlendi ve görünen o ki bu Gran Fondo organizasyonları yeni sezonda daha fazla olacak. Keza sezonun henüz başında olmamıza karşın koşulması resmileşen Kuzey Kıbrıs GE, UCI GE, Marmaris GF ve Akra Gran Fondo ile şimdiden geçen senenin yarış sayısı dörde ulaşılmış durumda. Ancak Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da ilk defa düzenlenecek olan Akra Gran Fondo, vadettikleri itibariyle diğerlerinden biraz farklı olacak gibi. Çünkü Tour of Antalya'nın final günü olan 25 Şubat'ta koşulacak Akra Gran Fondo, bu sayede amatör bisiklet severlere profesyonellerle aynı 


Antalya 


1. ETAP - KEMER 117 
Kilometre 33. 
Kilometre sprint primi, 
62. Kilometre yokuş primi 


2. ETAP - KORKUTELİ 
158 Kilometre 88. 
Kilometre sprint primi, 
59. ve 121. Kilometre yokuş primi 


3. ETAP - FESLİKAN 14 
Kilometre zamana karşı 
14. Kilometre yokuş primi 


4.ETAP - SİDE- LARA 
123 Kilometre 73. 
Kilometre sprint primi, 
118ç kilometre yokuş primi 
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Vat 


ai Vi 


Bisikletçinin çantası Yarış rotasının 

clbklercem <0 zar Şa (77 özellikle 

era iz Mengi Fer geçmesi 

bakıma Beden planlanan bir başka noktası da 

EXPO binası 


not alan bir bisiklet çantası. İki tekerin bisikletin sağına ve soluna konulduğu çantanın içine kadronuzu, gidonu sökerek yerleştiriyorsunuz. 
Yol, TT; MTB, downhill gibi bütün bisiklet türlerine, disk ve normal jant frenlerine uyumlu olan çantanın ağırlığı ise yalnızca 8kg. 
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SALCANO 


Antalya 


Gatmosferi soluma şansı tanıyor. 74 kilometrelik kısa Akra Gran Fondo hattı üzerinde bir yuvarlak çizerek golf sahlarının olduğu parkur ve 129.5 kilometrelik uzun parkuruyla düz bir b ni 8i li ağaçlıklı yola tekrar geri dönüyoruz. Serik'e geldiğimiz arkurları, lurki profile sahip yarış (kısa parkur irtifa: 250 metre, uzun Sal Ge ml yolu geri döndükten sonra The Land of Legend otelinin parkur: 350 metre), uzun bir günün sonunda gelen kısa belirlenmesinde baş yerleşkesine girmek için keskin bir virajla otelin yoluna ir imdi i i i Ni i rolü oynayan Mutlu ei dar yokuşları ve teknik inişleriyle dikkat çekiyor. Özellikle iy : giriyoruz. 
rçevik imzası taşıyor 

köy yollarında önlerde pozisyon almanın hayati önem i vi Yarış güzergahı otelin içinden devam ederken buradaki taşıdığı parkuru Brisaspor'dan Yunus Emre Yılmaz'la beş keskin viraja dikkat edilmeli. Özellikle ön grubun birlikte pedallamaya karar verdik. Ancak Gran Fondo'ların temposuna ayak uydurmak isteyen sürücüler için sıkıntı amatör bisikletçiler için düzenlenen yarışlar olduğunu yaratabilecek cinsten virajlar bulunduğunu belirtelim. 
yazımızın daha başında belirtmiştik. Eminiz ki ilk yarış Geride kalan ve Gran Fondo'nun keyfini çıkartmak isteyen tecrübesini Akra Gran Fondo ile yaşayacak pek çok bisiklet bisiklet severler için ise The Land of Legends özellikle anı sever de ogün start noktasında hazır olacaktır, işte bu ölümsüzleştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. 
nedenle Emre'ye amatör bir ruhla parkur boyunca eşlik The Land of Legends'ın devasa lokasyonundan çıkıp etmemim yerinde bir karar olduğunu düşündük. Her tekrar geldiğimiz yola bağlanıyoruz. Aksu Çayı'nı bir şey hazır olduğuna göre artık bisikletimizin pedallarını kez daha geçip sağımıza çayı, solumuza ise mandalina çevirmeye başlayabiliriz. ağaçlarını alarak geniş ve kaymak asfalttan EXPO'ya 

doğru son sürat ilerliyoruz. Yarış rotasında özellikle yer Hareketli ve dinamik bir parkur verilen bir başka nokta EXPO binası. EXPO'nun içerisinde Akra Gran Fondo parkuru, Türkiye Turu etaplarının bir dikdörtgen çiziyoruz. Tıpkı The Land of Legends'ta belirlenmesinde baş rolü oynayan Mutlu Erçevik da olduğu gibi EXPO yerleşkesi içinde de bizleri altı adet imzası taşıyor. Lara Caddesi'ndan start alan yarışın keskin viraj bekliyor. Virajlar keskin olmasına karşın ilk kilometreleri falezlere paralel olarak Lara Caddesi yolun geniş olması bir avantaj. EXPO'dan çıktıktan sonra boyunca devam ediyor. Bu bölümde bisiklet severlerin geldiğimiz yolu geri gidiyoruz. Başka bir deyişle bu sefer dikkat etmesi gereken unsur sık ve geniş kavisler. Bu mandalina ağaçları sağımızda, nehir ise solumuzda noktada küçük bir ipucunu paylaşalım; kavisler nedeniyle kalıyor. 
hız kaybederek gerilere düşmek istemeyen sürücüler Aksu Çayı üzerinden artık son kez geçip iki adet 90 
yolun sağında pozisyon almalı. Keza kavislerin sağ yanı derecelik viraja giriyoruz. 90 derecelik iki viraj bizlere bir bisikletçinin rahatlıkla geçebileceği boşluklara parkurun en kırıcı bölümlerine yaklaştığımıza dair sahip. Tek şerit gidiş ve tek şerit gelişten oluşan yol deniz önceden yapılmış bir uyarı niteliğinde. Büyükkumluca tarafından gelebilecek yanal rüzgarlara son derece açık. yolu üzerinden Karaçalı'ya ulaştığımızda yarış gerçek Lara Caddesi'nde falez manzarası eşliğinde takip ettiğimiz manada başlamış diyebiliriz. 
yolun bir bölümünde meşhur Düden Şelalesi'nden Brisaspor'dan Yunus Emre Yılmaz'a göre bu noktaya yukarı dönüyoruz. Dönüşle birlikte ise artık denizden ancak küçük bir grup - yani en güçlüler - önde girebilir. 
uzaklaşıyoruz. Yukarı döndükten bir süre sonra yol bizi Bu noktadan itibaren yaklaşan yokuşlar ile yarışın © 


tekrardan Lara Caddesi'ne çıkartıyor. Şehir içinden devam eden yarış güzergahında şu ana kadar özellikle Gran Fondo konusunda tecrübesiz bisikletçilerin özen göstermesi gereken huşular olarak şehir içi kavşaklar, geniş virajlar ve zaman zaman yol zeminindeki derin oyukları sayabiliriz. 
Lara Turizm Caddesi'ne bağlanan yol ile birlikte iki yanımızı çevreleyen lüks otellerin arasından yolumuza devam ediyoruz. Yarışın bu bölümünde temponun yüksek olacağı ve rüzgar sebebiyle kopmaların yaşanacağını tahmin etmek hiç de güç değil. Akra Gran Fondo için kilidin her daim önlerde yer almak olduğu açık, özellikle de yarışın ilerleyen evrelerini göz önüne aldığımızda. 
Mardan Palace'tan keskin bir virajla geniş bir yol üzerinden Aksu Çayı'nı geçiyoruz. Aksu Çayı'nı ardımızda bıraktıktan sonra sağımızda beliren golf sahalarının önünden bu sefer Serik ilçesine doğru pedal basmaya başlıyoruz. Bu bölümde iki köprü arasındaki açık alanı rüzgar sebebiyle vurgulamakta yarar var. Çay üzerinden ikinci köprüyü de geçtikten sonra ağaçlık alana bağlanıyoruz. Parkurun bu bölümünde yol dar olmasına karşın sağımızda sıklaşan ağaçlar denizden gelebilecek rüzgarı kısmen de olsa engellemekte. Serik'e dönüş yoluna kadar bu ağaçlık alandan devam ediyoruz. 
Ancak bu bölümde de şüphesiz tempo yüksek olacaktır. 
Serik şehir merkezine girmeden Karadayı, Serik ve Bebek 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Abdurrahman Açıkalın 


Tour of Antalya yarış direktörü Abdurrahman Açıkalın ile Tour of Antalya'nın doğuşunu ve Türk bisikletinde bırakabileceği etkiyi konuştuk 


Uzun zamandır aktif olarak yarış anlamında bisikletten uzaktınız. 
Tour of Antalya'da yarış direktörü olarak bir nevi geri dönüş yapacaksınız. Bu görevi kabul etmenizdeki en büyük etken nedir? 
Tour of Antalya powered by Akra gibi uluslararası standartta düzenlenecek bir organizasyonun parçası olmak ve bisiklete böyle bir organizasyon iledönmekten dolayı çok gururluyum. Tour 

of Antalya'nın sağlam bir kurumsal yapı ile karşıma çıkması ve paydaşların iş anlayışının bana yakınlığı, benim tekrar böylesi bisiklet bir organizasyonuna girmeme neden oldu. Böylesine 

zorlu ve doğa dostu bir spor etkinliği aracılığıyla Antalya'nın bisiklet destinasyonu haline getirilmesinin hedeflenmesi beni çok heyecanlandırdı. Zaten Antalya merkezli bir uluslararası bisiklet organizasyonu gerçekleştirmek, kafamda olan bir projeydi. 


Tour of Antalya'yı hem sportif hem de organizasyon açısından nasıl bir yarış olarak değerlendirirsiniz? Özellikle de turda yer alacak takımlara baktığımızda, UCI 2.2 kategorisindeki yarışların da ötesinde bir çizgiye sahip diyebilir miyiz? 

Evet, katılacak takımların sporcu profillerini ve başarı geçmişlerini incelediğimizde, Tour of Antalya'nın UCI 2.2 standartlarının üstünde bir organizasyon olacağı görülüyor. Buradan devamla, kategorisinde dünyanın en iyi organize edilen ve en kapsamlı bisiklet etkinliği iddiasındaki böylesi bir uğraşının, tam da vizyonumuza uyduğunu söyleyebiliriz. 4 etaplık yarışın yanı sıra organizasyonun son gününde düzenlenecek ve amatör bisikletçilerin katılabileceği 

Gran Fondo yarışı ile birlikte Antalya ile daha fazla bütünleşmeyi hedefledik. Bir yandan UCI klasmanında etaplı yol yarışı yapılırken diğer yandan da farklı yaş gruplarından amatör bisiklet lisansına sahip olan herkesin katılabileceği Akra Gran Fondo Antalya ile birlikte Tour of Antalya, bisiklet turunun ötesinde Antalyalılara bir bisiklet festivali deneyimi de yaşatacak. 


Argeus Travel'ın 2008*den 2015'e kadar Türkiye Turu organizasyonundan gelen bir tecrübesi var. Onlarla yola koyulmuş olmayı, Tour of Antalya için bir şans olarak görüyor musunuz? 
2000 yılından bu yana birlikte çalışmalar yürüttüğümüz 
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Argeus Travel & Events ile, süreç içerisinde Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası (2007), Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası (2010) ve 2008-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonlarını gerçekleştirdik. 

Argeus ile çalışma prensipleri ve iş anlayışı çerçevesinde birebir örtüşüyoruz. Bisiklet, bir takım sporudur. Mekanik ve ritmik 

bir işleyişi vardır. Bisiklet turu düzenlenmesi konusunda dünya standartlarında yetkinliği bulunan Argeus'un yanı sıra, kendi alanlarında bugün için birer marka olan kişi ve kurumların da yarış içerisinde yer alması, organizasyonun gücüne güç katıyor. 

Ve şüphesiz ki bu, Tour of Antalya'nın en büyük şansıdır. Daha ilk senesinde bu ekibin Antalya'daki birbirinden değerli paydaşlarla bir araya gelmesi, kalitesinin göstergesi ve şansıdır. 


Çoğu görüşe göre Tour of Antalya'nın zamanla Türkiye Turu'nun dahi önüne geçebileceği konuşuluyor. Siz Tour of Antalya'nın geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? 

Tour of Antalya organizasyon ekibi olarak öncelikle, 54 yıldan bu yana kesintisiz olarak düzenlenmekte olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile yarışmak gibi bir amaçla yola çıkmadığımızı söylemek isteriz. 

Bizim hedefimiz, Antalya ve yakın çevresinin var olan turizm potansiyelinin bu organizasyon aracılığıyla daha da fazla ortaya çıkartılmasını sağlamak, uluslararası platformda Antalya bölgesinin farklı değerlerini tanıtmak olacak. Ayrıca Antalya'nın coğrafi konumu ve iklimsel değerleri ile kışdönemi bisiklet turu ve antrenman merkezi olarak konumlanmasını sağlamak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. 


Tour of Antalya'nın Türk bisikletinde ve Türk sporunda nasıl 

bir açığı dolduracağını ve gerisinde nasıl bir bisiklet mirası bırakacağını düşünüyorsunuz? 

Tour of Antalya, yarış etkinliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik teması altında turizm ve çevre konularıyla ilgili toplumsal farkındalık yaratma amacıyla düzenlenecek. 

2005 yılındaki Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanlığım 
döneminde koymuş olduğumuz vizyon sayesinde 2008 Pekin Olimpiyatları'na, 1976 Montreal Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez dağ bisikleti kategorisinde Bilal Akgül ile katıldık. 

Ancak bununla yetinmeyip başlattığımız pist projesi, Ahmet 
Örken'in Avrupa şampiyonluğu ile taçlandı ve sonrasında da 2012 
Londra Olimpiyatları'na 6.sırada yer alıp 3 sporcu ile katılma hakkı elde etmiş etmiştik. 

2005 yılında kurgulanmaya başlayan yol haritamız ile büyük 
bir ivme yakaladık. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turlarına katılan takımların kalitesi ve organizasyon başarısı sayesinde Türk bisikletçileri dünyanın en iyi bisikletçileri ile rakip olma şansı yakalamış oldular. 

Tour of Antalya'nın da yine Türk sporcuların dünyanın güçlü takımları ile mücadele edip güç kazanmalarına ve kendilerini kanıtlamalarına fırsat tanımasını istiyoruz... 
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kırılma anları da başlıyor. Bu bölümlerde artık 


Bisiklet takvimine yeni bisikletçileri pozisyon almanın önemli olduğu teknik 


tırmanış ve inişler bekliyor olacak. Tırmanışlar 


bi h 11 11 uzun yahut sert olmamasına karşın yolun dar ır cyccan getirmesi olması yüksek tempo çıkılacak bu tip yokuşlar, arkada pozisyon alan iddialı yarışçılar için bir beklenen Tour ol Antalya dezavantaj yaratabilir. Kısa tırmanışlarla teknik - - virajların yoğunlaştığı bölüm Mandıralı Köyü'ne 
2) e 25 Şubat 2018 tar ihler | gelmeden içeriye dönülecek dönemeçler birlikte iyice yoğunlaşıyor. Yarışın kazananı olmasa da 


arasında koşulacak. Turun kaybedenlerin belli olacağı yer bu nokta olabilir. Keza 


toplam 350 metrelik irtifaya sahip uzun parkurun 


son günüdeyse nNkra Gran 200 metrelik irtifası yarışın bu bölümünde çıkılacak. 


Çıkılacak kısa yokuşların en dikinin 415 eğime sahip 


K İN RF olduğunu söyleyelim. 


Yarışın sonucu belirleyici bu bölümlerini önde geçerek, düzlükte de dar köy yollarını avantaja Za çeviren yarışçılar yarışın sonunu ön grupta getirebilir. 
Nasıl itük? Keza bu andan itibaren sürücüleri önce eksi üç eğim, — o ardından finişe kadar düz bir yol bekliyor olacak. 


Sonrasında parkur finişe kadar şehir içindeki geniş 


İstanbul Antalya arası 697km mesafeyi karayoluyla Isparta Burdur yolu üzerinden 


geçerek Antalya'ya 10 saatte ulaşabilirsiniz. Havayolu ile 55 dakikada ulaşabilirken, yollardan ilerliyor. Yarışın son bölümünde ufak 

AKRA Gran Fondo Antalya'ya kayıt yaptıracak olan sporcular, Türk Hava Yolları'nın bir grup beraber kalmayı başarırsa sprint finişinde Antalya ve Alanya Gazipaşa havaalanlarına olan bütün uçuşlarında ve gidiş-dönüş galibiyet için kozlarını paylaşacaktır. Bu güzel parkur yönünde bisikletlerinin taşınması için herhangi bir ek ücret ödemeyecek. ve yarışın keyfini çıkarmanız dileğiyle. 
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EAyanln tadım gikâl. 


Söz konusu bisikletiniz olduğunda işi şansa bırakmak istemezsiniz. Bisikletiniz için sadece en iyisini istersiniz. Biz de böyleyiz. Bisikletleri sürüyoruz, bisikletleri seviyoruz, bisikletler hakkında her şeyi biliyoruz. Bize gelin ve en iyi yaptığımız işi yaparken, yani bisikletinizle en iyi şekilde ilgilenirken bu tutkumuzu paylaşın. 


Ya siz onların üstesinden gelirsiniz yadaonlarsizin o (| Yazı RFANTÜRETGEN | e 


Tırmanış Performans 


YO 717 


A 


okuş, rampa, zirve, 

duvar, tırmanış, 

dağ, tepe, adını siz 

koyun. Hangi alt 

disiplinde olursa olsun tırmanışlar bisiklet sporunun olmazsa olmazıdır. Yarışların hatta büyük turların, hepsi olmasa da büyük kısmı yokuşlarda kazanılır. 
İster rakiplerinizle omuz omuza yarışın ister zamana karşı, yokuşları daha iyi tırmanmak için onlara doğru antrenman, doğru pozisyon ve doğru taktikle yaklaşmalısınız. 
Tırmanışların hakkını vermek, hatta onları sevmek için bisiklet üzerindeki pozisyonunuzdan tutun da yapacağınız antrenmanlara kadar sizlere önemli ipuçları vermeye çalışacağız. 

Normal hayatta olduğu gibi 

limitlerimizi bilmek ve ona göre hareket etmek bu konuda da akıl 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kârıdır. Öncelikle çıkacağınız yokuşu iyi tanıyın. Tırmanışın eğimini, uzunluğunu, virajlarını tanımak 

ve bilmek çok değerlidir. Yarışta 

bir zirveye ilk kez tırmanacaksanız öncesinde bisiklete binerek veya araçla geçerek onunla tanışın. Hele ki saf bir tırmanış yarışıysa, mesela ülkemizde yapılan ve geleneksel olma yolunda hızla ilerleyen Uludağ Tırmanış Yarışının adını analım, önceden bildiğiniz bir parkurda yarışmak taktiksel olarak büyük avantajdır. Nerede hangi hızla gideceğiniz, düzlüklerin nerede olduğu, nerede atak yapacağınız konusunda fikriniz olur. Psikolojik olarak da bildiğiniz parkurda sürecek olmak size artı puan yazacaktır. Yarış olması da şart 

değil tabi. Farz edin tura çıktınız, bisikletiniz yüklü, önünüzde dağ silsilesi var, onları da bilinçli şekilde 


aşmak için hiç olmazsa harita veya yazılım üzerinden ön çalışma yapmış olmanın getirisi büyük olacaktır. 

Bisiklet üstündeki duruşunuzla başlayalım inceliklere. Sakin sakin evinizdeki koltukta otururken nabzını ölçün, hemen ardından yumruklarınızı sıkın ve yüzünüzü buruşturun, göreceksiniz ki nabzınız hemen yükselecek. 
Demek ki öncelikle rahat bir pozisyon ve sakin bir duruşa ihtiyacınız olacak. Bisiklet üstündeyken yokuşa daha varmadan, onun gerginliğine kapılırsanız henüz oanda nabzınız artmış olacak ki bu bir dezavantajdır. Sakin ve rahat olun, bisiklet üstündeki nötral duruşunuzu koruyun. Bunun da ön çalışmasını yapın mutlaka. 
Başınızdan, gözünüzden başlayın 


rahat pozisyonda durmaya, çenenizi serbest bırakın. Omuzları düşürün, sırtınızı germeyin. Buradaki hedef gereksiz gerginlikleri sıfırlamaktır. 
Böylece kendinizi rahat hissederek daha konsantre bir tırmanış yapmış olacaksınız. Hazır konu bisiklet üzerindeki duruşumuz iken, pedala en iyi kuvvet vereceğiniz pozisyonu da deneyerek bulmaya çalışın. Bunun için öncelikle rahat nefes almak lazım. Sırtınızı düz pozisyonda tutun, kambur yapmayın ve kollarınızı aerodinamik pozisyondaki gibi içeri almayın. Dirsekler dışa açık olursa hem göğüs kafesiniz daha geniş olur hem de onları içerde tutmaya çalışan kaslar gevşek kalarak göğüs kafesinizi rahatlatır. Dirsekleriniz kalçalarınızdan daha dışarda durmalıdır. Eğer kısa boylu iseniz, sele üzerinde biraz geriye kayıp pedala yüklenmeye başlama noktasında topuğunuzu aşağı indirerek (ankling tekniği) daha büyük güç uygulamayı deneyin. Boyunuz uzunsa, sele üzerinde biraz öne kayarak nispeten geride duran kalça kaslarınızı da devreye sokarak ekstra güç kazanmayı deneyebilirsiniz. Eğer yokuşta ayağa kalkacaksanız vitese dokunup bir sert dişliye geçin ve kendinizi öne vermek yerine orta göbeğin üzerinde olmaya çalışın. Böylece 


Tırmanış Performans 


vücut ağırlığınızı da pedal gücünüze eklemiş olursunuz. Bisikleti hafifçe sağa Sola sallayın, ama aşırıya kaçmayın. Öte yandan, ayakta kalma işini fazla uzatmayın. Çünkü ayaktayken daha hızlı tükenirsiniz. 
Sele üzerinde olmak enerji açısından en verimli konumdur. Ancak selede otururken tırmanış esnasında aynı pozisyonda kalan kasların kısa süre için çalışma şeklini değiştirmek için arada bir kısa süreli ayağa kalkılabilir. 
Uzun tırmanışlarda sele üzerinde bir süre önde bir süre arkada pozisyon alarak yorulan kasları az da olsa dinlendirmek mümkündür, deneyin. Yokuşların büyük kısmını ayakta geçmek elbette kişisel tercih, biyolojik yapı ve bir tarz meselesidir. 
Kimisi selede otururken yüksek güç aktarabiliyorken kimisi de ayakta kalmayı tercih edip pedallar üzerinde dans etmektedir. Bu tarzda süren 

bir şampiyonu hepimiz yakından tanıyoruz. Her sporcunun acı 

eşiği de farklıdır, kimileri ağrıdan yanan bacaklarına daha uzun süre tahammül edebiliyor (SHUT UP 
LEGS!). Bu da tırmanışlarda size bir avantaj sağlıyor. 

Sırada nasıl antrenman yapacağımız var. Formunuzu iyileştirmek için önce aerobik eşiğinizi yukarıya çıkarmak lazım. 


© Bunun için geçen ay uzun uzun anlattığımız intervaller gelir. 
Yokuşlara özel 1-2 ufak tüyo ile çalışmalarınıza bu yönde ağırlık verebilirsiniz. Çalışma için yaklaşık 
3 dakika uzunluğunda bir yokuş 
bulun, ama mümkünse orta sert eğimde (908-9) başlasın, ortalarında hafif düzleşen, son kısmında iyice dikleşen (9011-12) bir parkur ideal olacaktır. Strava kullanıyorsanız 

bu parkura bir segment açarak kendinizi daha sağlıklı takip edebilirsiniz. İlk kısma hafif bir sprint ile başlayın sonrasında 

seleye oturun. Ortadaki düz kısma eriştiğinizde vites büyütüp hızlanın, sondaki dik kısmı ise tam güç efor iletüm gücünüzle çıkın. Nabzınız normale dönecek kadar ara verin 

ve bunu 8 kez tekrarlayın. Piliniz erken biterse devam etmekte ısrarcı olmayıp haftaya tekrar edin. Her denemenizi sürüş sonrasında analiz 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edin. Hava durumunu ve rüzgârı 

da kıyaslamalar için bir kenara not almanızda fayda vardır. Yokuşa henüz başlamadan daha derin nefes almaya başlamak kimilerine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Siz de deneyin. 

Bu kısa ve hızlı antrenmanın yanında haftada bir uzun tırmanış da programa alınabilir. Özellikle 
20 dakika civarı sabit eğimde 
bulunabilecek bir tırmanış altın kadar kıymetlidir. Elbette bu tip bir tırmanışta sürüş şekliniz de farklı olacaktır. Eşik altı bir nabız veya güç değerinde sabit ve sürdürülebilir tempoda sürerken 5 dakikada bir 
250 metrelik mesafeyi tam güç 
sprint ile geçin, sonrasında tekrar sabit temponuzda sürmeye devam edin. Tırmanış sürdüğü sürece bunu tekrarlamaya gayret edin. Uzun tırmanışlarda laktat eşiğinde güç üretebilmek zaferin anahtarıdır. 


Fazla kilolardan kurtulmak, yokuşları daha iyi çıkmanın altın kuralıdır 


Laktat eşiğinizi daha yüksek seviyeye çıkarmak için eşik altı 
nabız (max nabız değerinizin 10 
vuruş düşüğü civarında) veya güç (090 FTP) değerinizde 30-60 dakika zamana karşı çalışmaları yapmanız gerekmektedir. 
Dinlenmiş, taze kuvvet bacaklarla iyi birısınmanın ardından haftada 1 kez denenebilir. Ayrıca, büyük (sert) viteslerde yokuş tırmanmak pedal gücünüze ekstra kuvvet kazandırmak için 
faydalıdır. Normalde kadansı 90 
civarında sabit tutmak için vites küçültürüz. Ancak güç kazanmak için özel bir çalışma yapabilirsiniz. 
Orta sertlikte uzun bir tırmanış bulun, ilk 2 dakikayı normal kadansta tırmanın, sonra 1 veya 
2 vites büyütüp 50-60 kadans ile 
düşük nabız değerinde 2 dakika kadar tırmanın. 5 dakika kadar 
90 kadansa geri dönüp, hafif 
bir dinlenme sonrasında tekrar edebilirsiniz. 

Çok uzun tırmanışlarda, yarış veya grup sürüşlerinde yapılacak en mantıklı sürüş kendi ritminizi bulmaktır. © 


SHUT UP LEGS! 


OBaşkalarına ayak uydurmak nabzınızı ve ritminizi bozacaktır. 
Gereğinden hızlı ve sert başlarsanız zirveye varmadan dağılabilirsiniz. 
Profesyonel pelotonun tırmanış ustaları “Yavaş başla, hızlı bitir” sloganını seviyorlar. Aerobik zonda kalmaya gayret edin. Zirveye az bir mesafe kala eşik üstü anaerobik 

efor sergilenebilir. Nabız bandınız varsa maksimum nabzınızın 80'ini geçmemeye özen gösterin. Bandınız yok ise konuşabilecek seviyede bir solukla tırmanışa devam edin. Uzun tırmanışlarda seleden kalkmamaya çalışın. Ayakta pedal çevirmek çok kıymetli glikojen depolarınız hızla tüketir. Arada kısa süreli ayağa kalkmak iyi olabilir ama gövdenizi ve bisikletinizi fazla sallamamaya özen gösterin. Oturarak çıkarken önerilen pedal devri 90 civarıdır. Daha düşük kadansta pedal çevirmek kasları erken yoracak, daha yüksek kadans ise ciğerlere fazla yük olacaktır. 
Arasını bulmak en doğrusudur. 

Eğer eğimde bir azalma oluyorsa hemen vites büyütüp kadansınızı sabit tutmaya gayret edin. Kendinizi tanıyın, herkes bu anlatılan kalıplara veya standart antrenman rutinlerine uymayabilir. Performansınız o günkü 


biyoritminize, motivasyonunuza, hava durumuna göre bambaşka olabilir. Yarış günü artan heyecanla orantılı olarak salgılanacak adrenalin 9010'a kadar performans artışına imkân verebilir. O nedenle her şey watt, FTP, nabız olmayabilir. Hangi yönünüzü eksik görüyorsanız 

ona ağırlık verin. Yokuşları dize getirmek için de bolca yokuş çıkmak gerekir, hem de her türlüsünden. 
Her zaman intervallere, önerilen süre ve mesafelere de bağlı kalmanız şart değil. Bazen içinizden geldiği gibi, içgüdüler veya bacaktaki güce göre doğaçlama da yapılabilir. Ama gelişiminizi takip etmeniz hangi yolda olduğunuzun önemli bir göstergesidir. 

Peloton içindeyken bir tırmanış yaklaştığında grup içinde kendinize iyibir yer tutmanız da kritik önem taşır. Eğer iyi bir tırmanışçı değilseniz bile her yokuşta önde yer almanız önerilir. Böylece arkaya kalmaya (bizler “uzamaya” deriz aramızda) başlamış olsanız bile arkasında kalabileceğiniz çokça tekerlek bulursunuz. Kopacaksanız bile gruba ne kadar uzun süre tutunursanız o kadar iyidir. 

Zirveye varıldığında grubun içinde 


Tırmanış Performans 


kalmışsanız gerisi kolay zaten. 
Sprinterlerin çoğu büyük turlarda bunu yapıyor. Yokuşu tırmanırken öndeki sporcuya oldukça yakın kalın, ama tam arkasında durmayın. 
Öndeki ayağa kalkarken bisikleti geri kaçırıp düşürebilir sizi. Sağında veya solunda kalın, gerektiğinde onun 

da önündeki sporcunun tekerleğine atlayabilmek için önünüzü açık tutun. Yoksa onunla beraber siz de uzarsınız. Bazen öndeki sporcular taktik icabı grubu uyutmaya çalışır, bu tip durumlarda da öne geçebilecek bir açıklığınızın bulunması iyidir. 
Zirveye varıldığında herkesin pedal kesip kısa süre soluklandığı, büyük aynaya attığı ve pedal kestiği an bazı durumlarda atak denemesi için ideal zaman olabilir. İniş başladığı için, açacağınız fark çok hızlı büyür. 
Bu esnada göz teması da kesilirse şartlar atak yapan için büyük bir avantaja dönüşebilir. Bu taktikleri antrenmanlarda da deneyebilirsiniz. 
Hele ki iniş tekniğiniz de iyi ise 

arayı açmak kolay olur. Froome, 
Valverde ve Nibali bu tip yerlerde 
(brow sprint) atak yapmayı seven sporcuların başında gelirler. Eğer grup içindekilere göre nispeten iyi bir tırmanışçı iseniz eğimin yüksek olduğu yerlerde atak yapmak sizin için bir avantaj olacaktır. Elbette ekipman olarak da yarışa uygun olmanın önemini hatırlatalım. 
Tırmanışın sertliğine göre rublede 28 
veya 36 dişliye ihtiyacınız olacaksa yarış öncesinde bunu planlamayı ihmal etmeyin. 28 dişli gereken 

yere 21 dişliyle gitmek zirveyi görememek anlamına gelebilir. 
Yokuşlu parkurlara büyük kaset 

ile gidin. Beslenme ve sıvı alımı da önemli bir başka konu. Yokuşun hemen başlangıcında beslenmeyin, yokuşa 15-20 dakika kala beslenin. 
Susamadan içmeyi, acıkmadan enerji almayı unutmayın. Yokuşunuz bol olsun! # 
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Cyclist Türkiye, Mosso MTB Tur kapsamında buay Gökhan Uzuntaş ve Cemilcan Sertkaya ile yeşil beyaz bir tura çıkıyor 
Yazı ERMAN ÖNER Fotoğraf TARIK GÜL 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000'li yılların başlarına gidecek olursanız şehir yaşamında kullanılan hakim bisikletin dağ bisikleti olduğunu görürsünüz. Kalın 

tekerine rağmen asfalt yol 

koşullarında dahi şehir içi ulaşımında sıklıkla tercih edilen dağ bisikletleri günümüzde yerini ince teker bisikletlere bırakmış konumda. Budurumun en büyük sebeplerinden biri olarak ise ince teker bisikletle evden çıkıldığı an rahat bir sürüşe başlayabilme imkanı gösterilebilinir. Öyle ki bir dağ bisikletini kullanım amacına uygun bir coğrafyada sürmek için bisikletinizi önce aracınıza yüklemeniz ardından ise aracınız ile belirli bir süre mesafe kat etmeniz gerekmektedir. Giderek betonlaşan doğal yaşam alanları göz önüne alındığında dağ bisikleti için uygun parkur bulmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir, özellikle de söz konusu büyük şehirlerse. Ancak bir kere aracınızın kontağını çalıştırıp, marşa bastıysanız sizleri ekstradan birkaç kilometre daha yapmaya davet ediyoruz. 
Keza bisikletimizin tekerleri bu ay Uludağ ile ünlü Bursa'da dönüyor. 

Mosso MTB Tur bölümünde bu ay Bursa'nın en büyük kent parklarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndayız. 
Odunluk Mahallesi arkasında 150 hektarlık alana kurulu tam bir doğa cenneti olan Atatürk Kent Ormanı, bisiklete ve bisiklet yarışlarına oldukça aşina bir park. 3.5 
kilometre parke yol, 6,5 kilometre yürüyüş yolu ve buna ilaveten ek bisiklet yoluyla Kent Ormanı ziyaretçilerini cömertçe ağırlıyor. Bursa şehir merkezine araçla yalnızca 
15 dakikalık bir mesafede bulunan doğa ile iç içe bu alana 


araçla girmenin bedeli 5 TL iken iki teker ile giriş ücretsiz. 


Yağmurlu bir pazar günü olmasına karşın Bursa halkı tanıdıklarıyla yahut aileleriyle parkı deyim yerindeyse doldurmuş görünüyor. Park içinde ziyaretçiler için © 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Bursa Kent Ormanı 


Bursa'daki ilk Mosso MTB Turu rotamızda Atatürk Kent Orman'ı keşfe çıkıyoruz 


Geçmişte pek çok dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapan Atatürk Kent Orman, özellikle zorlu parkurları ile meşhur. “Türkiye'deki her parkuru görmüşümdür, burası belki de en zoru” diyor Gökhan Uzuntaş. Kent Orman, içinde her seviyeden kullanıcıya uygun parkurlar da barındırıyor. 
Bazı rotaları zorlu yapan ise iyi bir teknik gerektiren bölümlere sahip olmaları. Kısa ve dik iniş çıkışlar kadar uzun tırmanışlar da bisiklet 


severleri bekliyor olacak. 
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Bursa 


yapılmış ayrıca 10 adet yağmur barınağı, bir gözlem kulesi, altı seyir terası ve iki adet çocuk oyun parkı olduğunu belirtelim. Parkın sahne olduğu bir diğer etkinlik ise geçmişten günümüze kadar uzanan çeşitli kategorilerdeki dağ bisiklet yarışları olmuş. 2010 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ve Türkiye Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası gibi önemli yarışlara ev sahipliği 
yapan Kent Orman'da koşulan ilk yarışın tarihi 2009 
yılına ait. 19 senedir ağırlıklı olarak MTB yarışları koşan ve bugünkü rotamızda bizlere eşlik edecek olan Gökhan mutlu ediyor" Uzuntaş da bu ilk yarışın tanıklarından. Şimdi evli ve biri üç aylık diğeri sekiz yaşında olmak üzere iki erkek çocuk babası olan Uzuntaş'ın o günkü yarışa dair anıları ise bizleri bir yandan Türk bisikletinin geçmişine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor, diğer yandan ise parkurun zorluğuna dair bazı ipuçları veriyor. 

“Buradaki ilk yarışa katılan isimler arasında Allah rahmet eylesin Halil Korkmaz vardı. Bilal Akgül ve Kadir Kelleci de katılımcılardandı. O dönem tabii Kadir daha Antep'ten yarışıyor, yeni yeni çıkış yakaladığı zamanlar. 
Yarışın ilerlemesiyle Bilal ile Halil baya bir arayı açıp 


aramız çok iyi, 
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Parkurun zorl korkutmasın. Kent Orman 


içinde her seviyeden bisiklet 


severe hitap edebilecek bir rota çıkarmak mümkün 


Altta: İki çocuk babası olan Gökhan Uzuntaş ile genç sporcular arasında sağlıklı bir iletişim mevcut. 
“Takımdaki gençlerle 


antrenmanlarda olsun dışarıda olsun her zaman benden bir şey öğrenmek için çaba sarf ediyorlar. Bu da beni 
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Bursa 


Bisikletçinin bisikleti 


Mosso 7581XC XT, 4.949TL, mossobisiklet.com 


Mosso 7581XC XT, 27.5 tekerlekleri ile karşılaştığımız engelleri aşmakta oldukça başarılıydı ve buna rağmen nispeten küçük tekerlekler tırmanışlarda da hantal kalmadı. Epixon maşa arazi kabiliyetine katkıda bulunurken, 33 vitesli Shimano XT grupset geniş bir vites aralığı verdi. Maxxis Ikon lastikler çamurda çok başarılı olmasa da, özellikle kuru zeminde çok başarılıydı. 


gitmişlerdi. Kadir de üçüncülük pozisyonunda gidiyordu ama Kadir'in o zamanlar kendine has bir şanssızlığı vardı; hep son turlarda patlıyordu. Tabii artık o handikabını attı üzerinden. Hala hatırlarım, son tur Kadir'i geçip de üçüncü olmuştum. O parkur daha ağır bir parkurdu. Biz yarıştan bir gün önce Bilal ile parkuru geziyorduk. Bilal bana, “Ya biz yarın burada kaç tur atacağız?” diye sordu. 
Altı tur atıyor olmamız gerekiyordu yanılmıyorsam diye karşılık verdim. O da bana, “Bu parkurun hakkı iki tur” demişti. O kadar ağır ve zor bir parkurdu yani.” 

Parkurun zorluğu gözünüzü korkutmasın. Kent Orman içinde her seviyeden bisiklet severe hitap edebilecek bir güzergah çıkarmak mümkün. Ailenizle birlikte piknik, gezi ve koşu gibi aktiviteleri de rahatlıkla yapabileceğiniz Bursa'nın yeşili içerisinde üç, dört ve beş kilometreden oluşan, zorluk seviyesine göre üç farklı rota seçeneği mevcut. Elbette istediğiniz sapağı dönmekte, istediğiniz parkuru oluşturmakta özgürsünüz. Bu da daha çok seçenek demek oluyor. Ancak bizim tercihimiz daha kırıcı bir parkurdan yana. Keza bisikletçilerimiz son üç yılın master kategorisindeki Türkiye dağ bisikleti şampiyonu, Aptiv Yeşil Pedal Bisiklet Kulübü'nden Gökhan Uzuntaş ve yine aynı takımın 17 yaşındaki genç sporcusu Cemilcan Sertkaya olacak. 


Pedallar dönmeye başlıyor 


Gökhan Uzuntaş ve Cemilcan Sertkaya Bursa ile özdeşleşen renklerle bezenmiş Aptiv Yeşil Pedal 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© mayolarıyla turumuza başlamak için son hazırlıklarını yapıyorlar. Bu arada Aptiv Yeşil Pedal Başkanı olan Mecit Tatlıcılar kaskından, gözlüklerinin duruşuna kadar tek tek özenle ilgileniyor sporcularıyla. Bisikletçi bir ailenin içinde dünyaya gelen Mecit Tatlıcılar, Bursa'da 1970'li senelerden başlayıp 95'lere ve hatta 2000'lere kadar Tatlıcılar ailesi dendiğinde herkesin bu aileye aşina olduğundan bahsediyor. “Bursa'daki bisiklet camiası içinde Tatlıcılar denince herkes bu ismi bilir. Durumun böyle olmasında aile içindeki milli bisikletçilerin büyük payı var. Amcam Saim Tatlıcılar, babam Recep Tatlıcılar, amcamın oğlu Osman Tatlıcılar milli olmuş bisikletçiler. 
Haliyle böyle bir aile içinde yetişince bisikletten kopamıyorsunuz.” 
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Ünü kulağımıza çalınan parkurun zorluğunun nereden geldiğini ise pedallar dönmeye başladıkça anlıyoruz. 
İnişli ve çıkışlı yapısıyla rotamız nefeslenmenize yahut nabzınızı düzeltmenize neredeyse hiç şans tanımıyor. Dağ bisikletinin olmazsa olmazları teknik ve konsantrasyona bu rota üzerinde daha da ihtiyacınız olacak bizden söylemesi. Bizim rotayı geçtiğimiz gün zaman zaman yağmur geçişleri olsada MTB antrenmanlarının tamamını bu güzergahta gerçekleştiren Gökhan Uzuntaş, yol koşulunun sert gözükmesine ilaveten lastiği çok tuttuğundan gem vuruyor. Elbette bu da sporcular için ekstra bir zorluk anlamına geliyor. Aynı durumun rampa çıkarken de geçerli olduğunu dile getiren Uzuntaş ekliyor: “Benim belki de Türkiye'de gitmediğim, yarışmadığım parkur yoktur. Buranın seviyesi gerçekten çok zor. Ama benim bir görüşüm vardır, “Biz kendimizi herzaman en zorlu şartlara göre hazırlamalıyız”, çünkü yarışta nelerle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. O yüzden burası aslında genç bisikletçiler için büyük bir avantaj.” 

Bunu bir de en güçlü yanım zamana karşı ve düz yollar bü 

N , ği takımının iki sporcusu 

diyen Cemilcan'a sormak lazım. Düzlüklerin az olduğu Gökhan Uzuntaşıve parkur içerisinde Cemilcan zaman zaman zorlansada © Cemilcan Sertkaya 


Aptiv Yeşil Pedal 


Solda: Son üç yılın master kategorisinde 
Türkiye şampiyonu ismi 
Gökhan Uzuntaş, MTB idmanlarını bu rotada gerçekleştiriyor. 


Altta:Yol bisikletine alışkın Cemilcan rota üzerindeki bazı sektörlerde zorlansa da bu anlarda devreye 
Gökhan Uzuntaş'ın yönlendirmeleri giriyor 


Genç bisikletçi Cemile idolünün kim olduğunu 


sorduğum 


Torku Şekerspor'dan leritcan Şamlı 


© dağ bisikleti konusunda engin bir bilgi birikimi ve tekniğe sahip. Uzuntaş genç takım arkadaşını bir antrenör gibi direktifleriyle yönlendiriyor. Uzun yıllar ferdi yarışarak geçen yılların ardından bu yıl Aptiv Yeşil Pedal'a transfer olan tecrübeli Uzuntaş'ın genç bisikletçilerin ağırlıkta olduğu takımda üstlendiği misyonlardan biri de gençlerle tecrübe aktarımında bulunmak. Ancak geçmişinde dağ bisikleti Türkiye şampiyonası elitler kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü bulunan Uzuntaş'ın bisiklet sporuna dair elde ettiği bugünkü bilgi birikimine 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ulaşması hiç de kolay olmamış. “Benim 19 senelik spor geçmişimde hiç antrenörüm olmadı, hep yanlış yaparak doğruyu buldum ve kendimi bu şekilde geliştirdim. Hiçbir şey kolay olmadı, çok araştırdım, bilgisayar karşısında saatler geçirdim, sporcu gelişimi hakkında çok fazla kitap okudum. Bunları pratiğe döküp de antrenmanda faydalarını görmeye çalıştım. Aptiv Yeşil Pedal'daki genç sporcular şimdi bir anlamda şanslılar. Çünkü onları arkasından izleyen, hatalarını gören, ikaz eden, antrenman öncesi ne yiyeceği, günlük hayatta nasıl beslenmesi © 


a isedirekt bir cevapla karşılaşıyoruz: 


Kariyerine büyük oranda ferdi sürdüren 
Gökhan Uzuntaş kariyeri boyunca bir antrenörle çalışmadığını söylüyor 


MOS>>O 


Bursa 


Sayılarla 


Sayılar yalan söylemez 


ı9 


Aptiv Yeşil Pedal sporcusu 


468 


Uludağ performans yarışına katılım (2017) 


ı9 


Gökhan Uzuntaş'ın spor geçmişi (yıl) 


2.2 


Aptiv Yeşil Pedal'ın koşacağı 
UCI klasmanı yarış 


14 


Cemilcan'ın yaşı 


4 v2 


Toplam mesafe (km) 


21014 


Toplam irtifa (metre) 


gerektiğini söyleyen biri var. Bunları bana söyleyen kimse olmadı. En azından bizim takımdaki gençler benim geçmişte yaşadığım kötü tecrübeleri bu sayede yaşamayacaklar. Ben gönüllü olarak genç arkadaşlarımıza bilgilerimi aktarmaya büyük bir keyifle devam edeceğim.” 

Bu bilgi aktarımının bir yansımasını da tartı ile yemek 

yiyorum diyen Cemilcan'da görmek mümkün. En güçlü yönünün düz yolda tempo yapmak ve zamana karşı olduğunu söyleyen Cemilcan, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Düz yolda o rüzgarı hissetmek, kendi gücünüzle ilerlemek apayrı bir his. Haftanın altı günü çalışıyorum. Bir günü de kendime ayırıp vücudumu dinlendiriyorum. 
Genelde bir buçuk - iki saatlik antrenmanlar bana yeterli oluyor. Ama benim stilim düz yol olduğu için dik rampalarda biraz zorlanıyorum. Bu yıl kendime çok dikkat ediyorum, ne bulursam yemiyorum artık, genelde muz gibi meyve ağırlıklı ya da doğal gıdalar yemeye özen gösteriyorum.” 
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Atatürk Kent 
Ormanı'nda gerçekleştirdiğimiz bu sürüşte bizlere eşlik eden Gökhan Uzuntaş ve Cemilcan 
Sertkaya'ya teşekkür ederiz 


Nasıl gittik? 


Dağ bisikletine uygun bir parkurda bisiklete binmek hiç kolay değil. Özellikle 

de büyük şehirlerde. Ama eğer Bursa ve çevresinde yaşıyorsanız durum farklı. 
Atatürk Kent Ormanı, Bursa merkeze yalnızca 15 dakika uzaklıkta. Mudanya'dan ise arabaile yarım saat. Eğer otomobilinizle İstanbul'dan gelmeyi planlıyorsanız, 
Eskihisar'dan feribot kullanarak üç saatte 
Bursa'ya ulaşabilirsiniz. 
Osmangazi Köprüsü'nü tercih ederseniz süre yarı yarıya azalıyor. 


>. â me 
Tahta merdivenli sektör yeni başlayanlar yahut keyif sürüşü yapmak isteyen bisiklet severler için ideal 


Gökhan Uzuntaş gibi deneyimli bir sporcu ile aynı takım çatısı altında bulunmanın Cemilcan'ın üzerinde hem mental hem de sportif manada olumlu etkilerini görmek mümkün: “Gökhan abinin desteği çok büyük. 
Uzun yıllardır bu sporun içerisinde olduğu için antrenman konusunda olsun, beslenme konusunda olsun bilgi birikimi çok yüksek. Örneğin normalde antrenmanlarda çok sprint atmıyordum ben ama Gökhan abi “Rampa sonlarında sprint at ki sprintin gelişsin dedi. Bu yıl özellikle sprint odaklı çalışacağım. 
Gökhan abinin desteğinden dolayı çok mutluyum ve onun verdiği tavsiyelerin beni geliştireceğini biliyorum.” 

Rotamız üzerinde geçtiğimiz tahta merdivenli sektör iki kilometrelik parkuruyla yeni başlayanlar yahut keyif sürüşü yapmak isteyen bisiklet sevenler için ideal. 
Yağmurlu günde tahta köprü kaygan olmasına karşın düzlüklerin yoğunlukta olduğu bir bölge. Kent Orman'ın havası ise son derece temiz keza konum itibariyle Uludağ'ın hemen yamacındayız. Elbette zirvesi karlarla kaplı Uludağ'a bu denli yakınken zirveye pedal basmadan edemezdik. Kent Orman parkurundan pedal çevirerek bisikletimizin gidonlarını beyazlar içindeki Uludağ 'a kırıyoruz. Uzun bir günün ardından 440'ını çıktığımız tırmanışın sonunda bizleri enfes bir manzara karşılıyor. Yorucu ve soğuk bir gündü ancak günün sonunda Bursa'nın yeşiline de beyazına şahit olmak her şeye bedel. 
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Avrupa'nın köklü markalarıile Türkiye pazarına yeni bir soluk getirme niyetindeki Cycleurope Türkiye, yeni model ve aksesuarlarını görücüye çıkarttı 


Hazırlayan ERMAN ÖNER 


00 CYCLIST 


“Cycleurope 


Türkiye pazarına 
Peugeot, Gitane, 


Tetra, Tec ve 


Spectra markaları 


ile giriş yapıyor” 


isiklet severler için bisiklet 

mağazaları, masallardan çıkmış 

şeker dükkanlarıdır. Tüm o 

ağız sulandıran rengarenk 

ambalajların içinde saklı duran 

şekerlerin tadına bakmak isteyen yaramaz çocuklar gibi iki tekere gönül veren bisiklet tutkunları da mağaza raflarında duran parıltılı ürünleri tek tek, büyük bir dikkatle inceler. Şüphesiz yeni çıkmış, son model ürünler bisikletçi için de heyecanın doruk noktasını oluşturur. Bu durum kısa zaman içinde Türkiye'deki bisiklet mağazalarında yerini alacak olan, farklı model ve renkleriyle Cycleurope'un bisiklet ve aksesuarları için de geçerli. Dünyanın önde gelen bisiklet şirketlerinden biri olan Grimaldi Grubun yenilikçi ve pazar odaklı ürün portföyüne geçmeden önce, 50'den fazla ülkede dağıtım ve satış yapan firmanın geçmişine bir göz atmakta fayda var. 

Özellikle Avrupa ve dünyada bilinen markalarla köklü bir geçmişe sahip olan Cycleurope'un başta Milano, Stockholm, Tokyo ve Osaka olmak üzere önemli merkezlerde 450'ye varan konsept bisiklet mağazası bulunuyor. Türkiye pazarına yabancı olmayan Grimaldi Holding'in bisiklet grubu Cycleurope, Türkiye sektörüne ise bünyesinde barındırdığı Peugeot, Gitane ve elektrikli bisiklet markası Tetra ile yeni bir giriş yapıyor. Yarış, dağ, trekking ve şehir bisikleti gibi her seviyede bisiklet kullanıcısının ihtiyacına cevap vermeyi amaçlayan firma, Tec ve Spectra ile bir bisiklet kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çamurluk, kask, ışık, ayakkabı kılıfı, matara, eldiven, gidon boğazı ve sele borusu gibi aksesuar ve yedek parçaları da titizlikle 


Sektör 


Cycleurope 


oluşturulan ürün portföyü içerisinde müşterilerine sunuyor. 

Uzun yıllardan bu yana sektörde yer almış ve bisiklet camiasında tanınan tecrübeli bir ekibin yön verdiği Cycleurope Türkiye'nin başında ise 1985'ten bu yana bisiklet sektörünün içersinde yer alan Önder Şenkol bulunuyor. Grimaldi Grubun 1997 yılından beri Türkiye'de yer aldığını belirten Şenkol grubun Türkiye pazarında Peugeot ve Gitane markasıyla yer alma fikri ile birlikte kendisinin de ortaklığı ışığında bir adım atıldığından bahsediyor: “Cycleurope dünya bisiklet sektöründe önemli bir yere sahip bir grup. Bünyesinde Avrupa ve dünyada bilinen markaları barındırıyor. Tabii ülkelerin durumuna göre ürün gamlarında farklılıklar oluyor. Örneğin, Almanya'daki bisiklet ile Türkiye'deki veya Hollanda'daki bisikletler arasında farklılıklar olabiliyor. Bizim hedefimiz iç piyasanın ihtiyaçlarına en doğru karşılığı verebilecek, iç piyasada talep görebilecek modeller oluşturmaktı.” Bu hedefin en önemli sac ayaklarından biri de ciddi bir yarış bisikleti geleneğine sahip olan ve geçmişte bisiklet severlerin yakından tanıdığı ve hatta duygusal bir bağ kurduğu meşhur Peugeot markası. 


Peugeot ile geleceğe dönüş 

Fransız sanayici ve mühendis aile Peugeot'ların testere şeritleri üretimi ile başlayan ve günümüzün en çok kullanılan otomobillerine kadar uzanan serüveninde 
1886 önemli bir yıldır: Keza aile ilk seri 
bisiklet üretimine tam da bu yıl başlar. Zaman içinde Peugeot bisikletleri, amblemindeki aslan gibi gücü, hızı ve hareket kabiliyetini temsil ederek, tüm zamanların en gözde © 


Önder Şenkol, Cycleurope Yönetim Kurulu Başkanı 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Obisikleti olur. Bugün Türkiye dahil 18 ülkede üretilen Peugeot bisikletleri, 75 ülkede her yıl yüz binlerce bisiklet kullanıcısına ulaşıyor. 
Tüm kullanıcıları kucaklama çabasındaki Cycleurope, bu arzusunu oluşturduğu Peugeot modelleriyle ispatlıyor. Markanın 
yarış bisikletindeki en üst segmenti GTR 990 
modeli karbon kadro ve Shimano Ultegra RD - R8000 grupseti ile karşımıza çıkıyor. 
Fulcrum Racing Çuatro LG jant seti ve Fizik Antares sele ile GTR 990, aero sınıfında yer alan bir yol bisikleti. Markanın bir diğer karbon kadrosu GTR 980 ise GTR 990'dan farklı olarak 105 grupset ile geliyor. Alt ve orta sınıf kullanıcıya hitap eden alüminyum kadrolu modeller ise 105 (GTR 950) 'ten Tiagra (GTR 940)'ya, Claris (GTR 920)'ten Tourney (GTR 900)'e kadar oluşturulan geniş bir seçenek yelpazesine sahip. 

Dağ bisikletinde Deore malzemeden başlayan ürün havuzu aşağıya doğru kullanıcının beğenisine sunulurken, diğer markaların orta ve alt seviye ürünlerinin aksine Peugoet markası neredeyse tüm alüminyum kadrolarında dahi vites kablolarını kadronun içerisinden geçirmeyi tercih etmiş. Peugeot'un en geniş bisiklet havuzuna sahip dağ bisikleti kategorisinde kullanıcıyı farklı renk, tasarım ve özellikte toplam 20 dağ bisikleti seçeneği bekliyor olacak. Peugeot'nun ürün yelpazesinde ayrıca 
27 vitesten 21 vitese kadar uzanan, 12 adet 
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trekking bisikletinin yanı sıra Soleil 28” ve Lilas 26” adında çelik kadro ve maşalı iki adet şehir ve alüminyum kadrolu 20”, 18 vitesli Bullisminde bir adet de çocuk bisikleti mevcut. 

Peugeot yenilikçi yanını ise bizlere katlanabilir e- bike ile gösteriyor. Alüminyum kadrolu, Shimano hidrolik disk frene sahip ve 18.60 kilogram ağırlığında EFOJ katlanabilir e - bike serinin öne çıkan ürünlerinden. 
20km/s maksimum hıza sahip ürün, 208 WS batarya kullanıyor. Cycleurope tarafından Türkiye'deki bisiklet severlere sunulan AF21 ise 20” bire - bike olarak karşımıza çıkıyor. 
Nexus arka vites, alüminyum Peugeot Clever Case kadro ve alüminyum rijit maşadan dizayn edilen AE21, Shimano Nexus 3 vites 


kollarını kullanıyor. Lithium - Ton motora sahip ürünün ağırlığıysa 22.5 kilogram. 


Safkan bir yarışçı Scuderia Ferrari 

Söz yarış bisikletlerinden açılmışken Cycleurope'un Türkiye pazarına soktuğu en dikkat çekici ürünlerden biri, lüks spor arabalarıyla tanıdığımız Ferrari ile kurduğu ortaklık sonucunda ortaya çıkan Scuderio Ferrari Ol (SFO1) modeli. Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde düzenlenen Furobike 2017'de ilk kez görücüye çıkan ve Ferrari'nin Formula 1 araçlarından esinlenerek tasarlanan bu konsept bisikletin karbon fiber kadrosu yalnızca 780 gram yani bir Samsung Galaxy Note 8 ağırlığında. Yol bisikleti olmasına karşın rahat ve düzgün bir sürüş için kadro tasarımında yolun neden olduğu titreşimi “680'e kadar elimine edebilen özel bir titreşim önleyici sistemden faydalanılmış. Her biri 1,420 gramdan oluşan SFOVin Fulcrum Speed 40C karbon jantlarıysa oldukça hafif. SFOV'in 94 gramlık Asute One full karbon selesi, Ferrari'nin araçlarında kullandığı 3K dokuma karbon malzemeden imal edilmiş. Yetkililer grupset tercihinde Shimano Dura - Ace Di2ile birlikte geleneksel İtalyan markası Campagnalo Record EPS'yi tercih etmiş. Firmanın lastik seçimi ise Pirelli P Zero 25cm'den yana. 


Fransa'nın tercihi Gitane markası 

Sanayi ürünleri üretmek amacıyla 1920'li yılların başlarında imalat atölyesi kuran Fransız Marcel Bruneliere, bisiklet üretimine odaklanarak mekanik ve yedek parça üretimine başlar. Takvim yaprakları 1930'lara geldiğinde markayı tanıtmak ve büyütmek için Fransa'nın tüm şehirlerini karış karış gezen Marcel, bu nedenle Gipsy lakabını alır. © 


©Bu ismi eğlenceli bulan Marcel Bruneliere, o andan itibaren ürettiği tüm bisikletlere Gitane ismini verir. Özellikle 11. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın ulusal bisiklet markası olan Gitane, yarışlarda da elde ettiği başarılarla uluslararası bir üne kavuşur. 60'lı yıllarla birlikte dışa açılan Gitane'ın Türkiye pazarına girişi ise Cycleurope ile birlikte oldu. 

Her ürün fiyatında farklı seviyeden kullanıcıya hitap etme niyetindeki Cycleurope'un Gitane markası daha çok çelik kadrolu şehir ve çocuk bisikletleriyle ön plana çıkıyor. Gitane'a piyasanın talepleri doğrultusunda şekil verdiklerini belirten Cycleurope İstanbul Satış Müdürü Aytimur Uzun, şehir bisikletlerinin şıklığına ve tasarımına vurgu yapıyor. “ Örneğin PGT 2008retro bir tarz. Bunlar klasikleşmiş kadrolar. Zaten tercihlerimizde en doğru, en iyi ve en çok kullanılan kadroları ve tabii ürünleri seçmeye çalıştık.” 

Dağ bisikleti kategorisinde de faaliyet gösteren Gitane'ın en üst segmentini Falcon modeli oluşturuyor. Shimano Tourney RD -TY300 ön ve arka vitesin yanında Shimano SL -R536 3X7 vites koluyla gelen ürün, alüminyum tek katlı jantlar ile tamamlanmış. 
Marka alametifarikasını ise kalite ve konforu sentezlediği farklı renk, tasarım ve çeşitlilikteki çocuk bisikletleriyle ortaya koyuyor. Brave, Gipsy, Buddy ve Berry modelleri hem kız hem de erkek çocukların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuş. 


Elektrikli bisiklete yeni bir soluk Cycleurope'un Türkiye pazarına sunduğu üçüncü marka ise ürettiği elektrikli bisikletlerle ün yapmış Tetra. Ekonomik, konforlu ve kaliteli elektrikli bisikletler 


Sektör 


Cycleurope 


“Cycleurope'un 
Gitane markası şehir ve çocuk bisikletleriyle ön plana çıkıyor” 


üreten marka, son teknoloji donatılmış tasarımlar geliştirmeyi ve hizmet kolaylığı ile müşteri memnuniyetini hedefliyor. Ayrıca yeşili koruma bilinci ile hareket ederek kendine sosyal bir misyon da yükleyen Tetra, ürettiği çevre dostu elektrikli bisikletlerle özellikle şehir ulaşımında hava kirliliğini azaltmayı ve aynı zamanda aktif yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan bir marka. 
Müşterilerinin yaşam kalitesine katkı sağlamayı kendine prensip edinen Tetra, Cycleurope çatısı altında beş farklı model ile görücüye çıkıyor. 


Bunlardan ilki 20” April. 7 - 8 saat şarj süresine sahip model, katlanabilir e - bike kategorisinde yer alıyor. Alüminyum kadro ve amortisörlü maşa ile kullanıcısına rahatlık ve konforu bir arada sunan modelin batarya ömrü tek kullanımda 50 ila 70 kilometre arasında değişiyor. Yine aynı şarj ve motor gücüyle klasik bir tasarıma sahip şehir e - bisikletleri City Felix 28”, City Angel 26” ve Astro 26”nın yanında markanın elektronik destekli MTB bisikleti, MTB Tron 26” ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca müşterilerinin bisiklet üzerindeki konforuna büyük önem veren Cycleurope'un tüm modellerinde Selle Royal seleleri tercih ettiğini belirtelim. 


Tec ve Spectra Türkiye pazarında 

Avrupa'da aksesuar üretimde söz sahibi olan Tec ve Spectra, Cycleurope ile ülkemizdeki piyasaya yeni bir hayat verecek iki değerli marka olarak dikkat çekiyor. Tayvan'daki fabrikalarda belli başlı kriterlere uygun olarak üretilen aksesuarların tamamı Avrupa'da verilen kalite sertifikasına sahip. 
Fransa'da yaratılan Spectra markası Cycleurope tarafından yeniden ele alınırken, amaç firma tarafından kaliteli yedek parça ve aksesuar üretmek olmuş. Zaten Cycleurope Türkiye de satışa sunduğu bisikletlerin birçoğunda bu markaların jant, gidon boğazı ve sele borularını kullanmayı tercih etmiş. 
2012 yılından itibaren Cycleurope çatısı 
altında yer alan Tec markası ise özellikle yol, MTB ve BMX disiplinlerinde kullanıcıya kaliteli bir ürün çeşitliliği sunuyor. 
Cycleeurope aracılığıyla Tec ve Spectra markalarıyla sele, ışık, park ayağı, gidon boğazı, barent, kilit, pedal, elcik, çamurluk, pompa, kask, gözlük ve ayakkabı kılıfı gibi sayısız çeşitlikte ürün bisiklet kullanıcılarının hizmetine sunulmuş. # 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Sama dim vedi tepeden osnlcdunan aziz İstanbul 


Troya Yılı ilan edilen 2018'in ilk günlerinde bir büyük kadim 


za şehirde, İstanbul'dayız 
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Şehir 
Rehberim 
Troya 
İstanbul 


tımızla şehrin meşhur yedi tepesini aşacağız. Bir derginin sayfaları ne kadar izin verirse o kadar ayrıntıya gireceğiz. 

Cyclist Türkiye okurları bilir ama çoğu kişi konu yedi tepeden açıldığında listeye Çamlıca'dan başlar, Esentepe, Maltepe diye devam eder. Oysa İstanbul dediğimiz yer, etrafı surlarla çevrili küçük bir yarımadadır ve yedi tepe bu surların içinde yer alır. Bugün şehrin yalnızca 43'ünü kaplayan bualana Tarihi Yarımada ya da Suriçi denir. (Eski kuşaklar, “İstanbul” dediklerinde bu bölgeyi kast ederlerdi.) Bu tepelerinaltı tanesi Haliç'e, bir tanesi Marmara Denizi'ne bakar. 


Şampiyonla turlamak 
Bu ayın yol arkadaşı, Cyclist okurlarının yakından tanıdiğı İrfan Türetgen: 

İrfan Türetgen hem gençken hem de master sporcuyken Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonu olmakla beraber, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Biyoloji profesörü. © 
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© Birinci tepe 

İrfan Hoca ve Samed'le birinci tepedeki Million Taşının önünde buluşuyoruz. Yerebatan Sarnıcı'nın yanındaki Million Taşı, büyük Roma Yolu Via Egnetia'nın başlangıç noktasıydı. 
Mesafeler bu taş kerteriz alınarak hesaplanırdı. 
Taşın yanındaki yazılar, Londra'ya 2502, Amsterdam'a 2214, Moskova'ya 1757 km uzakta olduğumuzu söylüyor. Malum: İstanbul Nea (Yeni) Roma idi. Ve bildiğiniz gibi “bütün yollar Roma'ya çıkar.” 

Troya atımızı ilk olarak manidar bir yere, Hipodrom'a yani At Meydanı'na götürüyoruz. 
Tarih boyunca “hareketli” bir yer olan meydan, bugün de aynı özelliğini koruyor. Bir zamanlar at yarışlarının yapıldığı hipodrom, Cumhuriyetle birlikte, demir atların /bisiklet yarışlarının favorisi oldu. Bu gelenek bugün de devam ediyor. İrfan Hoca'nın kendisi de 80'li yıllarda burada yarış koşmuş. 

Troya'nın kulağına “Bak burası da UNESCO Kültür Mirası” listesinde diye fısıldıyorum. 
Hızlanıyor. Belli ki çok hoşuna gitti. 

1. Ulusal Mimarı akımı üslubuyla inşa edilen Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün yanından Dikilitaş, Yılanlı Sütun ve Örme Sütun'a geliyoruz. Kanuni'nin ünlü sadrazamı Pargalı İbrahim'e ait olan ve şimdi Türk İslam Eserleri Müzesi olan sarayın yanından Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'ne uzanıyoruz. Burası bisiklet tarihimizin efsane ismi Cavit Cav'ın mezun olduğu okul. 

Dik bir yokuştan aşağıya iniyoruz. 
Solumuzdaki duvarın arkasındaki yarısı yıkık minare, Helvacıbaşı Camii'ne ait. Onun hemen altında Kanuni'nin bir başka sadrazamı, Sokollu Mehmet Paşa'nın Külliyesi bulunuyor. 
Külliye'nin etrafından dolanıyor, metruk ama nefis sivil mimari örneklerinin arasında geçiyoruz. 

Birden olağanüstü etkileyicilikte bir şeyle karşılaşıyoruz. Hipodrom'dan geriye kalan en küçük parçanın, Sphendon'un dibindeyiz. Dev bir U mıknatıs düşünün. Onun taban kısmı burası. Ve bu “küçük” tabanın üstüne az önce yanından geçtiğimiz Cavit Bey'in görkemli okulu kondurulmuş. 

Sphendon'un etrafından dolaşıp, tekrar meydana çıkıyoruz. Sağımızda kalan Sultanahmet, şehrin ilk altı minareli camisi. 
Hemen bitişiğindeki Hürrem Sultan Hamamı'nı geçiyor, şehrin en görkemli yapılarından Ayasofya'ya geliyoruz. Yakında 1500 yaşına basacak olan abidenin önünde upuzun bir kuyruk var. 

Devam ediyor, Topkapı Sarayı'na yöneliyoruz. 
Onun da önünde uzun bir kuyruk var. Eskiden bisikletle 1. Avlu'dan içeri girebiliyor, Gülhane Parkı'na, Arkeoloji Müzesi'ne inebiliyorduk. 
Artıkizin verilmiyor. & 
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Zarif3.Ahmet Çeşmesi'nin etrafında bir tur 


- atıyor, Soğukçeşme Sokağı'ndan tekrar Million » Taşı'nadönüyoruz. 


Her pedal çevriminde bir tarihi esere denk 


: geldiğimiz bu bölgenin “özetin özeti” turunu iç bitiriyor. İkinci tepeye yöneliyoruz. 


5 İkincitepe 


Million Taşı'ndan Beyazıt'a devam eden Divanyolu, Bizans'ta Mese adı verilen yolun Osmanlı'da değiştirilen adı. Bugün biz de aynı 


. adıkullanıyoruz. 


Tramvay yolunda tatlı bir eğimle devam ediyoruz. Biraz sonra ulaştığımız 2. Mahmud 


Türbesi, sadece bu yenilikçi padişahın değil, oğlu » Sultan Abdülaziz ve torunu 2. Abdülhamid'in 


kabirlerini de içeriyor. Geniş avlusunda Ziya Gökalp'ten Şeyh Bedreddin'e kadar çok sayıda 


» önemli şahsiyetin mezarı bulunuyor. © 


. 
İm 


# 
| 


Şehir 
Rehberim 
Troya 
Istanbul 


© Onun tam karşısındaki Köprülü Kütüphanesi ve yanındaki külliye ünlü sadrazam ailesi Köprülülere ait. Şimdi Kubbealtı Akademisi. 

Basın Müzesi'ni ve Çemberlitaş Hamamı'nı geçince bölgeye adını veren ünlü Çemberlitaş ile buluşuyoruz. 

Diğer adı Yanık Sütun olan Çemberlitaş, şehri yeni baştan kuran 1. Constantinus'un adını taşıyan meydanının (forum) bir parçası idi. 
Kuzeyindeki Kapalıçarşı, Nuruosmaniye gibi anıtsal yapılarla birlikte, şehrin ikinci tepesinde bulunuyor. 


Üçüncü tepe 

Tramvay yolundan devam ediyoruz. Hemen sağımızda kalan Gazi Atik Ali Paşa Külliyesi'nin yanında Koca Sinan Paşa Külliyesi bulunuyor. 
Bugünlerde İstanbul'un gündemine yeniden giren “Kanal İstanbul” projesine benzer fikirleri olan bir sadrazam Koca Sinan Paşa. Ama o, kanalı daha doğuya, İzmit Körfezi'ne bağlanacak şekilde planlıyormuş. 

Yolun karşı tarafındaki tuğla cepheli küçük cami, Mimar Hayreddin'in adını taşıyor. Şehrin havagazı ile aydınlatılan ilk camisi kabul ediliyor. 

Sağımızda kalan Çorlulu Ali Paşa Medresesi uzun yıllardır şehrin dinlenme mekanlarından biri olarak hizmet veriyor. 

Yolun karşı kıyısındaki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde Fetih Cemiyeti ve bu © 


Rotamız 


Tarihi Yarımada'daki turumuza birinci tepedeki Million Taşıile başladık. Ardından sırayla diğer tepeleri ziyaret ettik. Altı tanesi kuzeye, Haliç'e, bir tanesi güneye, Marmara Denizi'ne bakan bu tepelerin üstündeki tarihi yapıların çevresinde turlar attık. Küçük özetler verdik. 
Yaklaşık 24 km yol yaptık, 500 mirtifa kazandık. Sizin içinmümkün olduğu kadar 


. 
sadeleştirilmiş bir rota (mi (mi hazırladık. Ama Tarihi : “. 
Yarımada bundan ibaret v 
- 


değil elbette. Bu mesafenin birkaç katı daha yol kat I 


edebilir, şehri sele üstünden yeniden sevebilirsiniz. 


goo.gl/JKYD33 


6.TEP 


Beyoğlu 


5 S.TEPE 


3TEPE 
TEPE 


Oyazının başlığına ilham veren büyük şair Yahya & 


Kemal'in özel müzesi bulunuyor. 

Artık Beyazıt'tayız. Tramvay yolundan ayrılıyor. Meydana adını veren caminin yanına geliyoruz. 

Osmanlılar, şehri almadan evvel adı Tauri (Boğa) Forumu olan meydan, kurulduğu günden beri sayısız hadisenin tanığıdır. Meydanın en karakteristik unsuru İstanbul Üniversitesi'nin ikonik kapısıdır. Türkiye'de “Üniversite” deyince akla gelen ilk şey bu görkemli kapıdır. 

İrfan Hoca sayesinde kapıdan içeri giriyor ve bahçede pedallamaya başlıyoruz. Bahçenin diğer ucundaki ünlü Beyazıt Kulesi'nin dibine ulaşıyoruz. 

Aslında burası, Fatih Sultan Mehmed'in şehri aldıktan sonra inşa ettiği ilk sarayın bulunduğu yer. Zaman içinde ihtiyaçlara cevap veremez olunca, bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu birinci tepeye taşınmış. 

1865'te Harbiye Nezareti (Savunma Bakanlığı) olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet ilan edilince -sonradan adı İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilen Darülfünun'a devredilmiş. 

(Küçük bir not: Bu derginin okurlarının rota olarak kullandıkları Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne adını veren Harbiye Nazırı (ve Sadrazam), Divanyolu'nda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmiştir. Sene 1913.) 

Bu tatsız konuları bir yana koyup, Boğazlar Meselesi'ni çözmek üzere Profesörler Evi'ne yollanıyoruz. İrfan Hoca'nın davetlileriyiz. 
Menü nefis. Yemek sonrasındaki rotamız ulu Süleymaniye. Ama ondan evvel Botanik Bahçesi'ne yöneliyoruz. Yarımada'nın içindeki bu vaha 1930'ların başında Alman bilimadamı Alfred Heilbroon tarafından kurulmuş. 

İrfan Hoca, bitkilerin telaffuz etmekte bile zorlandığımız latince adlarını sıralıyor. Bir bilim adamıyla gezmenin keyfini yaşıyoruz. 

Bahçenin çıkışında hemen köşedeki yol ayrımında Mimar Sinan'ın türbesi bulunuyor. 
İstanbul'u İstanbul yapan büyük isimlerden 


birine saygımızı sunuyor, onun “kalfalık eserim” & 


dediği Süleymaniye Külliyesi'ne yöneliyoruz. 

Caminin 4 minaresi, Sultan Süleyman'ın şehir fethedildikten sonraki 4. Padişah, 10 şerefe ise, 
10. Padişah olmasına bağlanıyor. 

Süleymaniye, görkem ile zarafetin muazzam dengesi. Ediplere, şairlere ilham kaynağı olması boşuna değil. UNESCO listesindeki ikinci bölge burası. 

Külliye'nin etrafından dolanıyor. Hemen kıyısındaki Molla Gürani, diğer adıyla Vefa Kilise Camii'ne geliyoruz. Şehirde camiye çevrilen kiliselerden biri bu. Minaresi, cami ile o kadar uyumlu ki.. (Şehzadebaşı'ndaki Kalenderhane, Vatan Caddesi'ndeki Fenari İsa, Cibali'deki Gül camileri bu konudaki güzel örneklerdir.) © 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merkezi kabul edilirdi 


Biraz aşağıdaki Atıf Efendi Kütüphanesi ve semte adını veren Şeyh Ebu'l Vefa Camii'nin yanından ünlü Vefa Bozacısı'na ulaşıyoruz. 
Atatürk'ün boza içtiği fincanın cam bir fanusta sergilendiği mekânda “yakıt”ımızı alıyor, devam ediyoruz. 

(İrfan Hoca, bozanın gayet faydalı bir içecek olduğunu, içinde probiyotik olarak anılan mayaların bulunduğunu anlatıyor.) 

Daracık sokaklardan ve kemerlerden geçiyor, Sinan'ın “çıraklık eserim” dediği Şehzade Camii'ne ulaşıyoruz. Sultan Süleyman'ın 
22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmed için 
yaptırdığı, ölçeğiyle, bahçesiyle, bahçedeki papağanlarıyla, etkileyici bir sentezin ortasındayız. Camiyi çevreleyen duvarların bir köşesinde bulunan yeşil, silindirik sütun şehrin merkezi kabul edilirdi. Tektonik hareketleri anlamak için bir gösterge işlevi de taşıyan taş, ne yazık kidönmüyor. Köşede “sıkışmış” kalmış. 

Şehzadebaşı bir zamanlar İstanbul'un en hareketli bölgelerinden biriydi. Direklerarası diye bilinen geleneksel ve modern tiyatronun, sinemanın, müzikalin merkezi buradaydı.. 

Biz bisikletçiler açısından Direklerarası'nın bir başka önemi daha var. Bilinen ilk bisiklet şarkısı burada, Şamram Hanım tarafından seslendirildi. Bugüne sadece sözleri kalan, ancak bestesi bilinmeyen kanto, bisiklet modasına kapılan gençleri deyim yerindeyse tiye alınıyordu. 
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Şehzade Camii'ni çevreleyen duvarın köşesindeki silindirik yeşil sütun, İstanbul'un 


Direklerarası'nın en ünlü oyuncusu, Adile ve Selim Naşit'in babası Naşit Özcan'dır. Tarık Buğra'nın İbiş'in Rüyası romanında onun sahne aşkı anlatılır. 

(Bir hüzün parantezi açalım burada. 
Yarımada'da pedal çevirirken büyük usta Münir Özkul'un hayatını kaybettiğini öğrendik. 
Mahmut Hoca ve Yaşar Usta olmadan evvel TRT için çekilen İbiş'in Rüyası dizisinin başrolünde oynuyordu. Büyük ustaya selam ediyor dördüncü tepeye yöneliyoruz.) 


Dördüncü Tepe 
Saraçhane Parkı'nın içindeki Burmalı Mescit'i geçiyor, yaklaşık yarım asırdır bisiklet satılan Haşim İşcan Geçidi'nden Fatih Sultan Mehmet heykeline ulaşıyoruz. 

Fatih Sultan Mehmed'in atıyla Troya Atı'nı tanıştırıyor. Meşhur Bozdoğan (Valens) Kemeri'nin altından Siirt Pazarı'na giriyoruz. 
(Kurulduğu günden beri su sorunu yaşayan İstanbul, bu hayati sıvıyı şehrin etrafındaki bentlerde toplayarak künkler aracılığıyla merkeze taşımış, vadiler bu tür kemerlerle aşılmıştır. Bozdoğan Kemeri, şehrin dördüncü tepesini üçüncü tepeye bağlayan bir zarif anıttır.) 

Biraz sonra kendimizi Zeyrek Camii olarak bilinen eski Pantokrator Kilisesi'nin yanında buluyoruz. 

UNESCO listesinin üçüncü bölgesinde, Zeyrek > 


sokaklarında hayranlıkla pedal çeviriyoruz. a Bozdoğan (Valens) Kemeri 


© Bazılarının restore edildiği, bazılarının metruk kaldığı binaların arasından Bozdoğan Kemeri'ne geri dönüyoruz. Bir zamanların ünlü At Pazarı'nın yanından geçiyor, tarihi İtfaiye binasının yanından Fatih Camii'ne yöneliyoruz. 
Tam bir simetri gözetilerek yapılan bu dev külliyenin yerinde bir zamanlar Havarriyun Kilisesi bulunuyormuş. Fatih döneminde yapılan ilk cami 1771 depreminde yıkılmış, mevcut cami yeniden yapılmış. Şehrin dördüncü tepesine kondurulmuş bir mücevher. 


Beşinci Tepe 
Fatih Camii'nden çıkıyor, Darüşşafaka Lisesi'nin tarihi binasının yanından geçiyor, bu kez başka bir Selatin (Sultan) camiine Yavuz Sultan Selim'e geliyoruz. Haliç kıyısına en yakın beşinci tepedeyiz. Oğlu Kanuni tarafından tamamlanan ve babası Yavuz adına yaptırılan bu mütevazı ibadethanenin bahçesinde bir başka sultanın, Abdülmecid'in türbesi de bulunuyor. 

Caminin hemen kıyısındaki Çukurbostan 


Parkı, Yarımada'daki üç açık hava sarnıcından biri. 

İzmir'den gelen Samed'e güneş batarken buranın manzarasının nefis olduğunu söylüyoruz. Ama zamanımız yok. Güneş batmadan ziyaret etmemiz gereken iki tepe daha var. 

Buraya kadar gelmişken Fethiye Camii'ni ve müzesini görmeden gitmeyelim diye mahallenin sokaklarına dalıyoruz. Semtin kendine mahsus demografik örüntüsünün içinden geçiyor, Bizans'tan kalma güzel kilise, cami ve müze sentezini görüp, altıncı tepeye yöneliyoruz. 


Altıncı tepe 
Fatih'ten Edirnekapı'ya giden ana caddeye adını veren Fevzi Paşa'dayız. Sağımızda kalan ünlü Vefa/Karagümrük Stadı, bir başka açık hava sarnıcı. 

Altıncı tepedeki Mihrimah Sultan'a gitmeden evvel, Kariye Müzesi'ne görmeye karar veriyoruz. 
Kariye tabelasını takip ediyoruz. © 


Carraro Troya, 2046 TL wwuw.carrarobisiklet.com/troya 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e Odysseia'dan almış. Bisikletin 


um, maşası çelikten imal edilmiş. * 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Restore edilmiş sivil mimari örneklerinin arasından müzeye ulaşıyoruz. Zamanımız dar olduğu için muazzam mozaikleri inceleme şansı bulamıyoruz. 

Kısa ama sert yokuştan geri çıkıyoruz. 

İrfan Hoca her zaman formda. Samed ile ben, dillerimiz dışarda tepeye vardığımızda, tebessümle bizi bekliyor. 

Şehrin ilk hayvanat bahçesi olan, ünlü Kaşıkçı Elması'nın bulunduğu rivayet edilen Tekfur Sarayı'nı da ziyaret ediyoruz. 

Artık şehrin çeperlerine gelmiş durumdayız. 
UNESCO listesindeki dördüncü kültür mirası olan kara surlarının gölgesinden altıncı tepeye, Edirnekapı'ya çıkıyoruz. 

Fatih Sultan Mehmed'in 29 Mayıs 1453'te şehre giriş yaptığı kapı burası. Şehrin en yüksek noktasında 80 m rakımdayız. Sinan'ın zarif ve ışıltılı Mihrimah Sultan Camii'nin yanındayız. 
Kanuni'nin sevgili kızının aynı isimle bir de Üsküdar'da camisi var. Her ikisi de Koca Sinan'ın elinden hayat bulmuş. Rivayet odur ki, birinin ardından güneş batarken, diğerinden ay doğarmış. 


Yedinci tepe 

Haliç'e bakan altı tepeyi bitirdik. Yedinci tepe, daha önce de söylediğimiz gibi şehrin Marmara'ya bakan cephesinde. Şimdi hedef orası. 

Mihrimah'ın yanından, kara surlarının kenarından, Sulukule'nin içinden geçiyoruz. 
Buralar bir zamanlar neşesi ve eğlencesiyle ünlü bir Roman mahallesiydi. Şimdi pek ıssız, pek sessiz, pek ruhsuz. 


Rivayet odur ki, şehirdeki iki Mihrimah 
Sultan Camiinin birinin ardından güneş batarken, diğerinden ay doğarmış 


Şehir'deki en güzel sokak adlarından birinin, Çorapsız Kadı Asker Sokağı'nın yanından aşağıya süzülüyoruz. 

Biraz sonra Vatan Caddesi'ndeyiz. Bir zamanlar buradan Yarımada'nın yegâne deresi Bayrampaşa (Lykos) akıyordu. Sulukule adı o dereden geliyor. Artık su yerine otomobiller akıyor. 

Cadde trafiğine çok bulaşmadan yan yoldan devam ediyoruz. İlk ışıklardan yolun diğer tarafındaki yan yola geçiyoruz. 
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İstanbul 


© Çapa Tıp Fakültesi'nin etrafındaki sokaklardan Turgut Özal Millet Caddesi'ne çıkıyoruz. Şu ana 
kadar tırmandığımız en uzun yokuş bu. Yaklaşık 1 
km uzunluğunda. 

Millet Caddesi'nden yolun karşı tarafına geçiyor sola dönüyoruz. 1 km kadar devam ediyor, Kızılelma Caddesi'nden sağa dönüyoruz. Ziya Gökalp Sokak'tan tekrar sağ yapıyor biraz sonra kendimizi şehrin üçüncü açıkhava sarnıcında, yani bir bostanda, son haliyle bir parkın kenarında buluyoruz. 

Tekrar Kızılelma Caddesi'ne çıkıyor ve güneye devam ediyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yanından sola dönüyor ve yedinci tepeye geliyoruz. 
Tarihi Davutpaşa Lisesi'ni geçtikten sonra Haseki Kadın Sokak'ta çok kıymetli bir tarihi anıtla buluşuyoruz. 

Arkadius Sütunu'nun dibindeyiz. Bir zamanlar aynı adla anılan forumun ortasında dikiliymiş. 

Tarihçiler, Million Taşı'ndan başlayıp Yedikule'deki Altın Kapı'ya uzanan Via Egnetia üstünde bulunan Arkadius Forumu'nun Osmanlı döneminde kadınlar pazarı olarak var olduğunu, sütünun 18. yüzyıla kadar ayakta olduğunu söylüyor. 
Yaklaşık 50 m yüksekliğindeki sütündan geriye sadece kaidesi kalmış. Üç tarafı binalarla çevrili sütunun harap kaidesi bile ölçek konusunda bir fikir veriyor. (Bir kıyaslama yapmak için, At Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın 20 m civarında olduğunu belirtelim.) 

Sütunun tam karşısında yer alan çok ilginç bir yapıya yöneliyoruz. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili bu yapı, özellikle Yenikapı taraflarından bakınca bir perili köşk ya da derebeyi şatosu havası taşır. 
1912'de Bolu mebusu Mehmet Habib Bey'in bulgur karaborsasından elde ettiği paralarla dikildiği için, halk adını Bulgur Palas koymuş. 


Final 

Böylelikle Million Taşı'nda birinci tepede başladığımız yolculuğumuzu Cerrahpaşa'da yedinci tepede tamamlamış oluyoruz. 

Gezi o kadar zevkli oldu ki, İrfan Hoca'yı bırakmıyor, üniversiteye kadar ona eşlik etmeye karar veriyoruz. 

Semte adını veren Cerrahpaşa Camii'nin oradan geçiyor, Haseki Külliyesi'nin yanından Aksaray'in içlerine dalıyor, Fevzi Paşa Caddesi'ne 


A doğru tırmanıyor, halkın Kıztaşı dediği Marcianus 


Sütunu'na ulaşıyoruz. 

“Dur, bunun da fotoğrafını çekelim” derken telefonlarımıza bir acı haber daha düşüyor. Aydın Boysan'ı kaybettiğimizi öğreniyoruz. 

Tarihin ironisi işte. Aylardır ertelediğimiz İstanbul turu iki büyük İstanbul aşığının kaybına denk geliyor. 

Günün sonunda iki büyük hakikati yeniden idrak ediyoruz: “Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş” ve “Ömür biter İstanbul bitmezmiş” # 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Cyclist turbo trainerları yazıyı 


Cyclist, hiçbir yere gidemeyen 


> makinelerdeki son gelişmeleri soruşturuyor 


Yazı SAM CHAYLS. Fotoğraf TAPESTRV - 


jvı 


urbo trainerlar her zaman için en iyi antrenman araçları sayılmazlar. İlk antrenman istasyonları 1880'lerde kullanılmaya başlanmıştı ama 

ilk defa 1896 yılında Badminton 
Library (spor çeşitlerini anlatan bir kitap) tarafından literatüre alındı ve bisikletçiler için ciddi bir antrenman gereci olarak kabul edildi. Şimdi Orica-Scott (Orica Mitchelton olarak ismi değişecek) takımından 
Mat Hayman'ın 2016 Paris Roubaix yarışında sakatlanmasından sonra altı hafta boyunca turbo trainer üzerinde çalışarak pelotona nasıl 


Turbo trainer o Dosya 


döndüğünü anlatmaya çalışacağız. 
Turbo trainer, Hayman'ın kaderiydi ve halen turbo trainerlara bazı bisikletçiler kuşkuyla yaklaşmakta. Bu antrenman tarzını pek sevmeyen kesim, sadece bisiklete binemediği zorlu hava koşullarında trainer antrenmanı yapıyor ve bu enstrümanı mazoşist bir işkence yöntemi olarak kabul ediyor. Bu yaklaşımı değiştirmeye çalışan üreticiler, bisikletin aynı zamanda yolda antrenman yapmaktan daha faydalı bir indoor aktivitesi olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Hatta sizin için eğlenceli olabileceğini iddia etmeye başladılar. 
“Turbo trainerlar kullanıcıya yolda sürdükleri hissiyatı vermeyi amaçlıyorlar” diyor Team Sky'ın performans bilimcisi, Conor Taylor. 
“ Mesela, interval yoğunluklu programlar kardiyovasküler sistemi veya periferal kasları geliştirmek için uygulanır. Bu programlara fiziksel adaptasyon sağlanması bir turbo trainer üzerinde çalışan sporcu için çok daha kolaydır çünkü bu tip antrenman programında © 


Elite'den Peter Lago turbo trainer çeşitlerini açıklıyor 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© sporcu belirli zaman aralıklarında belirli bir gücü ve kadans değerini tutturmaya çalışır. Hak verirsiniz ki yol şartlarına, hava koşullarına ve trafiğe bağlı olarak yolda sürerken bu antrenmanı verimli kılmak trainera göre daha zordur. 

Hava şartları antrenmanda göstereceğiniz performansı etkiler, bunormal bir sürücü hatta pro bir bisikletçi için dahi aynıdır. Taylor sözlerini, takımın Polonya, İngiltere ve İrlanda'daki sporcuların kış aylarında turbo trainer kullanarak hava şartlarından bağımsız yüksek kalite antrenman performansı elde ettiklerini söyleyerek destekliyor. 


Yalnız başınıza terlemeye gerek yok Turbo trainerlar basit rüzgar üniteleri, veri kaydetme özellikleri bir yana son yıllarda elektromanyetik akıllı modeller ile kullanıcılarına artık sosyal etkileşim imkanı da sunmaya başladı. 

“Sosyal ortam bisiklet kullanıcıları için önemlidir. Turbo 


Evinizde, dünyanın her yerinden insanla sürüş 


yapın 


trainer kullanıcıları artık yazılım teknolojisi ile birbiriyle entegre olarak bilmedikleri coğrafyalarda sanal grup sürüşleri yapabiliyorlar. 
Böylece evinizde dünyanın öbür ucundaki başka biriyle bisiklet sürebiliyorsunuz” diyor Wahoo ürün müdürü Megan Powers. 

Elite'ten Peter Lago'ya göre büyük markaların teknolojilerini üçüncü parti yazılımlara açması bu yeni teknolojide çığır açılmasını sağladı. 
Trainer kullanırken film izlemek ve reklam arasında interval yapmak artık tarihe karıştı, turbo trainer üzerinde antrenman yapmak artık bilgisayar oyunu oynamaya benziyor. 

“Bana göre Zwift, Sufferfest ve TrainerRoad gibi şirketler yeni bir pazar yarattı. Bu bizim gibi yazılım şirketlerini daha iyisini yapmaya teşvik ediyor” diyor Lago. 
“Üç yıl önceki ürün gamımızda en üst segment ürünümüz Muin'ken bugün Drivo'ya sahibiz. Buiki © 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İllüstrasyon Acute Graphics 


ACLİNİ 


Antrenman alanınızda ihtiyaç duyduklarınız 


di 


Dışarıda yaptığınız sürüşlerde rüzgarın vücut ısınızı dengelemekteki rolünü ev antrenmanında bir fanla sağlayabilirsiniz. “Aslında evde antrenman yapan herkes mutlaka bir fan kullanır ve neden hala trainer üreticilerinin bisikletçiler için bir fan | tasarlamadığını ben de merak ediyorum. Sanıyorum bu Elite'in el atması gereken bir detay” diyor Peter | Lago. 


GİYİM 

Team Sky'dan Conor Taylor, teri dışarı atarak vücut ısınızı düzenlemeye yarayan tek katman giyim ile derinizi nemlenmeden korumanızı öneriyor. 


ELEKTROLİT 
Turbo trainer antrenmanlarınızda dışarda yaptığınız sürüşlerden daha fazla terlersiniz. Suluğunuza hidrasyon tableti atmak iyi bir çözüm olacaktır. Terlemeyle atacağınız elektrolitleri bu yolla hızlıca geri kazanarak hidrasyon seviyenizi koruyabilirsiniz. Böylece olası krampların önüne geçecek ve daha çabuk toparlanma sürecine gireceksiniz. 


MERDİVEN 
Kolunu kırdıktan sonra Mat Hayman ev antrenmanlarında merdiven kullanıyordu. Hayır bisiklete binmek için değil. Kollarını dinlendirmek için. 
“Farklı basamaklarda koluma binen yük değerini görmek beni şaşırtmıştı. 
Antrenörüm merdivenle fotoğrafımı çektiğinde utanmıştım ama Paris-Roubaix'yi kazandıktan sonra bufotoğrafı Twitter'da paylaşmaktan çekinmedim”" dedi. 


MAT 

Lago ev antrenmanında bisikletinin altına bir mat serdiğini belirtiyor. 
“Vibrasyon ve sesi azaltıyor ayrıca yeri ve halıyı düşen ter damlalarından koruyor" diyor. 


TURBO TRAİNER 

Elite'ten Peter Lago'nun favorisi direkt bağlantılı modeller. Pahalı oldukları gerçek ama doğru güç ölçümü ve yazılımla çift yönlü veri akışı sağlıyorlar. Gerçek sürüşe en yakın antrenmanı sunuyorlar ve yapabildikleri bu fiyata değer dedirttiriyor. 


TER KORUYUCU 

Tacx'tan Bianca Willems: “Elinizin altındaki havlu iş görür ama bisiklete monte ettiğiniz ter koruyucular çok daha kullanışlı. Ayrıca bisikletinizin haraketli aksamlarını terden koruyarak korozyondan önlüyor" 
diyor. 


Turbo trainer Dosya 


Yarışçı ve Makine 


DÜZ EKRAN AKILLI TELEVİZYON Turbo Trainer'da en iyi 


Mitchelton Scott (eski adıyla sprinterler dahil en çok Orica-Scott) sürücüsü Mat Hayman, , Ci 

kırık kolla yaptığı ev 2. 000 W'a kadar guç antrenmanlarında kullandığı üretmek mümkün. 

e ya iel km al Ama bu Sir Chris Hoy söylüyor. “Evde düzenli antrenman ğe . ga 

yapıyorsanız bunu sizin için daha çok Için yeterli değil 


oyuna dönüştüren bir şeye ihtiyacınız var. Turbo trainer ile Zwift bağlantısı yaparak, evde sosyalleşebiliyordum ve beklenenden kısa sürede yarışabilmemi buna borçluyum.” 


EV BİTKİLERİ 

Yelken çiçeği veya boston fern gibi bitkiler ev antrenmanlarınızda iyi birer seçim olabilir. Botanik Enstitüsü'nden Marco Thorn bu bitkilerin antrenmanınıza faydasının belirsiz olduğunu söylese de ürettikleri oksijen miktarının şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirtiyor. “Her 
150gr bitki 32g oksijen üretiyor. Bu bir bitkinin toplam 22 litre oksijen sağladığı anlamına geliyor.” 


Turbo çalışma 


3. Mat 
- Hayman 


“Bahar Klasikleri her sezon hedefimde olmuştur. 
Tozlu yollarda bazı pro yarışçılar zorlanırken 

bu benim için dert değil. Sezona iki aylık yoğun antrenman programı ile hazırlanmıştım ama Omloop Het Neuiwsblad'ta yaşadığım kaza 

ile kolumun kırılması planlarımı alt üst etmişti. 
Takım doktoru iyileşmem için en az altı haftaya ihtiyacım olduğunu söylemişti. Ve Paris Roubaix için önümde altı hafta bir gün vardı.” 

“Bir pro yarışçı olarak yarışmadığınız sürece bisiklet sürdüğünüzü hissedemezsiniz. Bu yüzden sakatlandığınızda en kısa sürede geri dönmek istersiniz. Yapmam gereken yoğun hazırlık sürecinde kazandığım formu kaybetmemekti. Bu ancak turbo trainer ile mümkündü. Başta yüksek motivasyonum vardı ama zamanla bu kırıldı ve gözüm sürekli saatteydi. Sonrasında biri Zwift'i önerdi. Ne olduğu ve bana neler katacağı hakkında fikrim yoktu. Ama denedim ve sanal ortamda diğerleri ile sürmek bana ihtiyaç duyduğum motivasyonu sağladı. Üstelik trainerda yolda olduklarından daha iyi performans veren kullanıcılarla başarılı interval antrenmanları yaptım.” 

“Hazırlık sürecim iyi geçti ve takım için Roubaix'de iyi iş çıkardım. Yarışta kendimi iyi hissettim. Trainer formumu korumamı sağlamıştı. Sadece o yarışta olmaktan dolayı çok mutluydum ve üzerimde bir baskı hissetmedim. 
Bu benim için yarışın oldukça eğlenceli geçmesini sağladı. Roubaix benim için her zaman oldukça özel bir yarış ve kazanmak için biraz baskıya ihyacım olduğunu düşünürdüm. Ama ne var ki oldukça rahattım.” 


MOTİVASYON AFİŞLERİ 
2007 yılında Hollanda Maastricht 
Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma motivasyon için kullandığınız bazı sözler veya afişlerin antrenmanda gözünüzün önünde olması yorgunluktan pes etme noktasına geldiğinizde size güç veriyor. Daha zorlu bir antrenmanı başarıyla bitirmek için bisiklet üzerinden görünür bir yerde kendinize mesaj vermeniz iyi bir fikir. 


SEHPA 
Wahoo'dan Megan Powers ev antrenmanınızı odanızın tam ortasında yapmanız gerektiğini belirtiyor. “Bu en iyi hava sirkülasyonu p için doğru yer. Bu yüzden içeceğiniz ve havlunuz gibi kolay ulaşmanız gereken şeyleri yakınınızda tutmak için küçük bir sehpa iyi fikir. Bisiklete özel alternatif bir sehpa ürettik ve bunun faydalarını görenler bu ürünü vazgeçilmez bir ev antrenman gereci haline getirdi.” 


Fotoğraf BertDe Boer, Jârâmy Günther, Heinz Jâhnick, Cs-wolves 


cYcLisT 000 


© modeli karşılaştırırsak bu teknolojide kullanıcıya verdiği sürüş hissi bağlamında son iki yılda kat ettiğimiz mesafenin eskisine göre 10 kat daha üstün olduğunu söyleyebiliriz.” 

Tüm bu gelişmeler daha gerçekçi bir sürüş üzerine kurgulandı. 
Powers, kendi yerel lokasyonu olan Amerika'nın Georgia bölgesinde kullanıcıların sürüş alışkanlıklarını trainer üzerinde de sürdürdüklerini gözlemlemiş. Bu teknoloji ile artık rahat bir sürüş için uygun mevsimi beklemek yerine bir yıl boyunca bisikletçilerin aktif olarak pedal çevirmesinin mümkün olduğunu 


belirtiyor. Daha çok insanın ev içiantrenmanlarına başladığını söyleyerek şöyle devam ediyor: “ 
Bana göre bisiklet kültüründe esaslı bir değişiklik gerçekleşiyor.” 


Direkt bağlantı 

“Antrenman yazılımlarındaki gelişmeler donanımda meydana gelen iyileştirmeleri de tetikliyor” diyor Lago. Direkt bağlantılı 

turbo trainerlar kendiklerine ait rubleye sahipler. Bu bisikletlerinin arka tekerlerini çıkarmalarını gerektiriyor. Böylece bisikletin kadrosu trainera direkt bağlantı ile kurulum tamamlanıyor. 

Lago satışların arttığından bahsediyor: “Genel olarak satışlarımızın “640'ı direkt bağlantılı trainerlardan oluşuyor. Üç yıl önce bu oran sadece “65 seviyelerindeydi” diyor Lago. “Bu artış gelişen teknolojisinin sağladığı faydadan ileri geliyor tabii kullanıcıların bu üründen aldığı hazda satışları artırıyor.” 

Direkt bağlantı turbo trainer modeli ile pazarda takdir gören bir diğer marka ise Hollandalı Tacx. 
“Bu sistemin doğasında birçok avantaj var” diyor Tacx'tan Bianca Willems. “Bu tasarım ek bir dış lastik gerektirmiyor, çok daha az ses var ve çok daha iyi bir ayar sunuyor. 
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Onu normal bir trainerdan ayıran en önemli özelliği ise bu aktiviteyi eğlenceli kılması”. 

Bu turbo trainerlarla artık antrenman istasyonlarında lastiğin hayatımızdan çıktığı anlamına mı geliyor? Willems bu soruya şu yanıtı veriyor: “Doğal olarak turbo trainer üretimi şu an çok maliyetli dolayısıyla kullanımı yaygın değil. Aynı zamanda kullanımı için arka tekeri sökmeniz gerekmekte. Yani mekanik müdahale gerektiriyor. Hassas bir ayar için arka attırıcıda tel ayarı da yapmanız gerekebilir. Sistemin bugünkü zayıf noktaları birçok kullanıcının gözünü korkutabilir.” 


“Biz Kikr Climb dediğimiz bir ünite üzerinde çalışıyoruz. Bu fiziksel olarak bisikletinizin eğimini ve yere açısını değiştiren, dönüş, iniş ve çıkışlarda daha gerçekçi his veren bir model. Böylece ev içi antrenmanlarınızda gerçek sürüş keyfini sürebilmenize bir adım daha yaklaşmak niyetindeyiz” diyor Willhems. 

Ev içiantrenman teknolojisindeki gelişmeler, gerçek ve sanal dünya arasındaki mesafeyi giderek daraltırken bisikletçileri bekleyen tehlike yollarda beraber sürmektense onları bir oyun canavarına dönüştürmesi olabilir? Yoksa gidon hakimiyeti bir beceri olmaktan çıkacak mı? 

“Klasik trainerlar ile ev içi antrenman yapanlar, akıllı trainerlar ile teknolojisinin sunduğu eğlenceyi kaçırıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey işin içine eğlence katarak sizin bisikletinizden uzak kalmanıza engel olmak. Aslında hedeflenen ev içinde size gerçekçi sürüş ortamı sağlayarak yola çıktığınızda size daha yüksek performanslı bir sürüş sağlamak” 
diyor Lago. ## 

Sam Challis, Cyclist'te editör yardımcısı ve acı mağarasında düzenli sürüşler yapmaktan hoşlanıyor. 
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o) 10 20030 40 S0 6070 
10 dakika ısınma, her sette 1 dakika dinlenme sürüşü ile 7X3 dakika “105 FTP. 

“Bu program sizi intervalle tanıştırmak için. Çok kolay toparlanabilmeniz gerekir. 
Buinterval FTP'nizi ve laktak eşiğinizi yüksektir. 


Turbo trainer 


Dosya 


Zwiftile sanal antrenmanlar oldukça popülerleşmeye başladı. CEO Eric Min nasıl başardıklarını anlatıyor 


Trainer antrenmanları kolay hale getiriyor. cyclecoach.com'un performans direktörü Rick Stern'den birkaç ipucu 
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(o) NO 2 O > O 4 O MO GO 70 
10 dakika ısınma, 4 dakika dinlenme 
sürüşü ile 3X8 dakika “5120 FTP (ya da azami gücünüzle çevirin). 

Uzun süresi ve yoğunluğu ile 8 dakikalık intervaller formunuzu yükseltirken VO?max değerlerinizi de geliştirir. 
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o 10 20 30 40 50 60 70 
15 dakika ısınma, aralarda 30'ar saniye dinlenme 
ile 3x30 saniye azami güç. 7.5 dakika boyunca düzenli sürün ama yavaş çevirmeyin. Tekrar edin ve soğumaya geçin. Bu program çok uzun süre harcamadan azami aerobik gücünüzü ve VO?'max değerinizi geliştirir. Ama kendinizi harcamayın oldukça sancılı bir program olabilir. 
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5 dakika ısınma, 12 dakika “585 FTP, 3 dakika 
“e105 FTP ve düşük kadans. 4 Tekrar. Bu sizin direncinizi artıracak. Laktak eşiğiniz yükselecek. Olası en yüksek viteste elinizden gelenin en iyisini yaparken kendinizi dağlara tırmanıyor gibi hissedeceksiniz. 
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ği, bir saat süresinde üretebileceğin maksimum efor anlamına gelir. 


fonksiyonel güç eşi 


*FTP > 


Cyclist Türkiye, ülkemizde satılmakta olan elektronik trainerları karşılaştırıyor 
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TRAİNER SAVAŞLARI 


ünyada yükselen trend içinde 

elektronik trainer üreticisi sayılı 

marka var. İyi haber ise en çok rağbet 

gören dört farklı markadan üçünün Türkiye'de satılmakta olması. Önce teknolojinin gelişim alanlarından bahsedelim. Sökme takma işiyle arası olmayan ya da kurulumda tembellik edenler veya *o kadar para verdik” şeklinde cümle kurma potansiyeli olanlar için şimdiden belirtelim. Bu işin kurulum aşamasında katlanmanız gereken bazı ek masraflar da var. 
Mesela ülkemizde satılmakta olan markalar içinde hiç birinde kutunun içinden ruble çıkmıyor. Çünkü kullandığınız vites sistemini markaların önceden bilmesi mümkün değil. 
Bisikletinizin üzerindeki rubleyi sürekli söküp takmakla uğraşmayacağınıza göre yeni bir ruble alıyorsunuz. Bu aşamada zincirinizi de yenileyebilirsiniz ama bu şart değil. Trainerlar genelde Shimano kasete uygun geliyor. 


Campagnolo grup set kullanıyorsanız ya en baştan siparişte belirtin yoksa sonradan uygun kaset almak durumunda kalabilirsiniz. 
Rubleyi aldınız, makineye kendiniz takmak istiyorsanız bu sefer de ruble anahtarı ve ayarlı penseye ihtiyacınız olacak. Bu gereçler sizde varsa ve kullanmayı biliyorsanız gerisi kolay. Eğer trainerda kullanacağınız ikinci bir bisikletiniz varsa bu ek masraflara gerek olmadan bu aşamalardan sadece bir kez geçeceksiniz. Yoksa arka tekeri sökmek ve bisikleti trainera monte etmek sık yapacağınız aktivitelerden biri olacak. Çünkü bu yeni teknoloji trainerlar bildiğimiz ev antrenmanı konseptinde bir devrim yaratıyor. 
Hatta onlara trainer demektense artık sürüş robotu demekten kendimi alıkoyamıyorum. 
Çünkü haritalar üzerinde seçebildiğiniz rotalarda dünyanın farklı coğrafyalarına ait yol şartlarında gerçek sürüş hissiyatı yaşamanızı © 


© sağlıyorlar ve karşınızdaki ekranda yolun eğimine göre sürüş robotunuz (interaktif turbo trainer) manyetik frenleme mekanizmasıyla direnci otomatik olarak yol şartlarına göre ayarlıyor. Böylece ekranda kendinizi bisiklet sürerken görürken tırmanışta direnç artıyor ve düzlüğe geldiğinizde azalıyor, yokuş aşağı pedallar rahatlıyor. Şimdi piyasadaki üç farklı turbo trainerın genel özelliklerine bakalım; Ülkemizde mağazadan alabileceğiniz bu üç marka Tacx'ın NeoSmart'ı, Elite'in Drivo'su ve CycleOps'un Hammer modeli. 
Tümünün benzer kurulum aşamaları var. 
Ve bu yukarıda bahsi geçen aşamaları tamamladıktan sonra kalanı çok basit. 
Diğer ayarlar kablosuz bağlantı ile yapılıyor. 
Kutudan çıkan aparatlar ise neredeyse 


birbirinin aynı. Bağlantı aparatlarında 

farklı olan Tacx'ın kendine ait “guickrelease” kullanımı. Diğerlerinde olmayan 

bu tercih Elite ve CycleOps'un bisikletinizin kadrosuna uygun farklı bağlantı aparatlarını size sunmak durumunda bırakmış. 
Ürünlerin ağırlıkları da (21kg civarı) yani neredeyse birbirinin aynı. Genel özelliklerine bakarsak hepsi Zwift ve diğer aplikasyonlarla 


Turbo trainer Dosya 


CycleOps 


* Ne kadar gerçekçi? 
* Oyun mu sürüş mü? 


Performansa katkısı var mı? 


Cyclist Türkiye, Türkiye'deki kullanıcılara kullandıkları trainer hakkındaki fikirlerini soruyor; 


uyumlu çalışırken kendilerine ait uygulamaları da kullanıcılarına sunuyorlar. 
Böylece dünyanın farklı rotalarında sanal sürüş yaparken bacaklarınızın kesintisiz sürüşle limitlerini zorlamasına tanık oluyorsunuz. 

Cihazlar iki modda sürüş imkanı sunuyor. 
Bunlar, "ERG" ve "Simulation" modları. 

ERG modunda farklı direnç değerlerinden birini seçerek sürüş yapıyorsunuz. Bu modu geleneksel trainer gibi düşünebiliriz. Onu bir sürüş robotu haline getiren ise Simulation modu. Yani değişken eğimli yollarda sürüşe devam ederken siz sadece doğru vitesi bulmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı yollarda yaptığınız gibi. 

Farklı tasarımlara sahip ürünlerin birbirinden ayrıldığı bazı teknik özellikler de var. Bu farklılıklar sonucunda fiyat- performans oranına göre seçimini yapacak kullanıcılar da olacaktır. Çünkü bu robotlar geleneksel trainerlara göre oldukça yüksek fiyatlara sahip. Şimdi önemli detaylara göz atalım. 


Tacx, NeoSmart 


CycleOps - Hammer 

1093€:6032TL, alatin.com.tr 

Hammer'ı kutudan çıkardığınızda 

ürünün altına saklanmış denge ayaklarını açıyorsunuz. Sanal sürüş için gerekli kablosuz bağlantı ayarlarını yaptıktan sonra artık sürüşe hazırsınız. CycleOps'un çok gürültücü bir cihaz olduğunu söylemeyiz. 
Ama en sessizi de değil. Markanın verdiği değerlere göre 32km/s hızda pedal çevirdiğinizde 64 desibel gücünde gürültü yapıyor. 420 eğim değerine kadar tırmanış © 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Eşsiz deneyim 


Oyapabiliyorsunuz. Eğim arttıkça ve azaldıkça yani inişte çıkışta makine manyetik frenleme sistemiyle size farklı direnç değerleri sunuyor ve size mümkün olan en gerçekçi sürüş deneyimini vadediyor. Arka tekeriniz olmadan bu hissiyatı nasıl sağlayacağınız ise volan değeri ile belirleniyor. Volan değeri ne kadar ağırsa gerçek sürüş deneyimine 

o kadar yaklaşıyorsunuz ki Hammer'ı diğerlerinden farklılaştıran da tam olarak bu. Hammer, muadillerine göre neredeyse iki katı olan, yaklaşık 9 kg olan volan ağırlığına sahip. CycleOps markasının 
2016 yılında piyasa sürdüğü Hammer, 
ülkemizde Trek Türkiye tarafından satılıyor. Sezon kapandıktan sonra 

Trek Türkiye, Bahçeköy mağazasında müşterilerine ürünü deneme imkânı da sunmaya başladı. Kış ayları boyunca süren bu etkinliğe siz de katılabilir, elektronik trainer deneyimi yaşıyabilirsiniz . 


Elite Drivo 
6650TL, krononline.com 
Elite'in piyasaya sunduğu en üst model 


turbo trainer modeli, Drivo. Ülkemizde Kron Bisiklet tarafından ithal edilmekte. 
Elite Drivo'nun bana göre göze hoş gelen bir tasarımı var. Kullanım sonrası yerden tasarruf için içe kıvrılan ayakları bana karşımda R2D2 duruyormuş gibi bir izlenim verdi. Kullanım sırasında elbette ayakları açıyorsunuz ve ortada yer alan kırmızı düğmeyi kullanmayı unutmayın. 
Zira bu mekanizmayı kilitleyen düğme. 
Elite'i elit bir ürün yapan özelliklerin biri de kurulumun son aşamasında ortaya çıkıyor. Bu makineyi kalibre etmenize gerek yok çünkü bunu kendi kendine otomatik olarak yapabiliyor. (R2D2'ya benzediğini söylemiştim.) Elite Drivo'da volan ölçüsü ise 6 kg'a denk geliyor. 

Bu Hammer'a göre bir dezavantaj gibi © 


Türkiye'de satılmakta olan turbo trainerların teknik 


özelliklerine genel bakış 


Ogözükse de Elite Drivo'nun farklı bir sistemi bulunuyor. 6 kg'a denk gelen volan ağırlığının yanında bir başka ölçü ise 

sanal volan değeri. Bu çift yönlü sistemle volan değerine bağlı sürüş hissiyatını azami ölçüde gerçeğe yakın hale getiren bir mühendislik kullanılmış. Drivo 

düşük hızlarda bile manyetik frenleme sistemiyle güçlü watt cinsinden direnç 
değerleri sunabiliyor. 15km/s hızda 650 
watt, 20km/s hızda 975 watt gibi güçlü direnç değerleri sunan Drivo aynı zamanda velodrom modunda 30km/s hızda 160 watt direnç gücüyle sizi gerçek yol koşullarına yakınlaştırıyor. 40km/s hızında ise 2.300 
watt dirençle karşılaşabiliyorsunuz 

(ki bu en yüksek değer), 6Okm/s hıza çıkabiliyorsanız 3600 Watt'a kadar ulaşmanız mümkün. Drivo'nun pedala uyguladığınız güç değerlerini ölçmek için geliştirdiği Elite-design güç ölçüm sistemi sadece 961 sapma ile ölçüm yapıyor. Eğim değeri ise “024'e kadar çıkıyor. 


Tacx NeoSmart 

1609€-8800TL, deltabisiklet.com 
Trainer denilince akla ilk gelen marka belki de Tacx. Akıllı trainer modellerini de ilk 2014 yılında EKurobike'ta tanıtmıştı. 
Markanın bugün geldiği noktada piyasaya sürdüğü en üst model akıllı trainerı ise Tacx NeoSmart. 21kg gelen Tacx Neosmart şık bir tasarıma sahip. Diğer modeller içinde en incesi dolayısıyla en az yer kaplayan da o. Kutuyu açtığınızda da diğerlerinden farklı olarak karşınıza daha az parça çıkıyor. Bisikletinizin trainera bağlantısını gerçekleştirirken farklı bağlantı aparatlarını kullanmak yerine Tacx size bir guick-release gönderiyor. 
Diğer işlemler yukarıda bahsettiğimiz diğer modeller ile aynı şekilde gerçekleşiyor. 


Tacx NeoSmart'ı havalı yapan özelliklerden biri led aydınlatması. 
Sürüş yaparken yere yansıyan ışık siz güç uygulamaya başladıkça performansınıza göre maviden kırmızıya dönüyor ve parlaklığı artıyor. Aradaki değerlerde ise mora çalan bir renk ile antrenmanınızda ihtiyacınız olan motivasyonu sağlayan ince bir detay. Gelelim gerçek sürüş hissiyatına. 
Tacx'ın sistemi diğer iki markadan tamamen farklı. Tacx sanal volan değerine sahip ve bu değerin 125kg'ye denk geldiği iddiasında. Kalibrasyona gereksinim duymuyor çünkü bu adımı siz pedal çevirmeye başladığınızda otomatik olarak tamamlıyor. 


Tacx 40km/s hızda 2200watt güce sahip. Sunduğu 425 eğim ile tırmanış rekoru onda. Yaptığı ölçümlerin standart sapması 41. Yani gerçeğe çok yakın. Ek bir aparatla bisikleti Icm'ye kadar sağa ve sola yatırabiliyorsunuz. Bu özellik de sadece Tacx'ın sahip olduğu bir detay. Gürültü ise neredeyse yok çünkü sistem içinde mekanik bir volan yok. Bu pedal çevirmeye başladığınızda zincir sesinin manyetik frenlemeyi yapan diskin sesini bastıracak ölçüde sürüş robotunuzun sessiz olması anlamına geliyor. # 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sg Bisikletli ulaşım 


le 70 veriyor 


Kentlerde bisikletli ulaşım yatırımı “ciddi ciddi yatırım demek; peki biz 


bunun ne kadar farkındayız? 
Yazı ARZU TEKİR 


eçtiğimiz hafta Barcelona Küresel 

Sağlık Enstitüsü, bisikletli 

ulaşımın kentlerde sağlık ve 

ekonomik kazanımlarına ilişkin yeni bir çalışma raporunu yayımladı. 
Araştırma, Avrupa Komisyonu desteğiyle yürütülen bir proje, PASTA (Sürdürülebilir Ulaşım Yaklaşımları ile Fiziksel Aktivite), 
kapsamında gerçekleştirildi. * Araştırma 167 
Avrupa şehrinde, bisikletin ulaşımdaki 
payının 624,75'i bulması, yani her 4 
yolculuktan birinin bisikletle yapılması durumunda, buna bağlı altyapı yatırımlarının gerçekleştiğidurumda yılda 10.000'den fazla prematüre ölümün önüne geçileceğini ortaya koyuyor. 

Raporu hazırlayan Natalie Mueller, çalışmanın Avrupa şehirleri ölçeğinde bisiklet yolu ağları, bisikletin ulaşımdaki payı ve sağlık etkilerinin birlikte değerlendirildiği ilk rapor olduğunu vurguluyor. Araştırmada özellikle bisiklet yolu ağlarının görece daha düşük olduğu Roma, Londra ve Barcelona'da, mevcut bisiklet yolu altyapının 
7010 genişletilmesi durumunda ekonomik 
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ve sağlık kazanımları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuş. 
Türkiye'de son yıllarda önemli bir iyileşme gözlense de prematüre ölümler, ülkemizde 15. 
ölüm nedeni, 2016 yılı verilerine göre. 
PASTA Proje web sitesini incelediğimde, yürüme ve bisikletin daha aktif bir şekilde desteklenmesi, etkilerinin anlatılması için pratik el kitapları hazırlanmış. Kentlerde aktif hareketliliğin (yürünebilirlik ve bisikletli ulaşım) sağlanması için başarı faktörleri aşağıdaki gibi listelenmiş: “Politik kararlılık önemli. Politik istek genellikle, en güçlü karar vericiye bağlı. 
“Halk sağlığı ile ilgili argümanlar kent planlarına dahil edilmeli. 
“Halk sağlığı ve ulaşım departmanları koordineli çalışmalı ve projelerde halk sağlığına ilişkin outcomelar belirlenmeli. 
“Sürdürülebilir ulaşım altyapısı ile yaşanabilir ve güvenli bir çevre oluşturma önceliklendirilmeli. 
“Aktif hareketlilik çözümleri için yeterli bir bütçe ayrılmalı. 
“Aktif hareketliliğin sağlığa etkileri 


. 
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konusunda vatandaşta farkındalığın artırılması için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmeli. 

Bizdeki politik kararlılık, karar vericinin ve danışmanlarının sahip olduğu bilgi ile biraz doğru orantılı. Pek çok projenin yarım yamalak yapılmış olması-engelli erişiminden tutun, bisiklet yollarına-bilgi eksikliği ile birlikte, politik kararlılığın eksik ve/veya yetersiz olması sebebiyle yeterli bütçenin ayrılmamasından kaynaklanıyor. 
Hollanda'nın dördüncü büyük kenti, 330bin nüfuslu Utrecht'te, belediyenin yıllık bütçesi bisiklet altyapısı için EUR 55 milyon. 
Şehre bisikletli ulaşım yatırımı yapıldıkça kullanım da artıyor. Hatta geçtiğimiz yıl, kent merkezine 6.000 bisikletlik bir bisiklet parkı yapılmış ve kullanımın yoğun olmasından, söz konusu parkın yetersiz kaldığı gündeme gelmişti. Yani, vatandaşa hizmet sunarsanız onu kullanır. Kent yöneticileri gelirlerini, sağlıklı insanlar, sakin trafik ve güzel yaşam olarak özetliyor. Yapılan yatırımların sağladığı sosyo-ekonomik kazanım da EUR 
300 milyon; hava kalitesinin iyileşmesi, 
sağlık hizmetlerinin daha az kullanımı, sağlık harcamalarında azalma ve tüm bunların sonucunda artan üretkenlik. 


Muhteşem bir proje: Eti Sarı Bisiklet 

Eti, Aktif Yasam Derneği ile 2014 yılında başlattığı Sarı Bisiklet Projesi'ni aksatmadan yürütüyor. Uzun soluklu bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini geliştirerek, farklı kampanyalarla yürütmeleri daha çok takdiri hak ediyor. Bu proje için kapsamlı vaka çalışması hazırlamak, özel sektör 


©STK arasında uzun sürecek köklü iş birliklerini ve yeni projeleri geliştirmeye ilham vermesi açısından çok yararlı olacaktır. 

İkinci el bisikletlerin, bakımdan geçirilip çocuklara hediye edildiği kampanya ve özellikle ev kadınlarının altın günlerinde para biriktirip birbirlerine bisiklet almaları, çok heyecan verici. Çocuklarını almaya, ev alışverişini yapmaya bisikletle giden kadınlar sağlıklarına da dikkat ediyorlar. Diliyorum proje daha da yaygınlaşır, kadınların günlük yaşamını kolaylaştırırken, fiziksel hareketlilikleri de çocuklarına 
örnek olur. Özellikle toplumun 075 
inin yeterli egzersiz yapmadığı dikkate alındığında, proje daha da anlamlı hale geliyor. Tutarlılığı, sürekliliği, mesajları, renkleri, kampanyaları ile kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde önceliğin şirket ve ürün tanıtımı olduğuna inanan diğer bazı özel sektör şirketlerince örnek alınmalı. Eti & Aktif Yasam Derneği'ni gönülden kutluyorum. 


Tour of Antalya başlıyor 
Yaşanabilir şehirlere yönelik araştırma ve projelerde genellikle, kent ekonomisine katkıda bulunması, vatandaşlar arasında kenti sahiplenme duygusunun gelişmesine ve farklı sosyo-ekonomik gruplardan gelen bireylerin bir arada yaşama kültürünün gelişmesine yardımcı olması gibi pek çok olumlu katkısı dolayısıyla, spor ve sanat etkinlikleri, festivalleri önerilir. Süreklilik arz eden festival ve etkinliklerin kentin canlılığına, rekabet gücüne ve marka değerine de katkıda bulunacağı bilinir. 

Bu tür festivallerde, gıda, ulaşım, konaklama, turistik eşya alışverişi gibi 


günlük harcamalar, etkinlik süresince yaratılan istihdam, turistik aktivitelere yapılan harcamalar...vb. de kent ve bölge ekonomisine canlılık sağlayan unsurlardan. 

Geçtiğimiz aylarda, on beş yıl aradan sonra ilk kez bir Turizm 
Şurası gerçekleştirildi. Son birkaç yıldır gündemimizden düşmeyen terör saldırıları sonrası ve politik anlaşmazlıklar sebebiyle olumsuz etkilenen Antalya turizminin bir nebze toparlanmasına katkıda bulunması acısından önemli ve desteklenmesi gereken bir etkinlik. 

Antalya'da bisiklet turunun gerçekleşeceği, profesyonel bisikletçilerin yarış sonrasında amatörler için de bir yarış düzenleneceği haberlerini okuduk geçtiğimiz haftalarda. Dikkatimi çeken, ilk kez tur ve yarışlar ile ilgili yapılan bir açıklamada, etkinliğin ekonomik boyutuna da vurgu yapılması oldu. 
Basın açıklamasında Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın, İspanya'nın Mallorca (nüfusu yaklaşık 900.000) kentini örnek gösterdi ve bisiklet turizmi için Mallorca'yı160 bin kişi ziyaret ederken, bu kişilerin 1 milyon geceleme yaptığını, 150milyon EUR kadar gelir bıraktıklarını, üstelik aynı bölgede 70 bin kadar kişinin de bisiklet kiralayarak yerel turlara katıldığını anlattı. 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Tour of Antalya ve turun son gününde gerçeklesek olan 
Akra Grand Fondo Antalya'nın kent ekonomisine yıllar içinde artarak katkıda bulunmasını dilerken, yarış sonrası bu sonuçların da paylaşılmasını merakla bekleyeceğim. Bu tür verilerin hem bir ölçek sunması hem de diğer şehirlere, sponsorlara, destekçilere ve katılımcılara da ilham vermesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ## 

*İlgilenenler, Phisical Activity through Sustainable Approaches (PASTA) projesi hakkında bilgiye, vww.pastaproject.eu adresinden ulaşabilir. 
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ağ bisikletinde değişen kullanım biçimleri, özellikle süspansiyon mesafesi 120-160mm arasında yer alan çift süspansiyonlu bisikletlerde son yıllarda ciddi bir patlamaya yol açtı. Merida'nın 2018 model One.Forty serisi de, bu dalga ile gelen yeni bisikletlerden biri. 


İlk izlenim 

One.Forty 800, özellikle sarı renkte göz alıcı. Kadro tasarımı ile donanımın sadeliği, 2.6 inçlik lastikler ile birleşince görsel olarak insanı sabırsızlandıran bir bisiklet demek yanlış olmaz. 


Üretici ne diyor 

Merida günümüzde “trail” bisikletlerinin daha çok yönlü olduğunu, One.Twenty (120mm'lik) ve One. 

Sixty (160mm'lik) modellerin bu açıdan çok başarılı olduklarını ve bu iki seri arasındaki boşluğu doldurmak 


içinde 140mm'lik One.Forty serisini geliştirdiklerini söylüyor. 

Markanın yeni ürün sınıflandırmasına göre One. 
Sixty “endure” modeli, One.Twenty “trail” modeli, arada kalan One.Forty ise “all-mountain” modeli. Merida'nın belirttiğine göre hafif aluminyum kadrosu ile “One. 
Forty” bir üst modele göre daha çevik, bir alt modele göre ise daha iniş odaklı. 


Dikkatimizi ne çekti 
Merida One.Forty 800'ü görsel olarak çekici kılan özellik derli toplu ve sade görüntüsü. Bunun bir kısmı çekiş sisteminden (önde 1 ayna dişlisi), bir kısmı “hydroforming” ile tasarlanan nispeten ince alüminyum kadronun boruların birleşim noktalarında traşlanarak daha organik bir yapıya kavuşturulmasından kaynaklanıyor. 

Fakat kablo aktarımındaki ince işleri ayrıca © 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belirtmek gerek. Merida One.Forty'de kablolar kadro içinden aktarılıyor, buraya kadar çok alışılmadık bir X durum değil. Farklı olan kabloların kadroya girdikleri İ yerde “smart entry” (akıllı giriş) adı verilen bir tasarımla sıkıştırılmaları ve bu sayede sarsıntılı inişlerde fazla ses çıkarmadan durmaları. Bu özelliğin güzel yanlarından biri bisikletin gidonu 90 derece ve fazlası da dönse, kablolarda bir çekilme, gerilme vs olmuyor. Buna ek olarak “down tube exit” (alt boru çıkışı) adı verilen bir özellikle bu kablolar orta milin altından dışarı çıkıyorlar. Bu hem bakım yapmayı kolaylaştırıyor, hem de arka süspansiyon hareket halindeyken kabloların sıkışmalarını önlüyor. 

Bütün bunlara bisikletin uyumlu donanımını da eklemek lazım. Önde 2018 model Rock Shox Revelation (150mm), ortada Monarch modeline oranla daha büyük hava haznesi (Trunnion) ile Rock Shox Deluxe RL, 1x12 SRAM/Truvativ Descendant ve GX Eagle çekiş sistemi, nispeten iniş odaklı SRAM Code R frenler bütün paketi tamamlayan unsurlar. 


Kablolar, kadroya girdikleri yerde “smart entry” adı verilen bir tasarımla sıkıştırılmışlar, böylece gidon 90 derece dönsede bir gerilme yaşanmıyor 


“ 
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Merida tanıtımında “hafif alüminyum” vurgusu yapıyor yapmasına, fakat 
Merida One.Forty 800, test ettiğimiz “Large” 
kadro boyunda pedal dahil 14.7kg. geliyor. Bu ağırlık, giderek daha fazla karbon kullanılan bisiklet dünyasında 140mm sınıfında aluminyum bir bisiklet için dahi yüksek bir ağırlık 


Bunu bilseniz iyi olur 
Merida One.Forty'yi elinize aldığınızda ilk dikkat çeken unsur ağırlığı. Merida tanıtımında “hafif alüminyum” vurgusu yapıyor yapmasına, fakat Merida One.Forty 800, test ettiğimiz “Large” kadro boyunda pedal dahil 14.7kg. 
Bu ağırlık, giderek daha fazla karbon kullanılan bisiklet dünyasında 140mm sınıfında aluminyum bir bisiklet için dahi yüksek bir ağırlık. Bunda kadronun kendisinden ziyade bisikletin kadro donanımı ve tekerleklerinin Merida'nın kendi üretimi olmasının da etkisi var. 

Bu ağırlık, bisikletin kullanım özelliğini ciddi ölçüde olumsuz etkileyen bir unsur. Geometri açısından bakılınca 66.3 derecelik alın açısı çok yatık değil, bu önemli, çünkü aslında ağırlığa bakınca bisikletin çıkıştan ziyade iniş odaklı bir bisiklet olduğu beklentisi geliyor. 
Yokuş yukarı 1Xx12 nispeten rahat bir sistem, fakat biraz uzun yokuşlarda neredeyse 15 kiloluk bir bisikleti sürüklemek sorun olmaya başlıyor. 

İnişlere gelince. One.Forty 800'e binince bisikletin “içinden” ziyade “üstünde” oturuyor insan. Bu kullanım karakterini oldukça etkiliyor. Bisikletin erişim mesafesi (455mm), bir alttaki One.Twenty (450mm) ile hemen hemen aynı. Bu şekilde bakınca inişte başarısız bir bisiklet değil, fakat üstün bir performans da sunmuyor, bilakis, sakin, emin, ağırbaşlı bir bisiklet havası çiziyor. 

Rock Shox ön ve arka amortisörler, biraz ayarları ile oynadıktan sonra, beraber iyi çalışıyor, sportif derecede sert olmakla beraber ufak darbelerde hassas tepki veriyorlar. Daha önemlisi, bisikletin önü ve arkası arasında bir uyumsuzluk hissedilmiyor.”Float link”, Trek menşeli hareketli alt mafsal, arka süspansiyonun da 


rakipsizler. 


Akılda kalanlar 


ka 


MERDA Bisiklet 


.” 
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140mm'den fazlaymış hissi vermesini sağlıyor, ki bu da güven veren bir unsur. 

Lakin bisikletin ağırlığı, bilhassa tekerleklerin ağırlığı potansiyel çevikliği örseleyen unsurlar. Daha ziyade ince dönüşlü patikalarda olmak üzere hemen her koşulda bisikletin “hafif kadro” ve “ağır tekerlek” kombinasyonunun dengesizliği hissediliyor. 

Buna mukabil kullanım özelliğine olumlu etkisi olan bir unsur lastikler. Maxxis'in 27.5/2.6 inçlik önde Minion DHRII, arkada Reckon kombinasyonu bilhassa inişlerde yol tutuşu konusunda konusunda neredeyse 


Merida One.Forty 800, kötü bir bisiklet değil. 
Uyumlu bir süspansiyon sistemine, biraz muhafazakar olmakla beraber güven verici bir geometriye, sağlıklı bir donanıma sahip. 

Ancak asıl soru şu: 160mm'lik One.Sixty varken One.Forty'yi niye alayım? One.Sixty modelinin ağırlığı One.Forty ile hemen hemen aynı. One. 
Forty'nin geometrisinde yokuş yukarı performansını arttıracak gibi duran unsurlar olsa da ağırlığı bisiklete daha ziyade iniş odaklı bir karakter veriyor. 
Ancak iniş odaklı bir bisiklet arıyorsam da alın açısı Tderece daha yatık, erişim mesafesi 2cm, tekerlek mesafesi 3cm daha uzun olan One.Sixty'yi tercih etmemek için hiçbir neden yok. 


G Zaten"tur” odaklı bir model arıyorsam da 29” 


tekerlekli ve One.Forty'den neredeyse 1 kg daha 


N hafif olan One.Twenty'yi tercih edebilirim. 


Hal böyle olunca, One.Forty objektif olarak kötü bir bisiklet değil, fakat tam olarak konumunu bulamamış, karakteri oturmamış bir bisiklet oluyor. 
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Cannondale 
Synapse Hi-Mod 


Cannondale en beğenilen modelinde hatırı sayılır güncellemeler yaptı 


ÖZELLİKLER 

Model 

Cannondale Synapse 
Hi-Mod Disc 2018 
Groupset 

Shimano Dura-Ace Di2 
Aynakol 

Cannondale HollowGram 
SiSL2 aynakol 

Jantlar 

Cannondale HollowGram SL 
Tamamlayıcı kit 

Enve carbon road compact gidon, Enve carbon road stem, Cannondale Save carbon sele borusu, Fabric 
Scoop Shallow 

Pro carbon saddle 

Ağırlık 

6.80kg (56cm) 

Fiyat 

£7,800 -39.916TL 
İletişim cyclingsportsgroup.co.uk 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oogle'un her tıklamayı takip etmesine teşekkür etmeli. Cannondale Synapse'ın Google'da en çok aranan bisiklet olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni çok açık: O çok iyi bir makina. Daha önce yaptığımız incelemelere göz atın. 
Cannondale endurans bisikletlerine övgüden başka bir şey bulmanız mümkün olmayacaktır. 

Diğer yandan, budurum Cannondale'i büyük 
değişiklikler yapmaktan alıkoyuyor olmalıydı. Ama 2018 
edisyonu yepyeni bir tasarım sunuyor. Bu markanın 2013 
yılında tam karbona geçişinden beri en büyük değişim. Ve Cannondale'in güncellemeleri oldukça ilgi çekici. 

Bisiklet pazarının büyümesi çok yönlü değişimler için iştah açıyor. Özellikle değişken yol şartları ile başa çıkma fikri bir çok marka için endurans tipi yol bisikletlerini off-road tarzına yakınlaştırmaya itiyor. Bu yoldan gelen titreşimleri sönümlemek için mekanik süspansiyona bir yönelim doğurmaya başladı. Ama Cannondale bu yolun aksi istikametinde gitmeyi tercih etti. 


Kendi yolunda git 

2018 Synapse şimdi markanın safkan yarış bisikleti 
SuperSix Evo'ya çok daha yakın. Atalarına göre ise çok daha sert ve hafif. Hatta geometri ve kadronun performans özellikleri yarışçı kardeşine benziyor. 
Peki bunun nedeni nedir? Sorunun cevabı için Cyelist, Cannondale tasarımcısı David Devine ile görüşüyor. 

“Yeni Synapse'ı tasarlarken bu tercihi bilinçli yaptık. 
Çünkü endurans sürücüleri halen hafif ve esnek bir bisiklet istiyor. Tıpkı bir yarışçı gibi” diyor. “ Bence bu süspansiyonu farklı bir kategori olarak kabul edenler için doğal bir yönelim. Süspansiyonlu modelleri “all-road” sınıfında değerlendirmek lazım ve biz o kategoride 'Slate' modeline sahibiz. Bana kalırsa endurans kategorisi daha çok yarış bisikleti performansına hizmet etmeli. Ama bazı fonksiyonel özellikleri ile de yarış bisikletinden ayrışmalı: Daha geniş teker aralıkları, çamurluk bağlantıları ve disk frenler. Bunlar bisikleti pasifleştirmemeli, onu daha da hızlandırmalı. Bu yüzden Synapse üretim © 


ARKA BORU 

Bölünmüş arka boru 
(Cannondale Güç Piramidi olarak adlandırıyor) 
bisikletin karakteristik özelliklerinden biri. Arka borunun bu şekli, yalnızca görünüm değil aynı zamanda orta göbekteki sertliği de sağlıyor 


CANNONDALE 


Bisiklet | 
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Bisiklet CANNONDALE 


ÇAMURLUK 
Synapse'in ön maşa 

ve arka çatal bacakları çamurluk takılabilmesi için gizli gözcüklere sahip 
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© teknolojilerinde onu Supersix Evo ve SuperX gibi yarış bisikletlerimiz gibi hafifletme yoluna gidildi. Bisikleti ağırlaştıracak eklentilerden uzak durduk daha az sayıda bağlantı ve daha entegre bir üretim var. Bu tasarımın güzelliği sadeliğinden geliyor” 

Devine'nin endurans bisikletler ile ilgili görüşlerine katılıyorum. Bunun çoğunlukla yanlış anlaşılan bir konu olduğunu düşünüyorum. Bisikletin önü çok yüksek olmamalı çünkü bisikleti yüzünden kimse başkalarına geçilmek istemez. Öne yatıp pozisyon alırken hiçbirimiz marşmelov tadında bir rahatlık beklentisi içinde değiliz. 
Şüphesiz herkesin istediği hızlı gitmek, bu bir gran fondo yarışında veya antrenman sürüşünde bir tırmanışta da aynıdır. Böyle düşününce Synapse işini iyi yapıyor. 


Eğer Synapse'ın önceki modellerine “çok iyi” dersek, bu yeni modeli “mükemmel” olarak tanımlayabiliriz. 
Kıpır kıpır, yerinde duramayan bir bisiklet hissi veriyor. 
Daha keskin bir tutuş, virajlarda daha dengeli olmanızı sağlayarak daha stabil bir sürat sunuyor. Söylendiği gibi SuperSix Evo'ya oldukça yakın. Synapse'ı, mevcut SuperSix Evo Hi-Mod Disc ile eşzamanlı test etme şansına eriştim. Hızlanma ve tutuşta aralarında fark bulamadım diyebilirim. Hatta kendi fiziğime uygun bir pozisyon için SuperSix'te 20mm'lik spacer (bilezik) kullanmam gerektiğini göz önüne alırsak, Synapse daha yüksek gidon boyuna rağmen benim için daha pro bir hava veriyordu. Tabi bu göreceli bir konu. 

O halde bu iki bisikleti birbirinden ayıran ne? 

Cevap, konfor. Bu iki bisiklet arasına 56 kadro için sele borusunda 6cm fark var. Bu darbelere karşı esneyerek Synapse üzerinde daha rahat bir sele pozisyonu almanızı © 


Synapse en kötü yol şartlarında dahi yumuşak bir sürüş sağlıyor 


CANNONDALE Bisiklet 


ww 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profil sunuyor ve bunu konforunuzu kaçırmadan yapıyor. Endurans kategorisinde test ettiğim diğer modellere göre, Synapse'ın, Trek Domane SIR, Specialized Roubaix S-Works, BMC Roadmachine Ol ve Canyon Endurans CF SI.X Disc'e göre açık ara önde olduğunu söyleyebilirim. 

© Bununyanında yeni Synapse, özellikle Domane'nin 
4 oturuş pozisyonu ve önde şok sönümleyici yaylı 

“<5 sistemi olan Roubaix gibi rahatlığı ile ön plana 

< “ çıkmıyor belki ama bu bisikletin ana amacı da 

değil. Synapse dört beş saatlik sürüşlerinizden eve 

i döndüğünüzde size gerçek bir yarış bisikleti sürüş 

“ tadı veriyor. Ve bunu sizi ne kadar önemsediğini 

“ hissettirerek sağlıyor. 

Şimdi sorum şu, Cannondale Synapse'la Supersix > Evosatışlarını vurmayacak mı? Evet bu mümkün. 
Benim de içlerinde olduğum SuperSix kullanıcıları için eğer hedef bir yarış koşmak değilse, Synapse sizin için daha uygun bir seçim olabilir. 


sağlıyor. Böylece tek elle bir sürüş yapıyormuş gibi bir sürüş hissiyatına sahip olabilirsiniz. 

Gelelim tekerlere. 32mm teker boşluğu ve tube-less tekerleriyle Synapse ince bir ayar yapmış. Testte ise iç lastikleri ile birlikte Vittoria Gorsa G*28mm (genellikle 29,5mm olarak bilinir) tekerleri kullandım. Ve kademli olarak her sürüşte lastik basıncını düşürdüm. 85psi ile başlayarak 60psi'ya kadar aralıklarla beşer beşer basıncı düşürdüm. Sonunda inanılmaz bir sürüş rahatlığına kavuştum. Bu noktada şansımı biraz fazla zorlayarak lastiği yıpratmayı göze aldığımı söyleyebilirim. Eğer tube-less da kullansaydım bu düşük basınçta beni memnun edeceğinden eminim. Ön 70psi, arka 75psi basınç değerinde ise hızımı ve konforumu optimum seviyede tutmayı başardım. Synapse bu denklemde en kötü yol şartlarından dahi bana oldukça yumuşak bir sürüş sağladı ve aynı zamanda daha fazlasını yapmam için bana özgüven aşıladı. 

Synapse, önceki versiyonlarına göre daha yarışçı bir 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Bisikletçi olmak 


Torku Şekerspor'un 

deneyimli bisikletçisi 

Ahmet Akdilek, 

: pelotonun içerisinden 

” birgözilebisiklet 

* sporcusuolmanın satır başlarını ve zorluklarını 

p” kaleme alıyor 


> 


Yazı AHMET AKDİLEK 
İllüstrasyon CLEAR AS MUD 


elotonda yer almak için 40 fırın p> ekmek yemek lazım gelir! 40 fazla 

oldu, pelotonda yer almak için harcadığın kaloriye göre ekmek yemek gerekir. İşte bu deyime bile hesapla yaklaşan bir sporcu ancak pelotonda uzun yıllar yer alabilir. Şaka bir yana gerçekten ağır ve zor bir iştir bisikletçi olmak. Hele ki ülkemizde daha da zordur. Bu yazımda pelotonun içinden bir kardeşiniz olarak bir bisikletçi ne yapmalı, ne yapmamalı işte bunları sizlerle paylaşacağım. 

Öncelikle "Tunior" klasmanındaki sporcuların illaki başarıyı tatması gerek ama sonuç odaklı olmaktan ziyade daha çok gelişmeye ve öğrenmeye yönelik çalıştırılmalıdır. Ülkemizde zaten fazla sporcu olmadığından Junior kategorisindeki yarışların seyri de bir başka oluyor. 
Örneğin Junior klasmanında uyanık olan, kendi enerjisini iktisatlı kullanan, sprint ile kolayca dereceler alabiliyor. Halbuki bu sporcular, daha çok enerji harcayarak kaçan guruplarda yer almalı. Keza arkadan gelen gruplarla birlikte çevirerek, oluşacak yarış oyunlarıyla kendini geliştirmelidir. 
Gözlemlediğim ise maalesef bunun tam tersi yönünde. Junior yarışlarında bir sporcu kaçan grupta yer aldığı zaman antrenöründen ilk duyduğu; “Çevirme yat!” 
oluyor. Elbette kulüp çıkarı için derece önemli fakat elitlere geldiği zaman o 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“çevirme yat” denen gençler temeli sağlam olmayan birer sporcu haline geliyor. 

Diğer bir konu tekniğe yeteri kadar önem verilmemesi. Dayanıklılık antrenmanlarından ziyade anaerobik antrenmanlar uygulanmalı ve sporcunun 


Pelotonda yer 


almak için 40 
fırın ekmek... 


çabukluğu geliştirilmeli. Bu duruma kanıt olarak yurt dışında katıldığımız yarışları gösterebilirim. Dur kalkın çok olduğu virajlı yarışlarda sporcularımızın gruba tutunamayıp koptuğuna sıklıkla şahit oluruz; buna bizler de dahiliz. Peter Sagan'ın Junior'lardaki teknik seviyesini düşünecek olursak yarışlarda bu özelliğin ne kadar hayati olduğunu görürüz. Zaten 


Bisikletçi 


yeteri kadar yarış koşulmadığından dolayı sürat eksiği olan sporcumuzun eksikler listesine bir de bu konular eklenince gelişim haliyle imkansız hale geliyor. 


Bilimsel yaklaşımlar 

Profesyonel bisikletçilerin kola gibi 

yüksek oranda şeker içeren gıdaları yarış dışında tükettiklerini göremeyiz. Yağlı 

yada gün içinde harcadıkları kaloriden fazla beslendiklerini de. Profesyonellerin hayatında kaliteli besinlerin yanında takviye gıdalar vardır. Vücut olarak ise sadece bacak kasları değil aynı zamanda vücudunun bütün kasları çalıştırılmalıdır. Kas yoğunluğu yerine sıkılığı ve dayanıklılığı destekleyen "core" ya da "pilates" gibi çalışmalara yer verilmelidir. Bu konuyu örnekleyecek olursak sözü Slovenyalı bir bisikletçiden açmak gerekir. Primoz Roglic kayaklı atlamadan gelen bir sporcu. Şunun şurasında dört yıllık bir bisiklet geçmişi 


© olmasına karşın elde ettiği başarılar ortada. Ancak Roglic'in bisiklet sporunu seçmesi tesadüf değil. Sloven spor bilimcileri vücudunun demir gibi olması nedeniyle dayanıklılık sporu bisikleti önermişler kendisine. Yine bizim en eksik olduğumuz konulardan biri olan vücut yağ oranı, kas kitlesi ve kilo sürekli takip edilmelidir. MaxVo? ve laktak 

gibi testler her yıl düzenli yapılmalı, gelişim spor bilim adamlarınca gözlemlenmelidir. 


İstikrar ve mental direnç 

İstikrarın yanında her daim yükselen bir başarı çizgisi vardır. Bir sporcunun yeteneği her ne olursa olsun - yokuş, sprint yada takım adamı - hep göze batmalı ve işini en iyi şekilde yaparak, kendini geliştirmelidir. Elbette tüm 

bu gelişim bir sabır çerçevesi içinde gerçekleşecektir. Benden olmaz diyerek 


bu sporu bırakanların sayısı çoktur; ancak bazılarında sonuç geç gelir ama kalıcıdır. Bazen duyarsınız, Pro bir takımda olmasına rağmen sporu bırakan bisikletçiler olur. Buna örnek olarak yine bir Slovenyalı bisikletçi Blaz Jarc'ı gösterebilirim. Team NetApp -Endura takımında profesyonel olarak kariyerine devam ederken, sadece psikolojik nedenleri gerekçe göstererek sporu bıraktı. Bir de bu sporu yeterli desteğin olmadığı, tamamıyla sizin fedakarlığınızla devam ettirdiğiniz bir ortamda sürdürdüğünüzü düşünün. 
Diyeceğim o ki her şeyin yanında sağlam bir psikoloji olmazsa olmazlardan bisiklet sporunda. 

Sağlam psikoloji ve fedakarlık diyoruz ya hani, bunun nedenlerinden bir tanesi 


de bunca verilen emeğin özellikle ülkemizde karşılığının tam olarak yerini bulamamasındandır. Başka bir deyişle, bisikletçi için pedal döndükçe geçim çarkı da öyle ya da böyle bir şekilde döner. Peki ya pedal durduğu an! Maalesef her şey biter. Bir önceki yazımda zoru başarmak dedim ya bisiklet sporu için, sırf bu nedenden dolayı bile zaten bisiklet başlı başına zorun zorudur. Bu yüzden hedefdaima en tepesi yani "Pro" takım olmalı. 
Karanlıkta hedefin ne kadar uzaklıkta olduğunu kestirmek güç olduğundan nişancı her zaman yukarı nişan alırmış. 
Hiç kimse yarının neler getireceğini kesin olarak tahmin edemez. Gelecek belirsizdir. Ancak bizler bir yıl yada on yıl sonrası netmiş gibi hedefler koymak zorundayız. Zaten bu spor yukarıya nişan almak hakkındadır, para hakkında değil! 


Son olarak her sporcu kendini tanımalıdır. Hangi antrenmanın ve hangi besinin vücuduna yaradığını bilmelidir. Kendi kendinin doktoru olmalıdır bir bakıma sporcu. Elbette hastalandığında kullanacağı ilaçların içeriğine dair bilgi sahibi olmalıdır. 
Özellikle dopinge karşı çok ama çok dikkatli olmalıdır. Her doktorun verdiği ilacı kullanmamak gerekli. 

Ben sadece belli başlı faktörlere değinmiş olsam da bisikletçi olmak için bu yazıya sığdıramayacağım kadar çok şey gereklidir. Zaten en başta o yüzden dedim ya “40 fırın ekmek yemek gerek” diye. Bisiklet sporu çaba, emek ve azim ister. Ama kolayı herkes yapar; süngeri sıkarak suyunu herkes çıkartabilir, mesele taşı sıkıp suyunu çıkartmakta. # 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HERKES İÇİN SPOR - SPORİÇİN HER ŞEY 


OCAK-ŞUBAT'TA BİSİKLET 
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Soldan sağa 


1. Cyclist Türkiye'nin “yeni bir heyecan” olarak adlandırdığı “Tour of Heaven” olarak da bilinen yarışın yapılacağı il 

2.16-18 Şubat tarihlerinde Amerika'da açılan ünlü el yapımı bisiklet fuarı 

3. Avustralya'da yapılan Tour Down Under Kadınlar Turu'nun genel klasman lideri 

4. Kadro, fren, ruble gibi birçok bisiklet deyimi Fransızca'dan gelmiştir. Ama bisikletin ortasındaki büyük dişli seti için Türkçe bir birleşik kelime kullanıyoruz. Hatırladınız mı? 

5. Sezona, Avustralya ile hızlı başlangıç yapan Andre Greipel'in lakabı (Türkçesi) 

6. Ülkesi Avustralya'da Ocak ayında adına yarış düzenlenen şampiyon. 
Hem dağ hem yol bisikletinde dünya şampiyonu olmuştu. Bunların üstüne 2011'de Tour de France şampiyonluğu ekledi 

7.24-25 Şubat'ta sezonun ilk dağ bisikleti yarışına ev sahipliği yapacak olan İstanbul'un ilçesi (Çok mu zor oldu? Bisiklet Federasyonu'nun sitesi bir tık ötede) 


Ödül: POLAR BOYUNLUK 
Bilgi: Bulmacayı doğru çözen 150 kişiye polar boyunluk hediye. Çözdüğünüz bulmacanın fotoğrafını, adres bilginizle birlikte info ©cyclistmag.com.tr adresine e-posta yoluyla 


gönderebilirsiniz. 


Yukarıdan aşağı 


8. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) işe hızlı başlayan yeni başkanı. 
Ön adını soruyoruz 

9. Eve hapsolduğumuz günlerde bisikleti bağlayıp çevir çevir bir yere gitmeyen aletlerin genel adı (İngilizcesi) 

10. Şile'de antrenman yaparken etrafında tur attığımız baraj 

11. 2018'in ilk yarışı Tour Down Under'ı kazanan bisikletçinin soyadı. 
2009'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu'nu da kazanmış, Alanya'da yaşadığı trajik kaza hafızalara kazınmıştı 

12. İstanbul'un yedinci tepesinde bulunan ve bugüne sadece kaidesi kalan sütun 

13. 14-16 Şubat'ta Türkiye Yol Şampiyonası'nın sezon açılışına ev sahipliği yapacak olanil 

14. Jens Voigt'in markaya dönüştürdüğü ünlü slogan. (İpucu, İrfan Türetgen'in bu ayki yazısında) 
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gownr 2018'DE HERŞEY HIZLANACAK... 


BUGÜNE KADAR GIANT SİZE SADECE HIZLI BİSİKLETLERİ İFADE ETTİ. OYSA Kİ GIANT GELEN.GIANT MARKALI, ASLINDA 


Oasanr #RENSON' SAMSUNG Yom 


LL BAZEN ONLARI GERİDE 


EM 8 Sunweb OoOGazamr ©RENSON SAMSUNG Bosm 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Team Sunweb, Giant Bisikletleri ile 2017 UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonasında; 


2017 UCI YOL BİSİKLETİ ŞAMPIYONU Kadınlar Takım Şampiyonluğu, Erkekler Takım Şampiyonluğunu ve Erkekler 
Zamana Karşı Şampiyonluğunu Kazandı. Daha büyük ne olabilir ki! 


